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BİN Editörden 


Farsçada dil, derûn; Arapçada kalp, hâtır kelimeleriyle ifade edilen gönül, islam kültür ve medeniyetinin anahtar kavramlarından biridir. Geleneğimizde gönül yapmaktan, gönüllere yol bulmaktan, gönülleri hoş etmekten söz ederiz. Kırılan gönlün kolay kolay tamir edilemeyeceğini ifade etmek için, “Gönül sırça saraydır” deriz. İrfan kültürümüze, gönlün ilahi tecellilerin merkezi olduğunu ifade etmek için de “Dil, nazargâh-ı Hüda'dır” denir. Medeniyetimiz âdeta serapa bir gönül medeniyetidir. 

Gönül, duygu ve düşünce dünyamızın merkezidir. Gönüllere hükmeden de Yüce Allah'tır. Bu yüzden sevmekten çok, sevdirilmekten söz edilebilir. Zira sevmede akıl ve mantık ölçüleri aranmaz. Sevgi, içten gelen ve kendiliğinden gelişen bir duygudur. 


Gönül; kırılma, paslanma, tozlanma gibi özellikleri itibarıyla bir aynadır. Bu yüzden kalp kırmamaya, gönül aynasını günahlarlarla ve kötülüklerle kirletmemeye özen gösterilmesi istenir. 


Gönül dili tercüman istemez. Bu yüzden farklı dilleri konuşan dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar gönül diliyle anlaşır ve birbirlerini severler. Gönül dili mesafe de tanımaz. 
“Gönülden gönüle yol vardır.” 


Rahmet elçisi olan sevgili peygamberimiz, iman etmedikçe cennete girmenin mümkün olmadığını, birbirimizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamayacağımızı bildirir. Yine insanların hayırlısı insanlarla ülfet eden ve kendisiyle ülfet edilendir. İnsanları sevmeyen ve sevilmeyen kişide hayır yoktur buyurur. Bu yüzden Anadolu'nun manevi mimarlarından olan Yunus Emre: 


Yunus der ey hoca 
İstersen var bin hacca 
Hepsinden iyice 

Bir gönüle girmektir. 


Sözleriyle aslolanın gönüllerde yer edebilmek olduğunu, hatta bunun bin hacca bedel olduğunu ifade eder. Toplum olarak ne zaman ki, gönül dilini kaybettik, çekememezlik, bencillik ilişkilerimizde egemen olmaya başladı. Paylaşma, hoşgörü ve diğerkamlığı unutur olduk, o zaman gönül dilimiz işlemez oldu. Bu yüzden yeniden silkinmeye, çoraklaşan gönüllerimizi yeşertmeye, zayıflayan kardeşlik bağlarımızı gönül köprüleriyle tekrar güçlendirmeye ihtiyacımız var. 


Gönlümüzü katarak yaptığımız her iş bereketli olur. Gönülsüz yapılan işler ise bereketsiz ve semeresizdir. Bu yüzden özellikle din hizmeti yürüten kadroların, alın teri, göz nuruyla birlikte işlerine gönüllerini katması, gönül dilini ihmal etmemesi son derece önemlidir. 


Bu amaçla “gönül” merkezli hazırladığımız sayıda konuya ilişkin birbirinden değerli yazıları ilginize sunarken, 87 yıllık tarihinde her türlü zorluğa rağmen, büyük fedakârlıklarla ve gönlünü katarak Başkanlığımız hizmetlerine destek veren bütün görevlilerimize sağlık ve afiyet, ebediyete göç edenlere Cenab-ı Hak'tan sonsuz rahmet diliyorum. Gönüllerimiz hep açık ve pak olsun. 


D.. Yüksel Salman 


D Başyazı 


Prof. Dr. Mehmet Görmez 
Diyanet Işleri Başkanı 


Din gönüllüsü ve gönül dili 
Rahman ve Rahim Olan Allah'ın adıyla 


“... (Güzel bir söz) kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir... Kötü bir sözün durumu da; yerden koparılmış, ayakta durma imkânı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir.” (ibrahim, 24-25.) 


Söz söylemek, konuşmak, anlamlı bir şekilde kendisini ifade etmek canlılar arasında insana özgü bir haslettir. Söz, bir manayı, bir hakikati, bir hikmeti sesle, nefesle, avaz ile âleme bırakmaktır. Sesi, nefesi ve avazı bizlere bahşeden Yüce Rabbimiz'dir. O, hem sözü yarattı, hem insana söz söylemeyi öğret ti. (Rahman, 4.) Nitekim manayı ve hakikati ifade etsin diye “Âdem'e esmayı öğreten O'dur.” (Bakara, 31.) 


ilahi öğretilerin bize anlattığı bir mana ve hakikat dünyası vardır. Aslında bütün sözler ve diller bu mana ve hakikati ifade etmek için kullandığımız bir araçtır. Sözde aranması gereken ilk husus, onun doğru, anlamlı ve faydalı olmasıdır. Sözlerin en güzeli olan Kelâm-ı Kadim'de, hiçbir karşılığı olmayan söz, boş, beyhude ve anlamsız söz manalarına gelen ‘lağv’ kavramı ile ifade edilerek, müminlerin bu tür sözlerden uzak durduklarından bahsedilir. (Furkan, 72.) İkinci olarak sözün hakka ve hakikate yaraşır bir güzellikte olması da gerekir. Zira sözün güzel olması, onu laf ve lakırdıdan ayıran temel bir vasıftır. 


Bugün kitle iletişim araçlarının yaygınlık kazandığı bir dönemde yaşamaktayız. Ancak üzülerek ifade edelim ki, kitle iletişimi arttıkça bir taraftan bireyler arası iletişim azalmakta ve adeta tüm insanlığı bir dil ve üslup sorunu sarmakta; diğer taraftan üslup ve beyanlar gönül dünyalarını kirleten bir hal almaktadır. İşaret ettiğimiz bu sorun, mana, hikmet ve hakikat dünyamız ile hikmeti ve hakikati ifade edecek bilgi donanımımızın zayıflamasından; dilimizin ikrarı ile kalbimizin sadakati arasına perdeler girmesinden; çağın getirdigi fikri sorunları çözmede ve hakikati ifade etmede- ki acziyetimizin dilimize yansımasından kaynaklanmaktadır. 

İletişim, sadece söz ve dille yapılan bir iş değil, aynı zamanda gönülle, kalple, yürekle yapılan bir eylemdir. Ama ne yazık ki, bugün insanlık âlemi olarak gönül dilini kaybetmiş bulunuyoruz. Oysaki bütün insanlığın yüksek bir gönül diline ihtiyacı var- 





dır. Bunun için öncelikle, Allah'a imanın kişinin bütün hayatını kuşatması ve bu sayede gönül dünyasında Yaratıcısına derin bir sevgiyle bağlanması gerekmektedir. Ancak böyle bir iman sahibi, gönül dilini yakalayarak yüce gayelerin ve engin düşüncelerin insanı olabilir. Nitekim “Güzel söz sadakadır.” (Buhari, Cihad, 128.) buyuran Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) 
gönüllere hitap etmenin en büyük öğreticisi olmuştur. O, Kur'an-ı Kerim'de çerçevesi çizilen dosdoğru, güzel, sağlam, beliğ ve hikmetli sözün gönül dilinden nasıl ifade edileceğini bizlere göstermiş ve bütün zamanlar için örnek bir toplumun oluşmasına rahmet vesilesi olmuştur. 


Böylesine anlamlı bir mirası tevarüs eden Müslümanlar, başlangıcından itibaren dünyaya hayat veren bir medeniyet inşa etmişlerdir. Bu medeniyet, Atlas Okyanusu'ndan Çin Seddi'ne kadar geniş bir coğrafyada her İslam toprağını yeşerten ve günümüzde de yol göstericiliğine devam eden nice Gönül Sultanları çıkarmıştır. Nitekim Yunus Emre'yi gönül mimarlarımızdan yapan, “Yaratılanı severim Yaradan'dan ötürü” diyerek 'sen ve ben' dilini literatüründen çıkarması ve gönül diliyle insanlığa hitap etmesidir. “Aynı gönlü paylaşmak, aynı dili paylaşmaktan yeğdir” diyen Mevlana'yı diller üstü kılan ve onu evrenselleştiren de, yine dilini gönlüne, gönlünü diline bağlamasıdır. 


islam'ın hikmet ve hakikat dünyasını insanlığa anlatmakla mükellef olan her Müslüman, hikmeti ve hakikati bu çağın insanına, istikbalin gençliğine ulaştıracak bir dil ve üslup bulmak zorundadır. Bununla yaldızlı sözleri (zuhrufe'I-kavl), büyülü cümleleri kastetmiyorum. İnanıyorum ki her zaman ve mekânda hikmet ve hakikati en açık ve yalın şekliyle anlatacak bir hal ve gönül dili daima mevcuttur. Bu bazen beden dilinin küçücük unsurunda, bazen hikmetli bir susmada, bazen ibretli bir bakışta, bazen de mütevazı bir edada kendini gösterir. 


İslam'ın yüce hakikatlerini insanlığa anlatmak gibi ulvi bir görevi ifa eden din gönüllüleri olarak bizler, değişen ve gelişen şartları da dikkate alarak dilimizi ve üslubumuzu yeniden gözden geçirmeli, gönül dilini de ihmal etmeyen bir anlayışla hizmetlerimizi yürütmeliyiz. Zira sözün maksada ulaşmada değerini yitirdiği ve mana yüklü olmayan ilişkilerin egemen olduğu günümüzde, zengin ve engin gönül geleneğimize ve onun eşsiz üslubuna daha çok ihtiyacımız var. 


D| Gündem 


Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 





Gönül gözü gönül dili 


Gönül yapmak ne kadar güzelse gönül yıkmak o kadar günahtır. Hele hele yüreği yufka, yıkık gönüllere dokunmak o kadar büyük vebaldir. 





44 önül” genel olarak “kalp”, bazen de 

“nefis” anlamına kullanılan özbeöz 

Türkçe bir kelimedir. Büyük edebiyat tarihçisi Nihad Sâmi Banarlı"nın Türkçenin Sırları adlı eserinde belirttiği gibi gönül, Türkçenin deyim ve terim geliştirmede en güçlü ve en üretken kelimelerinden birisidir. “Gönül erleri” milletimizin dini ve milli kimliğinde nasıl önemli bir hizmet görmüşse; gönül kelimesi de kültürümüz içinde çok derin izler bırakmıştır. (Bkz. istanbul 2009, s. 86-89.) 


Gönül kelimesinin Farsça karşılığı “dil”, Arapça karşılığı da “kalp”tir. Ehlikalp ve ehlidil ile gönül erbabı aynı manayadır. Kur'an'da, hadislerde ve Arapça tasavvuf kitaplarında geçen “kalp” kelimesi ile Türkçedeki “gönül” eş anlamlıdır. Nitekim Kur'an'daki: “Kör olan gözler değil, göğüslerdeki kalplerdir.” (Hac, 46.) ayetinde “gönül körlüğü” anlatılmaktadır. 
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Gönül iman nuruyla aydınlanan kalptir. Genellikle iman nuruyla dolan kalbe gönül; inkâr, küfür ve hevaiyyata meyleden kalbe nefis denirse de “gönlün bilir, gönlüm çekti” gibi deyimlerde geçen “gönül” nefis manasınadır. Gönül, yücelik/ulviyet tarafına; nefs ise süfliyete mütemayil kabul edilir. Mana âlemini kuşatan gönül, Hak yolcusunun varacağı son merhaledir. 


Günümüzde gönül insanı denilince aydınlanmış bir kalbe sahip, davranışlarını kalp ve gönül yörüngesinde yöneten, empati yapmasını bilen insan hatıra gelmektedir. Kalbin aydınlanıp sadrın genişlemesi, merhamet, sevgi ve hoşgörü ile olur. 


İlk tasavvuf klasiklerinden sayılan el-Luma' müellifi Ebü Nasr Serrâc sahib-i kalp dediği gönül ehlini, kalbinde toplanan manevi ilim, fasih bir beyan ve açık bir lisanla anlatılamayan kişi, diye tarif eder. 
Cüneyd'in Horasan halkını gönül ehli olarak tanım- 


ladığını belirtir. (Serrâc, el-Luma'/islam Tasavvufu, trc: H. 
Kâmil Yılmaz, İstanbul 1996, s. 351.) 


insani fonksiyonların tamamı ruh menşeli ve onun değişik tezahürleridir. Nitekim idrak ve akletme beyin merkezinde tezahür eden ruhi bir eylem olarak aklın; sevme, buğz etme, kabul ve ret ise kalp merkezinde ortaya çıkan ruhi bir davranış olarak gönlün fiilleridir. Böylece hepsinin kaynağı ruhtur. Ruh bedene girip nuru perdelenince nefs, bedenden tecerrüt ile nuru ortaya çıkınca akıl, Hakk'ı ve sıfatlarını bilmesi itibarıyla kalp, Hakk'a yönelip tekrar kuds alemine kanat açınca yine ruh adıyla anılmaya başlar. (Bkz. Bursevi, Temamu'I-feyz, thk. Ali Namlı, Basılmamış Master Tezi, İstanbul 1994, s. 47.) 


Rahman adıyla gönül arasında bir münasebet vardır. Çünkü Rahman ismi istisnasız bu âlemdeki bütün yaratıkları rahmetle kuşatır. Gönül bu tür bir tecelliye mazhardır ve her varlığa şefkat ve merhamet nazarıyla bakmayı telkin eder. Rahman sıfatı, kalbe yufkalık, gönle enginlik verir. 


Gönül insanı canını ve malını Allah'a adayarak (Tevbe, 111.) kalb-i selime (şuara, 89.) eren ve gönlünü, Gönüller Sultanı'na verendir. Rahman tecellisi- ne mazhar, incelik ve zarafet timsali insandır. Tasavvufi telakkide namütenahi sırların taşıyıcısı ve ilahi namenin nüshası insan gönlüdür. (Bkz. Mesnevi, IIL, 196, b. 2270-2273.) 


Gönlü 


Gönül, Hak binasıdır. Kâbe'yi Hz. 
İbrahim, gönlü Allah inşa etmiştir. 
Allah'a olan bütün zahiri yönelişlerin merkezi Kâbe, bâtıni yönelişlerin merkezi ise kalp; yani gönül Kâbe'sidir. 
Çünkü gönül Hakk'ın tecelligâhıdır. 
Yunus'un gözünde gönül, Kâbe'den 


ela sevaptır. 
üstündür. 


Gönül mü yeğ Kâbe mi yeğ 

Eyit bana ey aklı eren 

Gönül yeğ durur zirâ kim 

Gönüldedir dost durağı. (Y ûnus Emre Divânı, haz. Mustafa Tatcı, İl, s. 352, 366/7.) 


Çünkü insan bu durağa gönüller yapmaya gelmiştir: 


Ben gelmedim dâvi için 

Benim işim sevi için 

Dostun evi gönüllerdir 

Gönüller yapmağa geldim. (Y ûnus Emre Divân,, Il, s. 176, 179/2.) 

Gönül Allah'ı sevip şehvet, servet ve şöhret gibi dünya putlarından arınırsa Kâbe olur. Aksi takdirde puthane olur. Bu yüzden: “Allah'ın insan göğsünde iki 


olgunlaştırmanın yollarından biri diğer gönüllere değer vermektir. Onları hor görmek ve yıkmak en büyük günah; 
yapmak ise en büyük 





sn 


kalp yaratmadığı” (Ahzab, 4.) ayetinden yola çıkılarak kalbin masivaya yönelik sevgi ve ilgilerden arındırılması üzerinde sıkça durulur. Gönlün, heva ve hevese kurban edilmemesi istenir. 
Çünkü nisyan ve gaflet özelliği insana kulluk görevini unutturu- verir. Onun bu zaafını tashih ve tamir etmenin yolu ibadet ve zikirden geçer. Hayatın temel gayesi de budur. Namaz, oruç, zekât ve hac ile zikir ve tesbihat âdeta gönül Kâbe'sinin bekçileridir. 


insanın kalp ile ilgili iki davranışı vardır. Birincisi kalbi zarif ve nahif ilahi sevgi çiçeklerine yol bırakmayan ayrık otu niteliğindeki hoyrat dünya sevgisinden arıtmak ki buna tahliye denir. ikincisi de ayrık otlarından ayıklanan gönlü muhabbet-i ilahiyye çiçekleri ile donatmak bunun adı tecliyedir. ibadet ve taat ile arınmaktır. Nitekim şair bu anlayışı şöyle nazmetmiştr: 


Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecelli ede Hakk Padişah girmez saraya hâne mamur olmadan 


Kur'an'da: “Ey iman edenler, sabredin, sebat gösterin, düşman için murabata yapın; nöbet tutun, hazırlıklı olun” (Âl-i imran, 200.) ayetindeki ribat, zahi- 


SAYI:243 | MART 2011 | DİYANET AYLIK DERGİ 5 


NR 
-z 


ri manaya göre sınır boylarında düşman gözetleme yeri; murabata nöbet bekleme işidir. Nasıl zahiri düşmanın vatan mülkünü harap etmemesi için nöbet gerekiyorsa, gönül mülkünün nefs ve şeytan düşmanından korunması için uyanık olmak gerekir. Bursalı İsmail Hakkı bu ayeün tefsirinde şu görüşlere yer verir: Vücudunuzu ve zihninizi koruyun, ibadet sırasında nefislerinize dikkat edin. (Ruhu'l-beyn, Il, 157.) 


Allah Rasulü'nün günahları yok edip derecelerin yükselmesine vesile olan ameller arasında saydığı şu üç şeye dikkat etmek lazımdır: “Zorluğuna rağmen güzelce abdest almak, camilere yönelen adımları çoğaltmak ve namazdan sonra diğer namazı beklemek; işte bu sizin için ribat yani gönlü korumak için nöbet tutmaktır.” (Bkz. 
Müslim, Tahâret, 41; Tirmizi, Tahâret, 39.) 


Anlatıldığına göre ibrahim Edhem yaya olarak hacca giderken binitli bir bedeviye rastlar. Bedevi kendisine nereye gittiğini sorunca o: “Kâbe'ye” der. 
Bedevi: “Böyle binitsiz yaya hâlinle mi” diye sorunca İbrahim Edhem der ki: “Benim birtakım binitlerim var ki ben, lâzım oldukça onlara binerim. Bir bela ile karşılaşınca sabır binitine, bir nimete erince şükür binitine, bir kazaya duçar olunca da rıza binitine binerim.” Bu sözler karşısında irkilen bedevi: “Meğer yaya olan sen değil, benmişim” der. 


Bâyezid der ki: “Gerçek ârif bir tek kaygı taşıyan 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Gönül yapmak, insanları sevindirmek ve kırık kalpleri onarmak demektir. 
Gönül Hakk'ın tecelli yeri olduğundan saygındır. Gönle girmek, gönül imar etmek son derece önemlidir. 





ve ilgisi gözünün gördüğüne ve kulağının duyduğuna kaymayandır.” Dünyevi aşk ve sevgiler bile ortak kabul etmez. Nitekim bir şarkı sözü bu konuya ışık tutmaktadır. 


Bir gönülde iki sevdâ olmaz 
Kimi Mecnun, kimi Leyla olmaz. 


Gönülde daima tek sevda bulunmalıdır. O da Allah'a kulluktur. 
Bir bedevi gelip Hz. Peygamber'e sorar: “Ben orucumu tutar, namazımı kılarım. Bunun dışında pek fazla bir ibadetim yok. Çünkü fakir bir adamım. Hac ve zekâta gücüm yok. Kıyamette benim yerim neresi?” Hz. Peygamber tebessüm ettikten sonra buyurur ki: “Gözünü haramdan ve insanlara küçümseme nazarıyla bakmaktan; kalbini haset ve fesattan, dilini yalan ve gıybetten korursan yerin cennettir.” (Ebü Tâlib Mekki, Kütü'-kulüb, Beyrut 2005, Il, 356, Gazzâli, ihyâ, Beyrüt ts., Dâru'l-ma'rife, IV, 149.) 


Gönlü olgunlaştırmanın yollarından biri diğer gönüllere değer vermektir. Onları hor görmek ve yıkmak en büyük günah; yapmak ise en büyük sevaptır. Mevlana der ki: “Senin bir saman çöpü kadar deger vermediğin yıkık gönül, arştan da üstündür, kürsüden de, levhden de, kalemden de. Hor bile olsa gönlü hor tutma, o horluğu ile gene de pek üstündür. Yıkık gönül Allah'ın baktığı varlıktır. Onu yapan can ne kutudur. Kırılmış, iki yüz parça olmuş gönlü yapmak Allah katında hacdan da, umreden de de- 


gerlidir.” (Divân-ı kebir, VII, 609, b. 8077-88.) 


Gönül bir sevgi ve merhamet merkezi olduğundan hassas bir terazi gibidir. Bu yüzden insanlara gönle danışmaları tavsiye edilmiştir. Nitekim Hz. 
Peygamber: “Müftüler her ne kadar fetva verseler de sen gönlüne danış!” (Dârimi, Büyü”, 2; ibn Hanbel, IV, 238.) buyurur. 


Gönlün gayp âlemine bakan bir penceresi vardır. 
Buna “gönül gözü” denir. Nitekim Hz. Peygamber'in: “Gözüm uyur ama kalbim asla uyumaz” (Buhâri, Teheccüd, 16; Müslim, Müsdfirin, 125; Ebü Dâvud, Tahâvet, 79; Tirmizi, Mevâkit, 208; Nesei, Leyl, 36.) Sözü buna işarettir. 
Gönül gözü gönlün berraklığı ile alakalıdır. Gönlü uyanık olanın gözü uyusa bile gönlünde binlerce göz açılır. Mevlana: “Gönlün uyandı mı güzelce uyu. 
Artık gözünden ne yedi kat gök kaybolur, ne de altı ciheti” der. (Bkz. Mesnevi, Il, 896, 1222-1225.) Gören baş gözü değil, gönül gözüdür. Yunus bunu şöyle ifade eder: 


Yünus şimdi sen Hakk'a er 

Dün ü gün gönlün Hakk'a ver 

Gönül gözü görmeyince 

Baş gözü görmeyiser. (Y ûnus Emre Divânı, Il, s. 39, 24/5.) 


Gönül gözünü dini hayatın merkezine alan halkımız, gönül ekseninde engin bir dil ve literatür oluşturdu. 
Gönül onun dünyasında göz oldu, Hakk'ı gördü, söz oldu gönüllere ulaştı, öz oldu kulak duvarını aştı, dil oldu gönül telini titretti. imam Ali'nin buyurduğu gibi kalpten çıkan söz kalbe ulaşır. Ağızdan çıkan söz ise kulak duvarını aşamaz. Aşağıda sıralayacağımız deyimler gönül dilinden bir kesittir. 


Gönül beklemek gönülden Hakk'ı çıkarmamaktır. 
Allah'ın hikmet ve kudretini, sanat ve kuvvetini görmek için O'nun bin bir tecellisini düşünerek halleri sağlamlaştırmaktır. İslam'ı yaşayarak kalb-i selime ulaşmış, gönlünde herkese ve herkesin gönlünde kendisine yer olan Allah dostları ise gönüller sultanıdır. 


Gönül hâline varmak, huzura varmak anlamınadır. 
Dünya ve masivayı gönlünden çıkararak kalbi temizlemek ve böylece kalbi sadece Allah'a ve Hz. 
Peygamber'e bağlamak demektir. El kârda, gönül yarda. Kişi eliyle günlük maişetini temin mücadelesiyle meşgul iken gönlün kendi âleminde olması anlamına gelen bu anlayış Kur'an'daki: “Hiçbir alış veriş ve ticaretin Allah'ın zikrinden alıkoymadığı nice erler vardır.” (Nur, 37.) ayetinin gereği olan bir gönül diriliğidir. İnsan zihni ve kalbi, meşguliyet durumuna ve verdiği öneme göre işinden ve çevresinden etkilenmektedir. 


Gönül yapmak, insanları sevindirmek ve kırık kalpleri onarmak demektir. Gönül Hakk'ın tecelli yeri olduğundan saygındır. Gönle girmek, gönül imar et mek son derece önemlidir. Nitekim Allah dostlarından Hacı Bayram Veli, yazdığı Muhammediyye adlı eserini kendisine takdim eden halifesi Yazıcızade Mehmed Efendi'ye: “Oğlum, bununla meşgul olacağına keşke bir gönül hakketseydin. Yani bir gönül imar etseydin!” demişti. O büyük veli kitap telifini küçümsediğinden değil, gönle girmeye verdiği önemden böyle söylemişti. Nitekim Yunus bu gerçeği şöyle ifade eder: 


Gönül yapmak Halil'im Kâbe bünyad etmekten yeğdir 

Dil-i mahzunu şad etmek kul âzâd etmekten yeğdir Derviş, kazan, ye, yedir 

Bir gönül ele getir 

Yüz Kâbe'den yeğrektir 

Bir gönül ziyâreti (Y ünus Emre Divânı, Il, s. 366, 380/4.) 


Gönül yapmak ne kadar güzelse gönül yıkmak o kadar günahtır. Hele hele yüreği yufka, yıkık gönüllere dokunmak o kadar büyük vebaldir. 


Fukara gönlüne her kim dokuna 
Dokuna sinesi Allah okuna 


Gönülden gönüle yol vardır. Allah'ı sevenler dilden çok kalp ile anlaşırlar. Birbirini sevenler eş zamanlı olarak aynı duyguyu hissederler. 


Gönül etmek himmet edip manen desteklemektir. 
Böyleleri birbirlerini gönülden dua ile teyit ve bütün insanlığa teveccüh ederler. Gönül ve kalp dili en iyi anlaşma aracıdır. Çünkü gönüller dil dudak deprenmeden sessizce anlaşırlar. 


Kalpten masivayı çıkarıp gönlü ilahi aşk ve zikir ile dolu hâle getirmeye gönül paklamak denir. 


Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Sıkça görmeyi istemek sevme alametidir. Seven sevdiğini görmek ister. Gözden, etraftan uzaklaşmak gönül ve sevgi uzaklığına işaretür. 


Gönül vermek, birisine canla başla sarılmak, âşık olmak ve bir işe bütün varlığı ile koyulmak demektir. 


Gönül ehli, gerçeğe ulaşanlar ve gönüllerinde daima tevhit hazzı bulanlardır. Ehlidil denilen bu insanlar tevhit gerçeğine ermiş bahtiyarlardır. Şairin dediği gibi: Ehlidildir diyemem sinesi saf olmayana. 
Ehlidil olmak için sadır ve sineyi pak kılmak gerekir. 
Çıfıt çarşısı hâline gelmiş ve her türlü ilgi ve sevginin kök saldığı bir sinenin sahibi, gönül ehli sayılamaz. 
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DE Gündem 


Prof. Dr. Ahmet inam 
ODTÜ Felsefe Bölümü 


Gönül evi konukları 


Gönül evimiz misafirsiz kalmamalı. Gönül misafirlerimizin gönüllerine 


biz de misafirliğe gitmiş olabiliriz. 





önül evinin kapısı karşılaşabildiklerimize 

açılıyor. Karşılaşma düşüncede, düşte, iç 

dünyamızda da olabilir. Hayat, gönlü açık bir insan için sır perdelerini tek tek açar. Ona üzerinde düşüneceği, düşünerek harekete geçeceği olaylar, olgular, düşünceler sunar. 


Günlük yaşamın koşuşturması içinde dalgın, yol- da yürüyorsunuz diyelim; kafanızda bin bir düşünce ile yüreğiniz daraldı, daralacak. Birden, köşede 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ağlayan bir çocuk görüyorsunuz. Gözlerinden süzülen yaşlar arasından size bakıyor: Anlıyorsunuz, sevgiye, ilgiye, yardıma muhtaç. Y aklaşıp, neden ağladığını soruyorsunuz. Söylüyor. Annesini kaybetmiş bir an. “Bekle burada, ben gelirim” demiş. 
Gelmemiş. Birlikte arıyorsunuz. Yakındaki insanlardan yardım bekliyorsunuz. 


Birden anlıyorsunuz ki, yalnız değilsiniz. Sizi bu çocukla karşılaştıran bir “güç” var. İsterseniz buna 


“tesadüf” deyiniz. İki kalp birbirine açılıveriyor. 
Çocuğun küçücük eli elinize emanet. Büyük bir sorumluluk duyuyorsunuz. O kalbin acıları, kalbinizin acıları oluveriyor. Bir sıkıntıyı paylaşıyorsunuz. Çocuk, hayatta zor zamanların yardımcıları olabileceğini görüyor. Üstelik siz onu tanımıyorsunuz. Şaşırtıcı olan da bu. Bir çıkarınız yok bu yardımınızda, bir beklentiniz de. Yalnızca, annesine ulaştırmak istiyorsunuz onu. 


Elbette her çocuk yüreğini böyle her tanımadığı insana açmaz. Bazı büyükler de, zaman zaman, acı çekerken, sıkıntılı zamanlarında gönül pencerelerini sıkı sıkı kapatırlar. Acı çekerken kimse kendilerini görsün istemezler. 





Oysa gönlümüzün kapıları, pencereleri yalnızca sevinçli anlarımızda açılmamalı. Bir an açılıverir gibi olup da sonradan kapanmamalı. Gönül evinize aldıklarınızdan pişmanlık duyduğumuz olmuştur belki; kim bilir belki de doğrusu, pişmanlık duymaktan pişmanlık duymaktır. Bilemiyoruz elbette, kim gönül evimizi tarumar eder. Kim gönül evimizin edepsiz konuğudur, kim değildir. Bir kez gönül evimize mihman olurlarsa, başımız üstünde 


yerleri vardır. Sabreder, sebat eder, gücümüz yettiğince, onurumuzu kırmadıkları sürece tahammül etmeyi deneyebiliriz. 


Edepsizlikleri sürüyorsa, “lisan-ı münasip” ile gönül evimizin kapısını dışarıdan kapatmasını söyleyebiliriz. 


Gönlümüz, içimizdeki insanların güzelliği ile güzelleşir. Belki de o gönül konuklarımız, gönlümüzde oldukları için kimi özür ve eksikliklerinin farkına varmış, onları giderme yoluna girmişlerdir. 
Belki de biz, onlar gönül evimizin saygın misafirleri oldukları için, duyduğumuz sorumluluk geregi, çirkinliklerimizi fark edip, gidermeye çabalıyoruzdur. 


Gönül evimiz misafirsiz kalmamalı. Gönül misafirlerimizin gönüllerine biz de misafirliğe gitmiş olabiliriz. Misafirliğin bir adabı vardır elbette. Hele gönül misafirliği çok zor bir sanattır. Bir olgunluk, bir olgunluğa giden yolculuktur. 


Bir gün bakıyorsunuz, gönül evimizin hiç misafiri yok. Gönül kapımızı kimse çalmamış. 


Bir gün bakıyorsunuz, hiçbir gönlün misafiri olma-MışSınız ya da vaktiyle olmuşsunuz da, şimdi hiçbir konukluğunuz yok. 


Demek ki karşılaşmıyorsunuz artık. Gönlün dili karşılaşmaların dilidir. Her gün kim bilir nice olay, nice insan, nice fikir, nice duygu karşınızda sizinle karşılaşmayı bekliyor da bir türlü karşılaşamıyorsunuz. (Kim bilir birkaç kez karşılaşmayı denemiş, hayal kırıklığına uğrayıp, gücenmişsinizdir. Artık gönlümüzü açmaktan korkmaktasınızdır.) 


Belki de bir gönül evi sahibine hiç yakışmayacak bir tutum içinde şöyle bir hesabın içindesinizdir: “Önce onlar açsın gönüllerinin kapılarını bir bakayım, sonra ben de açarım.” Bu anlamda hesabiliği hiçbir gönül kaldırmaz. Bu tavırla gönlünüzü yitirirsiniz. Ne bir gönle girer ne bir gönlü gönül evinize alabilirsiniz. Unutmayalım Y unus: 


“Hepisinden iyice 
Bir gönüle girmektir.” 
diyor. 


Gönül evinizin bacasının tütüp, dostlarınızı ağırlayabilmeniz; dost gönüllerinde de ağırlanabilmeniz dileğiyle... 
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D| Gündem 


Prof. Dr. Himmet Konur 
DEU İlahiyat Fak. 


Ehlidil olmak 





Gönlün en arı, duru ve temiz duygusu sevgidir. Gönül her türlü çıkardan, beklentiden, kötü duygu ve düşünceden arındıktan sonra 


geride sevgi kalır. 


A; t 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llah insanı “bir erkekle bir dişiden” yaratmış, “birbiriyle tanışıp anlaşsınlar” diye 

“milletler ve kabileler” halinde yaşamalarını sağlamıştır. (Hucurat, 13.) İnsanların en önemli tanışıp anlaşma vasıtası “dil”dir. Ancak onların birbiriyle tanışıp anlaşmaları, yardımlaşmaları, birlik ve beraberlik içinde olmaları için “aynı dili konuşmaları” yeterli olmamaktadır. Bu durumda, bu amacı gerçekleştirmek için “nasıl bir dil” veya “hangi dil” sorusu gündeme gelmektedir. 
Mevlana “aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir” derken aslında bir ölçüde bu sorunun cevabını vermektedir. 


Türkçemizde duygu dünyamızın mahalli “gönül” kavramıyla ifade edilir. Gönül terimi dini literatürümüzde “manevi kalp” ve “vicdan” kelimeleriyle de ortak anlamlar taşır. Hz. Peygamber, “Dikkat edin, bedende bir et parçası vardır; o iyi 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olursa bütün beden iyi olur, o bozuk olursa bütün beden bozuk olur. Dikkat edin, işte o kalptir.” (Müslim, Müsakat, 107.) buyururken maddi ve manevi kalbimizin bizim için taşıdığı öneme dikkat çekmiştir. 


Farsça “dil” kelimesi de kalp ve gönül anlamlarına gelir ki, lisan anlamındaki “dil” kelimesiyle bir araya getirilmek suretiyle Türkçemize ayrı bir zenginlik katmıştır: 


“Dil dili var içre dilden dile 
Dil dilini var dilden dile.” 


insanların anlaşıp kaynaşabilmeleri, ortak bir gönül dünyasına ve gönül diline sahip olmalarına bağlıdır. inançlarımız, duygu ve düşüncelerimiz, bilgi ve tecrübe birikimimiz, geçmiş ve gelecek tasavvurlarımız gönül dünyamızı oluşturur. 
Bunlar arasında uyum ve ahenk olduğu takdirde 





hem kendimizi hem de başkalarını daha iyi anlama imkânına kavuşuruz. 


Burada şunu da göz ardı etmemek gerekir ki her insan ayrı bir âlemdir. Allah herkesi farklı özelliklerde yaratmış, ayrı yetenek ve kabiliyetlerle donatmıştır. 
Ortak duygu ve düşünce dünyasının buna zarar vermeyecek şekilde yapılandırılması gerekir. islam düşüncesi bu meselenin çözümünü “vahdette kesret, kesrette vahdet” yani “birlikte çokluk, çoklukta birlik” ifadesiyle formüle etmiştir. Bunu özümsedikten sonra insanların birbirini anlamamaları için bir sebep yoktur. Nef'i'nin ifadesiyle “Ehlidil birbirini bilmemek insaf değil”dir. 

islam “tevhit”, “birlik” dinidir. iman da öncelikle “kalp ile tasdik” meselesidir. 
“Dil ile ikrar” daha sonra gelir. Hadis-i kutsi olarak nakledilen “Ben yere ve göklere sığmam. Ancak mümin kulumun kalbine sığarım.” (Acluni, 11, 99-195.) SÖZÜYle de bu durum anlatılmak istenmiştir. Yunus'un deyişiyle “Gönül Çalab'ın tahtı”dır. Biz Allah'ın varlığını ve birliği- = ni “gönülden” kabul etmekle iman edip © islam dairesi içerisine gireriz. 


İnancımıza göre Allah'ın varlığını, birliğini ve hükümlerini kabul edip kelime-i şehadet getiren herkes mümin ve 
Müslüman sayılır. Ancak imanın hakkını verebilecek kıvama ermek kolay değildir. Bunun için Kur'an-ı Kerimde, Hz. 
Peygamber'e gelip “biz iman ettik” diyen bedevilere “siz henüz gerçek manada iman etmediniz”, şimdilik “teslim olduk deyin” buyrulmuştur. (Hucurât, 14.) 
Hz. Peygamber'in “İslam aleni; herkesin gördüğü şeylerdir. iman ise kalptedir” deyip eliyle göğsünü göstererek üç kere “takva işte buradadır” demesi manidardır. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IIL, 135.) 


imanın kalbe hakkıyla yerleşmesi için kalbin buna hazır hâle gelmesi; kötü duygu ve düşüncelerden arınması gerekir. Aksi halde gerçek bir imandan söz edilemez. Zira; 


“Padişah konmaz saraya / Hane mamur olmadan.” (Şemseddin Sivâsi) 


Kısaca ifade edecek olursak, kalbimiz dini yü- 





İnançlarımız, duygu ve düşüncelerimiz, bilgi ve tecrübe birikimimiz, lur: 
geçmiş ve gelecek tasavvurlarımız gönül dünyamızı oluşturur. 


kümlülükleri samimiyetle; 
canıgönülden yerine getirmek suretiyle temizlenir. Bir hadis-i kutside şöyle buyru- 


“Kulum, üzerine farz kıldığım şeylerden daha iyi bir yolla bana yaklaşamaz. Kulum nafilelerle de yaklaşmaya devam eder, nihayet ben onu severim. Onu sevince de isiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum; benden bir şey isterse veririm, bana sığınırsa, onu korurum.” (Buhari, Rikak, 38.) Her ne kadar burada sadece kulak, göz, el ve ayak zikredilmişse de hüküm geneldir. Bütün azalar için geçerlidir. Buna konuşan dili de dâhildir. 


Kul dini yükümlülüklerini; farzları ve nafileleri yerine getirdikçe ilahi iradeye uygun hareket eder ve konuşur hâle gelir. Böylece Allah'a yaklaşmış olur. Bu süreç insanları da birbirine yaklaştırır. Onlar için artık “rivayet muhtelif” ise de “maksut” birdir. 
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“Cümlenin maksüdu bir / Ammâ 


Gönlünü kötü 


nül tuzağının taneleridir. 


Gönül hasta olur, ağzı kokarsa ancak o vakit doğruyla yalanın tadını almaz. 


Fakat gönül ağrıdan, illetten salim olursa, yalanla doğrunun lezzetini adamakıllı bilir, anlar.” (Mevlânâ, Mesnevi, II, 210 (b. 2735-2738.) 


Din hizmeti alırken ve verirken gönül dili elzemdir. Çıkar, gösteriş veya sadece vazifesini yapmış olmak için sunulan bir din hizmeti nefsani duygulara hitap etmekten öte gidemez. Özümsemeden ve yaşamadan dini anlatanlar, “Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz” (Saf, 2.) sualine muhatap olur. Gösteriş için ibadet edenler de “yazıklar olsun” (Mâün, 5-6.) 
diye azarlanmaktan kurtulamaz- 


rivâyet muhtelif.” (Muhibbi) duygu ve lar. Dini yükümlülükler samimi-Gönlünü kötü duygu ve düşünceler- düşüncelerden yetle benimsenir, yaşanır ve anladen arındıran ve gerçek imana sahip arındıran ve tılırsa bir anlam ifade eder; gönül- 


olan, dini yükümlülüklerini samimiyetle yerine getiren insanların birbiriyle dost olmaması için hiçbir sebep yoktur. 


“Olmaz onlarda hiç fesâd buğz ü hased kibr ü inâd / Cümle biliş yok anda yâd birbirine ihvân kamu.” 
(Niyazi) 


Gönül dili deyince hep başkalarıyla konuşup anlaşabilmenin anahtarı hatıra gelmektedir. Aslında insanın kendini anlaması da gönülden ve gönül dilinden haberdar olmasına bağlıdır. Yukarıda gönül kavramının vicdan kelimesiyle yakın anlamlar taşıdığından bahsetmiştim. Vicdan gelişimi sürecinden geçmeyen; gönlünün ve vicdanının sesine kulak vermeyen bir kimse iyi ve kötüyü birbirinden ayıramaz, insani duygu ve düşüncelerle tanışamaz. Vicdan sahibi olan kimsenin gönlü ise kötülüklerden rahatsız olur, iyi ve güzel olan şeylere özlem duyar. 
Mevlana'nın ifadesiyle: 


yoktur. 


“Gönül, yalan sözden istirahat bulmaz. Suyla yağ karışık olursa çerâğ aydınlık vermez. 


Doğru söz kalbe istirahat verir. Doğru sözler, gö- 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gerçek imana sahip olan, dini yükümlülüklerini samimiyetle yerine getiren insanların birbiriyle dost olmaması için hiçbir sebep 


lerde iman ve takvanın yerleşmesi- ne katkı sağlayabilir. 


Gönlün en arı, duru ve temiz duygusu sevgidir. Gönül her türlü çıkardan, beklentiden, kötü duygu ve düşünceden arındıktan sonra geride sevgi kalır. Her gönül sevgiye özlem duyar. Bunu dikkate alarak yaşar; duygu, düşünce ve inancımızın merkezine sevgiyi yerleştirmeyi başarabilirsek mutlu oluruz. Aksi halde gönül huzuruna eremeyiz. 


İnananlar için en çok sevilmesi gereken varlık Allah'tır. (Bakara, 165.) Gönüller de ancak onu hatırlamak ve anmak suretiyle huzura erer. (Ra'd, 28.) 
Hz. Peygamber bir sözünde, Allah ve rasulünü her şeyden çok sevip diğer sevdiklerini de Allah için sevenin (...) imanın tadını bulacağından bahsetmiştir. (Buhari, iman, 9; Müslim, iman, 67.) Tadında ve kıvamında bir dindarlık için gönüllerimizi böyle bir sevgiyle doldurmalıyız. Başkalarının da imanın tadından haberdar olması için onlara sevgiyle dolu gönül diliyle hitap etmeliyiz. 


Bir kez Allah dese aşk ile lisân 
Dökülür cümle günah misl-ü hazân 


DE Gündem 


Doç. Dr. Ahmet Ögke 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. İlahiyat Fak. 


Gönül dili 





“Şimdi ben sana, dilsiz-dudaksız, gönül diliyle yeniden yeniye eski sırlar söyleyeceğim, dinle!” (Mevlânâ, Mesnevi, 111/384, b.no: 4684) 





44 H z. Osman (r.a.), halife olunca minbere çıktı. Herkes “acaba ne diyecek? diye merakla bekliyordu. O sustu, hiçbir söz söylemedi; sadece halka baktı. Gönül diliyle onlarda öyle bir hâl ve atmosfer oluşturdu ki, artık dışarı çıkacak durumları kalmamıştı. Birbirlerini ve nerede olduklarını bile unutmuşlardı. O güne kadar yüzlerce zikir, öğüt, vaaz ve hutbe dinlemişlerdi; ama hiçbirinden bu kadar etkilenmemişler, hiç böyle bir hâl yaşanmamış, bu kadar sırlara ve manevi bilgilere vâkıf olmamışlardı. Oysa Hz. Osman (r.a.) onlara hiçbir şey söylemiyor, sâdece sürekli onlara bakıyordu. Nihayet bu beraberlik sonunda minberden ineceği sırada: “İş yapan (faal / aktif) bir lider (imam), konuşan / söz söyleyen bir liderden (imamdan) daha iyidir.” buyurdu. Çünkü söz söylemekten maksat, başkalarına bir fayda vermek, kalbe etki etmek, ahlakı güzelleştirmek ve ruhi- 


manevi incelikleri göstermektir. Hz. Osman (r.a.), hiç konuşmadan, onları konuştuğu zamankinden daha fazla etkiledi. Onlar da sözle elde ettikleri faydaların birkaç katını, sözsüz olarak elde ettiler... İşte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.5.): “Sahabem yıldızlar gibidir; hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz.” buyurdu ya; birisi yıldıza bakar, gidilecek yolu gidilmeyecek yoldan ayırt eder ve yola düşer. Yıldız ona hiç söz söyler mi? Hayır! Fakat insanlar, yıldıza bakar, onun dilini anlar, yolunu bulur ve varacağı yere varır. İşte (peygamberlerin manevi mirasçıları konumundaki) Allah erlerine (evliyaullah) de bakarsın, yolunu düzeltirsin. Olur ki, onlar senin üzerinde etkili olurlar da sen sözsüz-lafsız, dedikodusuz maksadına erersin; onlar Allah'a ulaşma (vuslat), yaklaşma ve buluşma (kurbiyet) durağı- na götürürler seni.” (Mevlânâ, Fihi Mâ Fih, s. 202.) 
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Hz. Osman'ın ilk halife oluş sahnesini bu şekilde anlatarak yorumlayan gönüller sultanı Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi, onun hâl ve tavrını, baş diliyle bir şey söylemeksizin gönül diliyle / lisan-ı hâlle / lisan-ı kalple insanları etkileyiş biçimini bütün çıplaklığıyla gözler önüne serer. 


işte böyledir gönül dili: Harfsiz, sessiz, lafsız; hâlle, gönülle / kalple konuşulup anlaşılır. Gönül dili bildiğimiz lisan değildir; muhabbettir, neşedir, zevktir; ruh ve maneviyat dilidir. Bunda ten dili depreşmez, hiç kımıldamaz; can diliyle anlatılır, bütün anlatılmak istenenler. Bu sebeple bir bakıma gönül dili semboliktir, simgeseldir, metaforiktir. 


Gönül dilinin, biri bütün insanlara (genel), biri de Allah'ın nitelikli / seçkin (özel) kullarına hitap eden iki farklı yönü vardır: En genel anlamıyla gönül dili, baş diliyle kulakların değil, kalplerle kalplerin, ruhlarla ruhların konuşup anlaşmasıdır. İnsan, rüyada nasıl dilsiz dudaksız konuşuyorsa, uyanıkken de aynı şekilde gönül diliyle konuşabilir. (Mevlânâ, Divan, V/311, b.no: 3752.) 
Esasında her insan, kendi istidat ve kabiliyeti öl-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Baş dili yalan söyleyebilir; ama gönül dili asla yalan söylemez. 


çüsünce gönül dilini bilip anlayabilir, konuşabilir, aynı dili konuşanlarla söyleşip anlaşabilir. 
Hemen hepimizin, dostlarımızla ve sevdiklerimizle öyle özel anlarımız olmuştur ki, sessiz-sözsüz, hiç konuşmaksızın nice manalar devşirmiş, nice duygular hissetmişiz ve tatmışızdır. 


Baş dili yalan söyleyebilir; ama gönül dili asla yalan söylemez. Baş gözü görmek istemediklerini görmezden gelebilir; ama gönül gözü her şeyi görür. “Gerçek şu ki, size Rabb'inizden gönül gözleri (besâir) gelmiştir; kim (bununla) görürse kendi yararına, kim de körlük ederse kendi zararınadır.” (En'âm, 104.) Baş kulağı duymak istemediklerini duymazdan gelebilir; ama gönül kulağı her şeyi duyar. “Yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki, kalpleri olsun da onunla akıllarını çalıştırsınlar, kulakları olsun da onlarla duysunlar. Şu bir gerçek ki, kafadaki gözler kör olmaz; ama gögüslerin içindeki kalpler körleşir.” (Hac, 46.) Baş dili, baş gözü ve baş kulağı topraktan; gönül dili, gönül gözü ve gönül kulağı ise Rahman'dandır. 
Topraktan yarattığı insan bedenine işitme gücü, gözler ve gönüller (ef'ide) bahşeden Cenab-ı Hak, kendi ruhundan, kendi nefesiyle ona üfleyerek can / ruh vermiş (Secde, 9.) 
ve insanlara kalpleri / gönülleri aracılığıyla seslenmiştir. İnsan da Yüce Allah ile kalbi aracılığıyla iletişim kurar. Bu yüzden kalp, “Allah'ın evi (beytullah)” 
olarak nitelenmiş ve gönül yıkmak, Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük bir kabahat sayılmıştır. (Vâhib-i Ümmi, Divan, 271/3; Sinân-ı Ümmi, Divan, 163/1.) Madem ki insan, bünyesinde kutsal ruhu taşımaktadır; öyleyse gönül dilinin söyledikleri de kutsallık taşır, çok değerlidir ve ölümsüzdür. Çünkü Allah'ın birlik meclisinde harfsizsessiz yüzlerce söz söylenir. (Mevlânâ, Divan, 1/386, b.no: 3561.) İlahi hitap, vahiy, ilham, sezgi, keşf ve mükâşefe hep kalp / gönül aracılığıyla gerçekleşir. Bu yüzden Yüce Allah, kendisine yönelmenin ve yönlendirmenin şifreli anahtarını da gönül diline armağan etmiştir. 


Özel anlamıyla ise gönül dili, Allah'ın nitelikli kullarının, keşf ve ilham sayesinde elde ettikleri ilahi aşk ve irfanla ilgili bilgileri anlatmakta ve bu konularda anlaşılması güç sırları çözüp anlamakta kullandıkları özel bir lisandır. Bu, önceki- ne göre daha ileri bir boyuttur. 


“Dolar kalb sırr-ı envârdan, gelir ilhâm alır sır- 





dan Gönül mülkünde cân dili, muammalar çatar ey Şâh.” (Sinân-ı 
Ümmi, 150/2.) 


Bu tür ilhamlar, kalbi zikir neticesinde elde edilen manevi hâllerden (varidat) oluşur ve bunlar vasıtasıyla can dilinden bize hitap eden de Cenab-ı Hak'tır. (Sinân-ı Ümmi, 163/7.) Aşk bahçesi konumundaki gönül (gülistan) dilini bilmeyen kimsenin sözleri yavan olur: 


tanıtır. 


“Aşık ma'şüktan almıştır sabâhını ne gam, zâhid Gülistândan dili olmayan, sözün külli yavan söyler.” (Vâhib-i Ümmi, 303/7.) 


İnancın tam olması için ten diliyle ikrardan sonra, can diliyle de bu ikrarı tasdik etmek lazımdır. 
(Eroğlu Nüri, Divançe-i İlâhiyat, 35/2.) Ârif, ten diliyle değil de can diliyle konuşur. (Sinân-ı Ümmi, 126/12.) 
Onun ten dili yalnızca Hakk'ın zikriyle meşgul olur ve böyle olmayan dile de dil denmez. (Niyâzi-i Mısri, Divan, 199/5); (Geniş bilgi için bk.: Ahmet Ögke, Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili, Ankara, 2007.) 


işte bu iki temel niteliği sebebiyle gönül dilinin iki ayrı veçhesi vardır: Bir yandan gerçek dost olan Cenab-ı Hak ile irtibatımızı sağlar; diğer taraftan ise onun yarattıkları kullar arasından dostlar edinmemize ve başka insanlarla iletişim kurmamıza yarar. 


Yüce Allah, gönül sahibi kimseleri, 
"sözü dinleyen ve sözün en güzeline uyan kişiler" olarak 


Gönül dilini bilmek için, her şeyden önce gönül sahibi olmak gerekir; ya da en azından gönül sahibi bir Allah dostundan o dilin inceliklerini öğrenmek. Gönül sahibi Allah dostları, kendi gönüllerinde mayaladıkları yüce ruhu, manayı ve o tadına doyum olmaz marifet ve muhabbet zevkini isteklilere sunarlar. Gönlün latif rengine baştan ayağa boyanan bu asil ruhlar arasında senlik-benlik davası bütünüyle kaybolup gitmiş ve ortada sadece “O'na” bağlı görece bir “biz” kalmıştır. Hz. 
Mevlana'nın: “Gönlün varsa eğer, yürü, gönül sahibi bir dostara!” çağrısı işte bunun içindir. (Gönül sâhibi Allah dostlarının özellikleri için bk.: Ahmet Ögke, “Gönül Sâhibi Bir Dost: Mevlânâ Celâleddin-i Rümi”, Diyanet Aylık Dergi - Mevlânâ Özel Eki, sayı: 204, Aralık-2007, ss. 
3-8.) 


Yüce Allah, gönül sahibi (ulü'l-elbab) kimseleri, “sözü dinleyen ve sözün en güzeline uyan kişiler” (Zümer, 18.) olarak tanıtır. Demek ki, önemli olan “konuşmak” değil, “söz dinlemek” ve "iyi ve faydalı sözlere” tâbi olmaktır. Salt aklı kullanan filozoflar ve bilginler beyinlerindeki akıllarıyla aklederken, gönül dilini bilen Allah'ın ârif kulları kalplerindeki / gönüllerindeki akılla aklederler; zira “onların akledip düşünen kalpleri vardır.” (Hac, 46.) Esasında gerçek akıl sahipleri (ulü'l-elbâb=gönül sahipleri) onlardır ve onlardan başkası gereği gibi düşünemez. (Âl-i imrân, 7.) Ancak gönül sahibi olanlar, düşünüp ibret alırlar (Zümer, 9.), Allah'tan sakınırlar (Bakara, 197.), Kur'an'ı kendilerine yol gösterici ve hatırlatıcı kabul ederler (Mü'min, 54.) 


Susmak, dile sahip olmayı öğretir insana. Diline sahip olan, bütün organlarına sahip olur. Esasında burada dili her iki manasında da anlayabiliriz: Edebiyatımızda “dil” denince, hem “lisan” ve hem de “gönül” anlaşılır. Gönülden geçmeyen söz dilden dökülmez. Gönlü tertemiz olanın dili dupduru, sade ve etkili olur; az konuşur, öz konuşur, ama konustuğunda etkili konuşur, insanı kendinden geçirir, yakar, kavurur. 


eder. 


Sözün bittiği yerde susmak gerekir. O zaman gönüller konuşur. Ten diliyle sağlanamayan konuşma, söyleşme ve anlaşma, can diliyle gerçekleşebilir. Ten dilinin barışma, yakınlaşma ve anlaşma dili olamadığı hallerde gönül dili devreye girer ve aşılmaz denen nice sorunlar kolaylıkla aşılabilir. 


Mevlana'ya göre, aynı dili konuşmak, yakınlık ve bağlılık göstergesidir. insan, dilini bilmediği kimselerle bir arada kalırsa, yabancılık hisseder, kendini hapse düşmüş bir tutsak gibi görür. Fakat dostluk, sadece aynı dili konuşmakla elde edilecek bir şey değildir. Yeryüzünde birbirlerinin dillerini bilmeyen nice insanlar vardır ki, birbirlerine dostturlar ve birbirlerini çok iyi anlarlar, anlaşırlar. Aynı dili konuşan, aynı memlekette yaşayan nice insanlar da vardır ki, birbirlerine yabancı gibidirler, geçinemezler, anlaşamazlar. Öyleyse, der Mevlana, mahremlik (tanışıklık/dostluk, gönül) dili bambaşka bir dildir ve gönül birliği, dil birliğinden daha iyidir. 
Çünkü gönülden sözsüz, işdretsiz, yazısız yüz binlerce tercüman zuhur eder. (Mevlânâ, Mesnevi, 1/97.) 


“Gönülden sözsüz espriler duy, anlamaya bile sığmayan şeyleri anla!” (Mevlânâ, Divan, IV/242, b.no: 2308.) 
“Sus! Çünkü sözle, sesle, harfle örülmemiş dilsiz bir sözün de var...” (Divan, 111/119, b.no: 1007.) “Susl... 
Dille söylenen sözlerden başka cana canlar katan sözler de vardır.” (Divan, 111/157, b.no: 1380.) “Sus da, gönül dilsiz-dudaksız söylesin! Gönül dilinin söylediklerini duyunca, (başımdaki dilin söylediği) bu sözlerden utanıyorum ben.” (Divan, 1/298, b.no: 2762.) 
“Sus da, harfsiz-dilsiz, o (gönül) söylesin! Zaten dil, o dilse (gönül diliyse) bu (tendeki) dillerin ne de-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Gönül diliyle söylenenler, asla zayi olmaz; etkisi hemen görülmese bile, gönlü 

açık kimselerin sinelerinde eninde sonunda bir yankı bulur ve tesirini icra 


geri kalır ki?” (Divan, 1/242, b.no: 2272.) 


Gönülden gönüle ulaşan sayısız yollar vardır. Gönülden çıkan söz ve manalar yine gönüllere kadar tesir eder; bir kulaktan girip diğerinden çıkmaz. Sözün gücü ve kıymeti, onun gönülle olan bağlantısı ölçüsüncedir. Gönülden yükselmeyen ve insanın iç dünyasına ulaşamayan kuru bilgiler, çeşitli laf ebelikleri, heva ve hevesleri kabartan dil ve akıl oyunları, asla yüreklerde yankı bulan kalıcı bir ses ve soluk bırakma gücüne erişemez. Gönül diliyle söylenenler, asla zayi olmaz; etkisi hemen görülmese bile, gönlü açık kimselerin sinelerinde eninde sonunda bir yankı bulur ve tesirini icra eder. Tıpkı toprağa ekilmiş bir tohum gibi; uygun şartları, ortamı ve mevsi- mi bulunca derhal filizlenecek, dal budak salıp yeşerecek ve meyvelerini verecektir. 


Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'in özelliklerinden biri de az sözle çok mana anlatmasıydı. Bir yönüyle bunun anlamı, onun, gönül dilini en çarpıcı bir şekilde uygulayan bir tebliğci olması demektir. 
Onun manevi mirasçısı konumundaki Hz. Mevlana gibi gönül sahibi Allah dostlarının da asırlar sonra gelecek nesillerle güçlü bir bağ kurabilmesinin en temel sebebi de işte bu gönül dilinin inceliklerini iyi bilmeleri ve bunu en güzel şekilde kullanmalarıdır. O, inşa ettiği gönül köprüleri ve gönül dili aracılığıyla çağlar öncesinden günümüz insanına seslenmektedir ve gelecek kuşaklara da seslenmeye devam edecektir. Çünkü gönül dilini bilenler, en güçlü ve en gerçek sevgi olan ilahi aşkı, ab-ı hayatı / ölümsüzlük iksirini / dirilik suyunu içenlerdir. İşte bu yüzdendir ki, Rahman'dan aldıkları ölümsüz ilahi nefesi kıyamete kadar bütün insanlığa, ölü olsun, diri olsun bütün gönüllere gönül diliyle ulaştırmaya devam edeceklerdir. İşte bu yüzdendir ki, gelecek nesillerle bağlarımızı sapasağlam kuracak en güçlü ve ölümsüz vasıta, yüce gönül dilidir. 

Öyleyse son sözü yine Hz. Mevlana'ya bırakalım da, ölümsüz mesajını 8 asır öncesinden bizlere gönül diliyle söylemeye devam etsin: “A gönül sözcüsü! Niceye dek dille böyle sözler söyleyeceksin? Niceye dek anlatış davulunu çalıp duracaksın (kuru gürültü edeceksin)? Soluksuz, sözsüz gel (de gönül diliyle söyleşelim)!...” (Divan, V11/356, b.no: 4596). 


DE Gündem 


Doç. Dr. Ertuğrul Yaman eyaman ©yazi.edu.tr 





İletişimde gönül dili 


Gerçek iletişim; duygu, düşünce ve eylem uyumu ile sağlanabilmektedir. İletişimin gerçek boyutu yüzeysel ilişkilerde değil derinliklerde gizlidir. 





È düşünme, dinleme, öğrenme, algılama, 


hayal kurma, konuşma, sorgulama, muhakeme etme, yazma gibi birçok farklı özelliği ile diğer canlılardan ayrılır. Bu bağlamda; toplumsal bir varlık olan insan türü, kendi kendisiyle ve diğer varlıklarla iletişim kurmak zorundadır. iletişim becerisi, insanın ruhi dengesinin kurulmasında; huzurlu, mutlu, sağlıklı ve başarılı bir hayat sürmesinde en önemli etkenlerden birisidir. 


insanın toplumdaki yerini, mevki ve makamını belirlemede sağlam ve etkili iletişimin üstün bir katkısı vardır. Konuştuğu insanlarda olumlu izlenimler bırakan bir kişi, her zaman hatırlanır, aranır. 
Böyle kişilerle konuşmak diğer insanlara rahatlık ve huzur verir. Bu açıdan, toplumda iyi bir konuma yükselebilmek için, sağlam ve etkili bir iletişim becerisine sahip olmak kaçınılmaz bir zorunluluktur. 


Gerçek iletişim; duygu, düşünce ve eylem uyumu ile sağlanabilmektedir. İletişimin gerçek boyutu yüzeysel ilişkilerde değil derinliklerde gizlidir. Ruhumuzdaki, gönlümüzdeki o derinliğe inilemediği için, yalnızca dille kurulmaya çalışılan iletişim, sığ ve yetersiz kalmaktadır. Düşünmeden konuşan, yalnızca söz söyleyen ama bunun altını dolduramayan bir anlayış iletişimde geçerliliğini artık yitirmiştir. 


Ruh güzelliğine, uyum kabiliyetine sahip olabilmek için, işe yüreğimizi temizlemekle başlamak gerekiyor. İşin özünde zihnimizi sözü edilen toplumsal uyum için hazırlamakla işe başlanabilir. 
Bireyler, zihniyet itibarıyla hazır hâle geldiğinde ve iç huzur sağlandığında, çok daha güçlü ve olumlu davranışlara girebiliyorlar. Y üreklerde küllenmiş hâlde bulunan sevgi ön plana çıkıyor, ışıltılı bir insan olunabiliyor. 
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D. Gündem ME 


Keşke konuşmaya, tartışmaya, 

kavga gürültüye ayırdığımız zamanın bir kısmını düşünmeye sarf edebilsek! 
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Etkili bir iletişim için ön yargısız bir bakış açısı, mutlu ve huzurlu yaşama azmi, başarılı olma gayreti ilk adım olabilir. Çevremizle içten ve dürüstçe iletişim kurmak, olumlu davranmak ve sonuçlarını zamana bırakmak... Zaman zaman da tarafsız bir şekilde kendimizi değerlendirmek, iç kontrolümüzü hep sürdürmek... İnsanların hepsine karşı, “katıksız sevgi, Sonsuz Saygı, herkese değer verme, ön yargısız bir yaklaşım ve saygıyla hizmet etme” ilkelerini düşünce planından çıkartıp uygulamaya koymak gerekiyor. Öyleyse ilk iş yüreği temizlemek olmalıdır. İnsanın gözlerindeki ışıltı ve yüzündeki parıltı sözlerden çok daha etkilidir. 


Modemliğin zirvelerine tırmanma gayreti içindeki insanlık acaba neden her geçen gün kendisinden ve toplumdan kopmaktadır? insanlık; bilim ve teknoloji alanında bunca baş döndürücü bir hızla ilerlemesine rağmen, en önemli ihtiyacı olan huzur ve süküneti sağlama, sağlıklı iletişim kurma noktasında neden pek fazla mesafe alamamıştır? 
Mideleri doyan ama ruh ve gönülleri aç kalan insanlar, neden robotlaşma eğilimine girerek insanlıklarını unutmaktalar? 


Böylesine amansız bir dertle karşı karşıya kalan toplum mühendisleri, insanın maddi (biyolojik) yönü kadar manevi (psikolojik) yönünün varlığını kabul ettiler. Bu amansız sosyal probleme geçici bir çözüm olarak bencillik zemininde gelişen “kişisel gelişim” akımını icat ettiler. Ne var ki, toplumu veya topyekün insanlığı hedef almayan bu bireyselci yaklaşım, yaşanan bunalımlara çare olamadığı gibi, yeni sorunlara da davetiye çıkardı. 


Birçok Dünya ülkesinde olduğu gibi, Türkiye'de de bu yaklaşım, bir miktar “müşteri” buldu. Göz boyama, geçici olarak etkileme esasına dayalı bu yaklaşım, insanları birer ticari meta olarak algıladığı için kendi sektörünü de oluşturdu. 
Ancak, sorunlar çözülmek yerine, derinleşme- ye devam etti. Ekonomik sıkıntılardan, sağlık sorunlarından, iletişim kazalarından bunalan bir kısım insanlar, farkında olmadan bu akımın etki alanına girdiler. Bunca patırtı kütürtü, şamata ve “dezenformasyon(bilgi kirliliği)” altında sıkışan insanlar, çareyi bu limanlara sığınmakta aradı. Ağzı olanın konuştuğu, gündemlerin çok hızlı değiştiği, medyanın sınır tanımadığı böylesi bir ortamda, insanlar kime inanacağını, ne yapacağını şaşırdı. 


insanlığın aradığı çözüm aslında çok uzaklarda değildi. Çözümü duymak için, birazcık susmak 





yeterliydi. Ne var ki susmak zor işti. İnsan, konuşan bir varlıktı ve elbette konuşarak iletişim kuracaktı. Ancak, yapılan araştırmalar konuşmanın iletişimdeki payını çok düşük göstermektedir. Doğru olan; gerektiği kadar, kararınca kıvamınca konuşmak, yeri geldiğinde susabilmek ve dinleyebilmektir. Önemli olan dengeli ve ölçülü bir tavır sergileyebilmektir. İletişimde gerçek başarıya, yeri geldiğinde susmakla ulaşılabilir. Susmanın erdemi, insanın huzur ve mutluluğudur. 


Hz. Muhammed'in “Susan kurtulmuştur.” (Tirmizi, Sıfatü'l-Kıyâme ve'r-Rakâik, 50.) yönündeki uyarısı da bunu teyit etmektedir. Günümüzün adı konmamış yaygın hastalıklarından birisi de boş, anlamsız ve gereksiz konuşmaktır. Lokman Hekim'e “Senin hikmetin nedir?” diye sorulunca; “Ben yapmam gerekmeyen şeyi sormam, Beni ilgilendirmeyen şeyin de peşine düşmem.” diye cevap vermiştir. Cahil insan karşısında kitap gibi sessiz kalmak aklın zirvesidir. 


Kimi insanlar, kendilerini ilgilendirsin ilgilendirmesin her şeyi sorarlar ve gereksiz uzun uzun konuşurlar. Bu durum hem kendilerini yorar hem de karşı tarafı bıktırır. Günümüz insanının en fazla zorlandığı konulardan birisi ve bel- 


Bilelim ki cahilin 





O hâlde insanın dış şartları düzeltebilmesi için önce iç şartla- 


ki de en başta geleni dilini tutamamak- kalbi dilinde, rını düzeltmesi gerekir. Bunun tr. Bugün toplumumuzu ve tüm insani- âlimin dili en kestirme yolu da susabilğı yakıp kavuran gıybet hastalığı, insanlı- kalbindedir mek; boş ve gereksiz konuş- 


ğın neredeyse sonunu hazırlayacak kadar yaygınlaşmış bir felakettir. Sağlık, huzur ve mutluluk arzu edenler; öncelikle duygu, düşünce, beden ve dillerini korumak zorundadırlar. 
Huzurun ve mutluluğun sırrı en başta dile sahip olmaktan geçmektedir. 


Gerektiği yerde gereğince konuşabilmek, erdemlerin başında gelir. Bir Türk atasözü “Erdemin başı dil” diyerek bu gerçeği vurgulamıştır. Dilini tutabilen, kendini de tutabilir. insan, düşüncelerine hâkim olabilir; nefsini kontrol edebilir ve kendini tutabilirse, sağlam bir kişilik ve karakter kazanabilir. Düşüncelerine hâkim olan bir insan, en zayıf zamanlarında dahi hâkimiyetini kaybetmez. 
Bu şuurdaki bir insan ise, varlığının kanunlarını ve kendini keşfetmekle hayatın amacı olan sonsuz huzur ve mutluluğun yolunu tutmuş olur. İnsanın huzur ve saadeti; sağlık ve mutluluğu kendi içindedir. İç dünyamızdaki duygu ve düşünceler, bedenimizin de besin kaynağıdır. Ruhunda olumsuz duygular barındıran bir insanın hem ruh sağlığı hem de beden sağlığı kısa zamanda bozulur. 


malar yapmak yerine dinlemeyi öğrenmektir. 


Sözün geçer akçe sayıldığı devrimizde susmayı önemsiz görenlerin çok olduğunu biliyorum. 
Elinizde ruhunuzdan çalınan sözlerin listesi ile kapı kapı dolaşıp toplamaya çalıştığınız o güzel duygular (sevda, inanç, erdem) suskunluğun gizeminde saklı aslında. Bilelim ki cahilin kalbi dilinde, âlimin dili kalbindedir. Bunca koşuşturma yerine daha fazla düşünmeye hem de sükünetle derin düşünmeye ihtiyacımız çok. Bir konuyu bilmek başka; o konuyla ilgili “Niçinler, nasıllar, nedenler?..” üzerinde yoğunlaşmak çok daha başkadır. Keşke konuşmaya, tartışmaya, kavga gürültüye ayırdığımız zamanın bir kısmını düşünmeye sarf edebilsek! 


Okumadan, bilmeden, öğrenmeden, yaşamadan ve düşünmeden insanlar, olaylar ve kişiler hakkında çoğu ön yargıya dayalı olan acele kararlar veriyoruz. Sonra da verdiğimiz bu yanlış ve acele kararları düzeltebilmek uğruna çok daha zahmetli ve 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sıkıntılı süreçler yaşıyoruz. Oysa, düşünebilenler için her konunun birçok çözümü vardır. Akıllı insanlar, her bilgiyi, olayı, durumu pozitif ve negatif yönleriyle düşünür. Doğruya ulaşmak için acele etmez. Erken karar verip kendine karanlık zindanlara mahkum etmez. Sorar, öğrenir, düşünür ve sakince uygular. İşte gerçek huzur ve mutluluk burada yatmaktadır. 


Konuşmak, hayati bir ihtiyaç olduğu kadar, o yeteneği güzel ve kararınca kullanabilmek de önem arz etmektedir. Eski kaynaklar, “insan konuşan bir varlıktır” diyerek insanın diğer canlılardan ayrılan ve onu üstün kılan bir yönüne işaret etmişlerdir. Konuşma kabiliyeti, bir yönüyle insanoğluna müthiş bir üstünlük sağlarken diğer bir yönüyle de ağır bir sorumluluk yüklemiştir. Dile sahip olmak, konuşmayı kontrol altına alabilmek pek de kolay bir meziyet değildir. 


Söz, bilenler için cevherdir. Onun kıymetini bilmek, olur olmaz yerde harcamamak gerekir. Huzurun ve mutluluğun sırrı en başta dile sahip olmaktan geçmektedir. İnsan olarak elbette konuşmak zorundayız. Ancak, kararınca, kıvamınca ve gereğince, en az sözle en çok meramı anlatacak tarzda konuşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Keza söz var, insanı yola getirir; söz var, insanı yoldan çıkartır. 
Keşke biz susabilsek de gözümüz, yüzümüz, gönlümüz, hâl ve hareketlerimiz en önemlisi de işimiz ve eserimiz konuşsa! 


İşin özü şudur ki işe karşımızdaki insanları düzeltmekle değil, kendimize çekidüzen vermekle başlamalıyız. Her şey bizde gizlidir. Sebep ve sonuçlar da bizdedir. Sebep ve sonuçları başkalarında, başka yerlerde aramak, zafiyet alametidir. İnsanlar, toplu hâlde yaşarlar ve birbirleriyle değişik yollarla iletişim kurarlar. İnsanlar arası bu iletişim bir anlamda hayati bir mecburiyettir. İletişim, çoğu zaman kelimeler aracılığıyla “konuşma dili” sayesinde kurulur. Ne var ki kelimeler, iletişim için yeterli olmaz. Bu durumda devreye “beden dili” girer. Gerçek bir iletişim için bu iki araç da genellikle yetersiz kalmaktadır. İletişimin temeli ve en sağlam yolu kanaatimizce duyguların dünyası olan “gönül dili”dir. 
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Konuşmak, hayati bir ihtiyaç olduğu kadar, o yeteneği güzel ve kararınca kullanabilmek 

de önem arz etmektedir. 





Gönlün dili, duyguların oymağıdır. O sessiz oymak, her türlü iletişimi içinde barındırır. Gönül dilinde ikiyüzlülük, sahtecilik, rol yapmak, aldatmak... yoktur. Gönül dilinin temel ilkeleri; samimiyet, tevazu, önyargısızlık gibi üstün hasletlerdir. 
Bu dil, insanlığın fıtrat dilidir. Onunla doğulur. Siz onu terk etmezseniz; o dil sizi terk etmez. 


Sonuç olarak iletişimde en geniş ve en kapsamlı basamak “gönül dili”dir. Eğer; sözlerimiz, kalbimizin en derin kıvrımlarından çıkıp geliyorsa, yüreğimizi ortaya koyarak iletişim kuruyorsak, bütün bunları en başta yüzümüz ve gözlerimiz olmak üzere bedenimize doğru yansıtabiliyorsak, işte o zaman etki alanımız karşı tarafın kulağından yüreğine kadar uzanır. Böylelikle iletişim, gönülden gerçekleşmiş olur. Bunca gereksiz söz sarf etmek yerine gönlün diline kulak vermek, duygulara değer vermek en gerçekçi iletişim yöntemidir. Çünkü; 
hâlden anlamayana söz kâr etmez! O hâlde susalım, dinleyelim, hissedelim, düşünelim, yaşayalım ve gönül diliyle konuşalım... 
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Kâinat, hâlâ dönüyorsa, gönül diliyle konuşup gönül gözüyle gören gönül insanlarının sayesindedir. "I 


Gönül dili dendiğinde ne anlamalıyız? 


İfade ve konuşmak anahtara benzer. Gönül ise o anahtarın açtığı aydınlık dünyanın ta kendisidir. Bu anlamda ele alırsak bu aydınlık dünyanın en nitelikli ve en mahir elçisidir. Böylesine nitelikli ve mahir elçiye sahip olmak ise gönül ehlinin kârıdır. Öyleyse gönül dili insanların kulağına değil gönlüne talip olmak için gösterilen gayretin ve bu gayretten elde edilen netice- nin kendisidir. Aslında mantık, muhakeme, muhasebe, meani kurallarına istisnasız riayet ve üslup söze dair en önemli gereklerdir. Söz söylemenin kendi içindeki ahengi ya da dilbilim ifadesiyle şivesi kabul ettiğimiz gerçeklik, mecazi ifade, teşbih ve kinaye gibi edebi yaklaşımlar sözün gücüne derinlik ve genişlik katan önemli ayrıntılardır. Ne var ki, temelde ifadeyi ifade yapan yani beyanı beyan yapan onun gönül diliyle ilişkisi ve içsel hassasiyetlere dair bir ses ve soluk olmasıdır. 

Bugün gönül diline sahip olamamanın en büyük nedenleri nelerdir? 


Maalesef insanoğlu konuşmalarına dikkat etmeyince hem kendisine hem de insanlara zarar vermeye başlar. Bu anlamda ise insanın en büyük hatası diline hâkim olamamasıdır. Ben her zaman dilin iki bekçisi olmasına rağmen bu iki bekçiyi aşıp insana nasıl hatalar yaptırdığından bahsederim. 
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İnsanlar kalplerine aldıkları sevgilere 


Dili koruyan iki bekçi nelerdir diye aklınıza gelebilir. Birisi dişlerimiz diğeri ise dudaklarımızdır. Buna rağmen dilimizi doğru kullanamazsak, dilimiz bizi yanlış kullanmaya başlamaktadır. 


Sorunuzun asıl cevabı ise en büyük neden olarak gıybet diyebilirim. Zira gıybet kalbi karartan bir unsurdur. Kalbi kararmış bir insanın gönül dili de ona göre olacaktır. Yani olmayacaktır. 


Bir diğer neden ise hasetliktir. Haset insanlar gönül zenginliğinden uzaktırlar. Bu tür insanlara dikkat etmek gerekir. 


Bir diğer neden ise kin duygusunun çoğu kez aklın önüne geçmesidir. Kiniyle yaşayanlar gönülle ve gönüllü yaşayamazlar. Kin ile hareket edenler âdeta sinir harbiyle hayata merhaba derler. 
Huzursuzluğun kaynağı kin ve hasetliktir. imam Şafii'nin de güzel bir sözü vardır: “Dünyada en huzursuz kimse gönlünde haset ve kin tutan kimsedir!” 


Bir diğer nedense yalancılıktır. Yalanın esiri olan huzurun sahibi olamaz! 


Aslında dinimizin ortaya koyduğu emirlerde toplumsal ve birey anlamında huzur ve güzellik yatıyor. Son olarak düşünürken tefekkür etmeyi unutunca, insan konuşunca da zikir gibi konuşamıyor. 
Bu nedenleri iyice düşünen insan mükemmele yakın yaşamaya başlar. 


Gönül dilinin aile ve çocuk eğitiminde yeri nedir? 


Bir kere aile olabilmek bir gönüllülük esasına tabidir. Bu gönüllülük ise insanları diğerkâm yapar. 
Bu durumda insan sadece kendisi için yaşamamayı öğrenerek bir değişik yapıya dönüşür. Çocukları dünyaya geldiğinde ise bu yapı daha da anlam kazanır. Gönüllülük esasıyla yaşayanlar gönül incitmekten ve işleri içinden çıkılmaz hale getirmekten imtina eder. Eşine bakarken sevgiyle bakarsan gönül devreye girer. Gönül varsa gönül dili de vardır. Zor olan hatta imkânsız görülen deği- 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dikkat etmelidir. 
Zira kalp, Mevla'nın yeridir. O'na kimi yakıştınyorsanız onu kalbinize alınız. 


şimler yaşanabilir. Yemek yapmasını bilmeyen ve mutfağa girmemiş bir bayan eşi için yemek yapmayı öğrenir. Çay ısıtmayı bile başaramayan bir beyefendi eşiyle mutfağı paylaşmaya başlayabilir. İşte bu durumlarda ses çıkarmadan da gönül dili devrededir. Tıpkı Hz. Mevlana ile Hz. şems arasında diyaloğun mana âleminde yaşanması gibidir. Ailede de durum budur. Sizler eşlerinize seslenmeden de anlaşabiliyorsanız ve uyum içinde yaşıyorsanız İşte mana âleminde bir iletişim başlamış demektir. Çocuklara gelince onlar için sevgi ve gönül en önemli yakıttır. Sonuç almak isteyenlerin kullandığı bir yöntemdir. Çocuklara karşı gönül dili en basit haliyle dürüst ve samimi olabilmeyi başarabilmektir. Zira çocuklar motor zekâya sahiptir ve söylediklerinizi siz uygulamazsanız ya da söylediklerinize aykırı davranırsanız hareketinizi algılayacak, söylediklerinizi önemsemeyecektir. 
Zaten hal ile kelam uymuyorsa orada gönül dilinden söz edemezsiniz. 


Gönül dilinin sağlam oluşturulması için neler gerekir? 


Hisseden bir yürek, hissettiren bir vicdan ve Kalu Bela'dan kalma bir özel ruh gerekir. Hisseden bir yürek, inanç ve söylenene iman taşır. İman taşıyan bir yürek ise söylenen tüm beyanlara inançtan örülü gönül elbisesini giydirir. Aksine vicdan mekanizmasında yoğrulmamış ve ona dayandırılmamış, gönül dilinin notalarıyla bezenmemiş ve dile gelmemiş, ayrıca yaşama aktarılamamış bütün söz ve ifadeler ne kadar tumturaklı ve cafcaflı olsa da ruhlar ve sineler üzerinde kalıcı bir etki gösteremezler. 


Aslında iç dünyamız her zaman dört başı mamur, ibadethaneler gibi tertemiz, en önemlisi ise Allah'a açık olmalı. Bu da yetmez, Yaradan ile her daim bağ kurmanın ya da kurabilmenin heyecanı içinde yaşamalıdır. Bu durumda gönül gözüne ihtiyaç vardır. Gönül gözüyle hareket edenler yarı yol- da kalmazlar ve ruhsuz bir şekilde beyanda bulunmazlar. 


Kendi özünden habersiz, etrafta olan olaylara karşı 


Diyanet çalışanı örnek olmalı ve kendisini 


duyarsız ve Yaradan ile gereği kadar bağ kuramayanlar ne konuşurlarsa konuşsunlar, ne kadar dikkat çekici ifade ederlerse etsinler gönüllere giremezler. Tesiri kısa süren konuşmalar yaşansa da bunlar kalıcı olmayacak hatta güven sorunu başlatacaktır. 


Diyanet çalışanları için özel bir yer ayırsak, gönül dili nasıl olmalı? 


Allah, kendisine yönlendirmenin özel anahtarını gönül diline ve hâl şivesine armağan etmiştir. Ruh ve gönülden harekete geçmeyen ve insana ait temel gereksinimleri dikkate almayan birey ya da gruplar, herkesin kolayca bildiği her türlü bilgi ve sıradan muhabbetler, söz ebelikleri, hevesleri şahlandıran dil ve akıl oyunlarıyla bir şeyler yaptıklarını sananlar kendilerini avutmuş, başkalarını da aldatmışlardır. Ses-soluk, dil-dudak, kalem ve parmak iç iletişimin emrinde olmalıdır ki, söz gerçek değerine kavuşup yerini bulsun. 


Diyanet çalışanları manevi sorumluluğu bir hayli yüksek ödevler almaktadır. Zira manevi eğitimin yeri bugün olduğu gibi gelecekte de önemli bir yere sahip olmaya devam edecektir. Bu anlamda alınan ödevler yerine getirilirken kullanılacak enstrüman ise gönül ve gönül dili olmalıdır. Birbirini sevmediği halde seviyormuş gibi yapmanın hiçbir olumlu katkısı olamaz. Gönül dilini dinleyerek işe başlamak gerekir. Bir cami imamı için sadece Kur'an ve ibadet değildir temel aksiyon. Kurumsal sorumluluk ve temsil edilen inanca duyulan saygı da bu enstrümanların bir parçasıdır. Gönül gözüyle görebilmek ve hissetmediğini dillendirmemek gönül dilinin temel basamağıdır. 


Diyanet çalışanı örnek olmalı ve kendisini aydınlık geleceklerin şekillendiricisi konumunda görmelidir. Zira manevi eğitimin sağlıklı ve doyurucu şekilde verilebilmesi Diyanetin marifetiyle mümkündür. Bunun için de omzundaki hassasiyeti çok iyi analiz etmelidir. Öncelikle kurumsal bir ayrıcalık hissiyle dolup taşarsa ve şükür kavramıyla yoğrulursa iştiyakını korumuş olur. Bunun 


aydınlık geleceklerin şekillendiricisi konumunda görmelidir. Zira manevi eğitimin sağlıklı ve doyurucu şekilde verilebilmesi 
Diyanetin marifetiyle mümkündür. 


yanı sıra kurumsal dayanışma içerisinde diğerkâm olabilmeyi başarmalıdır. İnsanlara dinin kurallarını anlatırken ve aktarırken yaşamına ve yüreğine tatbik ettiremediğini anlattığında başarılı sonuç beklememelidir. Geçici olarak kabul görseniz de bir müddet sonra sözlerinizin bir önemi olmayacaktır. Kavgacı ve şikâyetçi bir görüntü vermek doğrusu kuruma ve temsil ettiği inanca uygun değildir. Aksine Diyanet mensubu dostlarımız, medeni olgunluğa ve demokratik kişiliğe sahip, kurum sorumluluğu içinde vizyonunu dizayn etmelidir. 
Böyle olduğundan dolayı da Diyanet ve çalışanları, toplumumuzdan hak ettiği hürmet ve ehemmiyeti görmektedir. 


Biz kurumsal iletişim eğitimleri verirken kurumların kendi ayakları üzerinde durmaları hususunda çalışanlara düşen sorumlulukları hep vurgulamaktayız. Ben merkezli değil kurum merkezli olduğunuzda zaten gönül dilinin içinde olduğu üst düzey bir kurumsal markaya dönüşüyorsunuz. Ne söylediğinizden çok nasıl söylediğiniz daha önemli hale gelmektedir. Bu anlamda ise kurumsal olgunluğu taşıyabilmek, içinde bulunduğunuz kurumu ve bu kuruma hizmet edecek yeni nesilleri ciddi anlamda motive edecektir. Kurumların motivesi ise çalışanların donanımı, kurumsal aidiyet duygusu, samimiyeti ve gönül ehli oluşuyla alakalıdır. Bu özellikleri diğer insanlara en rahat yoldan aktaran ve anlatan ise gönül dilinin varlığıdır. 


Son söz olarak ne demek istersiniz? 


Son söz olarak şunu diyebilirim ki; insanlar kalplerine aldıkları sevgilere dikkat etmelidir. Zira kalp, Mevla'nın yeridir. O'na kimi yakıştırıyorsanız onu kalbinize alınız. Eğer ki Mevla'ya yakışır sevgileriniz varsa, bitmek tükenmeyen ve usantı vermeyen bir gönül diline sahip olursunuz demektir. Aksi halde dünyanın gözüyle dünyanın diliyle konuşup günü doldurmaya ve ömrü geçirmeye devam ederiz. Unutmayalım kâinat, hâlâ dönüyorsa, gönül diliyle konuşup gönül gözüyle gören gönül insanlarının sayesindedir! 
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İmanın yarısı temizlik 


Bilgi, görgü, gelenek yanında çağımızda yaşanan hemen her kirliliğin temelinde gönül kirliliğinin yattığı da bilinen bir gerçektir. Zira iç güzelliği ve temizliği yoksa sözün ve suretin güzelliği ilahi tezgâhta bir değer ifade etmemektedir. 


elki de geçmişten günümüze değin bireysel ve toplumsal hayatta gerek gönül temizliği gerekse çevre temizliği, insanlığın gündemini ve çeşitli ilmi disiplinleri meşgul eden önemli bir konu olmuştur. Kirletilen/ kirlenen dünya sadece insanların yaşamını tehdit etmiyor, havada uçan masum kuşların, denizlerde yüzen balıkların dahi hayatı tehlike arz eder duruma geliyor. Bunun örneklerine yazılı ve görsel medya yanında günlük hayatımızda da zaman zaman tanık olmaktayız. Şüphesiz temizlik denildiğinde gönül ve zihin temizliği yanında insanlığın önemli bir problemini teşkil eden çevre temizliği dikkatimizi çekmektedir. Gerçek şu ki, çağımızın insanı olarak berraklığını kaybetmiş zihinlere, dünyevileşmenin de etkisiyle var oluş düzleminden hızla uzaklaşan gönüllere, sahnelere tanık oldukça temizliğin, tezkiye ve nezahetin insani ve ahlaki değerler skalasında ne derece önemli ve anlamlı bir yere sahip olduğunu daha da iyi anlamaktayız. Gürültü kirliliği, hemen her alanda bilgi kargaşası, daha çok kazanma, üretme ve tüketme refleksiyle yiyecek ve içecekler- de yaşanan temizlik ve güven sorunundan inanç ve ibadetin muhteviyatındaki yozlaşma ve sapmalar özü itibarıyla “temizlik”in kapsamını ifade etmektedir. Hakikaten bilim ve teknoloji dudak uçuklatan bir ivme ile icatlara, buluşlara, hizmetlere imza atmaktadır. Buna paralel olarak insanın hayat kalite ve standardı yükselmektedir. 
Buna karşın söz konusu imkânlar çoğu yönüyle insanın hayatını kolaylaştırırken diğer taraftan 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onu sağlıklı bir yaşam ortamından âdeta mahrum bırakmaktadır. Öyle ki gelişigüzel bırakılan sanayi atıkları sadece çevreyi kirletmekle kalmıyor insanımızın içtiği suyu, teneffüs ettiği havayı, beslendiği gıdayı dahası hemen hayatın her alanını kirletmektedir. Bilimsel araştırmalarda gündelik hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen yüzlerce alet ve edevatın da sağlığı riske soktuğu, çeşitli hastalıklara zemin hazırladığı alanın temsilcileri tarafından belirtilmektedir. Bütün bu hengâmede insan kendine özgü birçok değeri farkında olarak ya da olmayarak tüketebilmekte, kaybedebilmektedir. Daha çok kazanma ihtirasıyla gözü ve vicdanı kararan insan her ne pahasına olursa olsun söz konusu riskleri ya bilmemekte ya da hiçe sayabilmektedir. Böylesi bir serüvende de şüphesiz insan süreç içinde yaratılış ve var oluş amaç ve ekseninden uzaklaşabilmekte, sahip olduğu hassasiyetler örselenmeye, tahribata düçar olabilmektedir. Oysa insanın Yaratıcı Kudret nazarında ayrı bir yeri ve saygınlığı söz konusudur. O nun yaratılışı daha doğrusu varlık âleminde/kozmik düzende yer edişi dini literatürdeki karşılığı ile birçok hikmete mebnidir. O, misyon sahibidir (Kıyame, 36.), O yeryüzünde ilahi letafet ve güzellikleri ihya ve ihdas etmede Yüce Allah'ın halifesi olarak nitelendirilmiştir. (Bakara, 30.) İşte ne zaman ki insan, dünyevileşme ve modernitenin de tesiriyle bu eksenden uzaklaşmış veya söz konusu konumun hassasiyetini kaybetmişse, gönül, zihin ve çevre kirliliği olarak nitelendirilen yozlaşmanın âdeta mahcup ve mağlup bir figürü olmakla karşı karşıya kalmıştır. Makalemizde zihin ve gönül temizliğinden ziyade artık toplumsal hatta küresel bir sorun olarak karşımıza çıkan maddi temizliği ele almaya çalışacağız. Ancak kısaca belirtmek gerekirse, bilgi, görgü, gelenek yanında çağımızda yaşanan hemen her kirliliğin temelinde gönül kirliliğinin yattığı da bilinen bir gerçektir. (şems, 9-10.) Zira İç güzelliği ve temizliği yoksa sözün ve suretin güzelliği ilahi tezgâhta bir değer ifade etmemektedir. 
Nitekim Kur'an-ı Kerim'de “Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider, konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayanmış kütükler gibidir...” (Munafıkün, 4.) nitelemesi, bir taraftan dinin “insan” tasavvuru konusunda bir fikir verirken, diğer taraftan bazı kimselerin sözü ve sureti gıpta edilecek durumda olduğu halde kalbi marazları sebebiyle “kütük” olarak nitelendirilmesi bu bağlamda konuşulacak sözlerin hasılasını teş- 


İslam dininde iç manevi temizlik yanında maddi temizlik de ayrı bir öneme sahiptir. 





kil etmektedir. Rahmet elçisi de “Yüce Allah, bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar.” (Müslim, 
Birr 33.) buyurmak suretiyle kalbin/gönlün/vicdanın/ özün kişinin pozisyonunun/ ne'liğinin belirlenmesinde ne derece etkin bir role sahip olduğunu dile getirmiştir. Aslında gönül/kalp, gerek insanlarla gerekse aşkın varlıkla olan ilişkilerde belirleyici bir konuma sahiptir. 
Güzellikler açısından imanın, sevginin, aşkın, hayatın odaklandığı merkezdir o. Buna karşın orası kin, nefret ve haset gibi ahlaki olmayan marazın da yatağı olabilmektedir. 


Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde, Peygamber Efendimiz'in hadislerinde ve örnek hayatında temizliğin önemi ve gerekliliği üzerinde ısrarla durulmuş, genel anlamda temizlik ve ibadet amaçlı temizlikle ilgili birtakım ilke ve ölçüler getirilmiştir. Öyle ki maddi temizlik, yaratılışın anlamlandırılmasında etkin unsur olan ibadetlerin bazılarında ön şart olarak kabul edilmiştir. Bu kabul, islam dininin dünya hayatına hem ahirete uzanan bir köprü olması hem de insanın yaratılışından beklenen 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ulvi gaye ve hikmetlerin gerçekleşme alanı olması cihetleriyle önem vermesinin, insan hayatını bir bütün halinde ele almasının ve neticede bu hayatı düzene koymada ferde yardımcı olmasının tabii bir sonucudur. Çünkü din, özü itibariyle manevi kirlerden arınma, Allah'ı tanıma, O'na itaat ve ibadet etmeden ibaret gibi görünse de ruhun yücelişi ve insanın böyle manevi bir bağlantı ortamına geçebilmesi için insanı çevreleyen fizik şartların da buna uygun olması gerekir. ibadet hayatıyla ve manevi temizlenme ile beden ve çevre temizliği arasında sıkı bir bağın kurulması hatta Kur'an'da temizlikten, hem maddi hem de manevi temizliği kapsayacak şekilde genel bir anlatımla söz edilmesi böyle bir anlam taşır. Öte yandan islam dini ferdin ahiret kadar dünya hayatında da her yönden mutlu ve huzurlu olmasını arzu ettiği, Müslümanların sağlıklı ve güvenli bir toplum oluşturmasını dini hayat için âdeta ön şart mesabesinde gerekli gördüğü için, başta beden temizliği olmak üzere maddi temizliği de dini mükellefiyet kapsamında görmüş, bu konuda ferde bir dizi ödev ve sorumluluk yüklemiştir. 


Kur'an-ı Kerim'de çevrenin ve ibadet yerlerinin temizliğinden söz edilir, Allah'ın temizlik konusunda özen gösterenleri sevdiği bildirilir. (Bakara, 125; Tevbe, 108; Hac, 26.) Peygamber efendimiz de “Temizlik imanın yarısıdır.” (Müslim, Tahâret, 1), “Allah temizdir, temizliği sever.” (Tirmizi, Edeb, 41), “Namazın anahtarı temizliktir.” (Ebü Dâvüd, Salât, 73; Tirmizi, Tahâret, 3.) buyurmuş; değişik vesilelerle beden ve çevre temizliğini tavsiye etmiş, bu konuda davranışlarıyla ashabına ve bütün Müslümanlara örnek olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de farklı şekillerde yoruma tabi tutulsa da Rasulüllah'a hitaben “Elbiseni temizle...” (Müddessir, 4.) buyrulması anlamlıdır. Gönüller sultanının (s.a.s.) elbisesinin temizliğinin vahye konu edilişi, ilahi mesajları hedef kitleye ulaştıracak kimsenin dış/zahir ve iç/batın güzelliğine/temizliğine vurgu amacı taşımaktadır. 


Rasulüllah (s.a.s.) son derece temiz, tertipli ve düzenli idi. Beden temizliğine özen gösterirdi. Bu bağlamda tırnaklarını zamanında keser, sakallarını daima düzenli ve bakımlı tutardı. Saçları, temiz ve taranmış olurdu. İnsanların karşısına pejmürde kıyafetlerle değil, temiz kıyafetlerle çıkardı. 
Giyiminde titiz davranır, dağınıklıktan hoşlanmazdı. Peygamber Efendimizin giyecekle ilgili tutu-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Rasulüllah (s.a.s.) son derece temiz, tertipli ve düzenli idi. Beden temizliğine özen gösterirdi. 


munu, Temiz, düzenli, estetik, sade ve ihtiyacı karşılayıcı” olarak özetlemek mümkündür. Kendileri saçlarının bakımını yaptığı gibi sahabe-i kiramın da düzenli ve bakımlı olmalarını isterdi. (Muvatta, Şa'ar, 6; Bk: Ebü Dâvud, Tereccül, 3;Nesâi, Zinet, 60.) Bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “Kimin saçı varsa, onun bakımını yapsın.” (Ebu Davud, Tereccul, 3.) Bir defasında saçları darmadağınık bir adam görmüş ve “Bu adam, saçlarını düzeltip temizleyecek bir şey bulamadı mı?” demiş; yine kirli elbiseler içinde bir başkasını görmüş onun hakkında da “şu adam elbisesini yıkayacak bir şey bulamıyor muydu?” (Ebu Davud, Libas, 17.) buyurmuştur. 
Bir defasında da kendisine saçı sakalı karmakarışık bir adam gelmişti. Rasulüllah ona işaret etti. Saçını düzeltmesini emrediyor gibiydi. Adam bunu yaparak tekrar geldi. Bunun üzerine Peygamberimiz Efendimiz şöyle buyurdu: “Böylesi, sizden birinizin şeytan gibi saçları karmakarışık durumda gelmesinden daha iyi değil mi?” (Muvatta, şar, 7.) 
Rasulüllah'ın burada, saçı bakımsız karmakarışık olan kimsenin bu halini şeytana benzetmesi, Arap dilinde kötü ve çirkin şeylerin şeytana, iyi ve güzel şeylerin de meleklere nispet edilmesinin yaygın bir kullanım olmasındandır. Y oksa o zatı tahkir etme gibi bir durum asla söz konusu değildir. Aişe validemizin anlattığına göre Rasulüllah (s.a.s.), misk ve amber gibi (sürüldüğünde iz bırakmayan) renksiz güzel kokular sürünür ve “En güzel koku misktir.” derdi. (Tirmizi, Cenâiz, 16 ; Ebu Davud, Cenâiz, 37.) Peygamberimiz'in namazda misvak kullanılmasını özendirmesi (Buhari, Cumua, 8; Müslim, Tahare, 42.), Soğan ve sarımsak yiyenlerin cemaate iştiraki- nin hoş karşılanmaması (Buhâri, Ezân 160.), yemekten önce ve sonra ellerin yıkanmasını tavsiye etmesi (Tirmizi, Etıme, 29.) dinimizin maddi temizliğe verdiği önemi dikkatlerimize sunan belli başlı örneklerdir. Diğer taraftan çağımızın önemli sorunlarından biri olan gıda temizliğine ayet ve hadislerde vurgu yapılarak bazı kırmızı çizgilerin konulması, temizlik anlayışının ne derece kapsamlı tutulduğunu ifade için önemli uygulamalardır. (Örnek olarak bkz. Bakara, 2/172-173Maide, 5/3-5; Müslim, Zekât, 65.) 


Sonuç olarak belirtmek gerekirse; islam dininde iç manevi temizlik yanında maddi temizlik de ayrı bir öneme sahiptir. İnsanın yaşadığı, ibadet ettiği çevreyi temiz tutmasının insani, ahlaki boyutu bir tarafa söz konusu hassasiyet aynı zamanda dini bir sorumluluğun da gereğidir. 


DE Din ve sosyal hayat 


Prof. Dr. M. Şevki Aydın 
Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi 





İslam içi çoğulculuktan kaynaklanan farklı din eğitimi talepleri ve 


Kur'an kursu 


Küreselleşme sayesinde, gelişmiş ülkelerde görülen sorunların aynısı veya benzerleriyle bütün ülkeler karşı karşıya kalmaktadır. 
Bu nedenle, her alanda olduğu gibi din eğitimi alanında da benzer sorunlarla her çoğulcu toplum yüzleşmek durumundadır. 


EE 

Ikemizde din eğitim ve öğretiminin varlığını tartışmaktan çıkıp bu sorunun başka boyutlarını tartışmak bir türlü mümkün ol(a) mamaktadır. Bu konular bizde genelde kendi asli bağlamı dışında, başka konular üzerinden, genelde de politik atışmalar çerçevesinde ele alınmakta, din eğitim ve öğretiminin varlığı polemik konusu yapılmaktadır. Oysa, gelişmiş ülkelerde din eğitim ve öğretiminin varlığı tartışılmıyor; onlar bütün mesailerini, din eğitiminin nasıl gerçekleştirileceği konusuna teksif etmişler. Üstelik o ülkelerde bu sorun daha çok bilimsel zeminlerde tartışılmakta ve politkacılar da politik değerlendirmelerini, genelde bu bilimsel temellendirmeleri göz önünde tutarak yapmaktadırlar. 


Çağdaş toplumların çoğulcu niteliği giderek ilerlemektedir. Çok dinlilik, çok kültürlülük, bugünün toplumlarının en bariz vasfı olma yolundadır. 
Küreselleşme, bu çoğulculuğu, daha alt birimlere de indiriverdi. Her din ve kültür içinde alt oluşumlar giderek daha da çeşitlenmektedir. Bu durum, toplumsal hayatın, demokratik değerlere göre, insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde barış ve uzlaşı içinde sürdürülmesini köstekleyen yeni yeni sorunların boy atmasına neden olmaktadır. Buna bağlı olarak genel eğitim ve din eğitimi alanında yeni ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçları gidermeye yönelik yeni ve farklı talepler ortaya çıkmakta ve bunlar da, çok çeşitli sorunlar doğurmaktadır. 
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Batıda bütün bu toplumsal sorunların çözümüne, beliren yeni ihtiyaçların karşılanmasına yönelik teoriler geliştirilerek önlemler alınmaya çalışılmaktadır (Noorman, 2000). Gelişmiş toplumlar, bu konuda dinin emsalsiz gücünden de yararlanmaya çok önem atfetmektedirler. Bu çerçevede onlar, din eğitimini önemsemekte; amaçlarına ulaşma konusunda din eğitiminin desteğini arkalarına almaya çalışmaktadırlar. Bu yüzden onlar, din eğitiminin olabildiğince etkin ve verimli hale getirilmesi konusunda yasal ve bilimsel çalışmalara süreklilik kazandırmışlar. 


Batıda din eğitimi olgusunun/ gerçekliğinin yasal ve bilimsel temellendirilmesi bağlamında birbirinden az veya çok farklılaşan teoriler oluşturulmuştur. Bu çerçevede yapılan bilimsel çalışmalar durmaksızın sürdürüldüğünden dolayı, zamanla yeni yeni teoriler ortaya konulduğu gibi, mevcutların tadilatı da sürmektedir. 


Bu din eğitimi teorileri, oluşan toplumsal ihtiyaç ve beklentileri hesaba katarak, din eğitimi anlayış ve uygulamalarına yönelik yeni birtakım modeller/ yaklaşımlar önermektedirler. Bu din eğitimi model ve yaklaşımları, mezhebe göre doktriner din eğitiminden tutun mezhepler üstü din eğitimine kadar çok geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Çok ilginçtir, bu din eğitimi yaklaşımları arasında, bir din dersinin, her tür din içi farklı yorumları olduğu gibi, her türlü dini, dünya görüşünü ve ahlak anlayışını da öğretim konusu yapmasını öngörenler bile bulunmaktadır (Bk. Bilgin, 1999. ; MEB, 2003.; Arslan, 2005.; Aydın, 2005.) 


İleri sürülen her din eğitimi yaklaşımı/modeli, bir bakıma mevcutların eksiklerini giderme iddiasını 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taşımakta ve sahibinin din eğitiminden beklentisine, ona yüklediği role göre şekillenmektedir. Dolayısıyla her yeni yaklaşım kendinden öncekilerin eksikliklerini gidermeye çalışırken başka yetersizlikler sergilemektedir. Bu farklı yaklaşımlardan her biri, avantajları yanında bir takım dezavantajlara da sahiptir. Bu durum, din eğitimi alanında yeni bilimsel arayışların sürekliliğini gerektiren önemli bir etkendir. Bununla birlikte, çoğulcu toplumun farklı din eğitimi taleplerini karşılayabilmek için bu alanda alternatif programlara yer verilmesi, seçeneklerin birden fazla olması gerektiği açıkça görülmektedir. 


Küreselleşme sayesinde, gelişmiş ülkelerde görülen sorunların aynısı veya benzerleriyle bütün ülkeler karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, her alanda olduğu gibi din eğitimi alanında da benzer sorunlarla her çoğulcu toplum yüzleşmek durumundadır. 
Türkiye de benzer gerçekliklere sahiptir. Fakat din eğitimi konusunda gelişmiş ülkelerinkine benzer bilimsel ve hukuksal çalışmaların, ülkemizde yeterince yapıldığı söylenemez. 


Din eğitim-öğretimi meselesini ele alan Anayasamızın 24. maddesinde şu ifadelere yer verilmektedir. “..din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din Kültürü ve Ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitimi ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır...” 


Bu maddede dile getirilen isteğe bağlı din eğitiminin hangi kurumlar aracılığıyla, kimler tarafından, nasıl bir din eğitim-öğretimi yaklaşımıyla vs. gerçekleştirileceğine dair yasal ve bilimsel açılımların ve temellendirmelerin yapılması gerekmektedir. 
Ne var ki, bu çalışmalar, aradan bunca yıl geçmesine rağmen henüz yapılmış değildir. şu anda iste- ge bağlı din eğitimi, kamu kurumu olarak sadece Diyanet İşleri Başkanlığının eskiden beri yürüttüğü din eğitimi faaliyetlerinden ibarettir. 


Ülkemizdeki okullarda okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin, temelde mezhepler üstü din öğretimi yaklaşımına sahip olması öngörüldüğü gibi, Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmeti sunma, dini bilgi üretme ve onu halka ulaştırma konusundaki yaklaşımının da, ilke olarak mezhepler 


üstü olduğu dillendirilmektedir. Hiçbir İslami mezheple kendini kayıtlamaması; aksine bütün İslami mezhep ve meşrepleri kuşatıcı, temsil edici şemsi- ye kurum olması gerektiği düşüncesiyle böyle bir tutum uygun bulunmaktadır. Gel gör ki, ilke olarak böyle bir yaklaşımdan söz edilse de, bunun teorisinin geliştirilip bilimsel temellerinin ortaya konması, uygulama için standart/lar geliştirilmesi yönünde bilimsel ve hukuksal çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 


Diyanet İşleri Başkanlığı için iddia edilen bu genel yaklaşımının gereği olarak Kur'an kurslarında- ki İslam din eğitimi faaliyetlerinin de mezhepler üstü yaklaşımla yürütülmesi gerekir. Bu kurumlardan beklenen, Kur'an ve sünnet merkezli dini bilgiyi esas alan bir din eğitiminin gerçekleştirilmesidir. 
Ancak, ilke bazında böyle bir betimleme yapılsa da, bunun bütün eğitim kurumlarında uygulamaya ne ölçüde yansıdığı tartışmalıdır. Uygulamaların ne kadar bu yaklaşımla uyum içinde gerçekleştirildiği araştırılıp gerçek fotoğrafın ortaya konulması, uygulama gerçekliğinin iyi tasvir edilmesi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Ayrıca bu uygulamanın sonuçları, belirlenen amaçlara ulaşma bağlamında ne kadar tatmin edicidir? Bu hususlar, henüz bilimsel araştırmalara yeterince konu edilip analitik değerlendirmeleri yapılmış değildir. 


Bu çerçevede meselenin özellikle şu boyutunun sorgulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Mezhepler üstü yaklaşımla yürütüldüğü belirtilen din eğitimi faaliyetleri, İslam içi çoğulcu yapıdan kaynaklanan farklı/ çeşitli ihtiyaçları karşılayabilmekte midir? 
Sunulan din eğitimi hizmeti, potansiyel muhatapların ne kadarına ulaşmakta ve onların ne kadarını ne oranda tatmin etmektedir? işte meselenin bu ve benzeri boyutları, tartışılıp değerlendirilmeyi beklemektedir. 


Bu sorgulama yapıldığında, sözü edilen çoğulcu yapıdan kaynaklanan farklı din eğitimi taleplerinin tümünün yeterince karşılandığından söz edilemeyecektir. Zira isteğe bağlı din eğitimi yapan Kur'an kursunun mevcut yapılanma biçimi, potansiyel muhataplarının çok farklı beklentilerini tatmin edici nitelikte karşılayabilme bakımından sınırlılıklara sahiptir. 


Değişen şatlar karşısında her kurum gibi Kur'an kursları da kendini yenilemek, yeni ihtiyaçları karşılayacak yapısal değişimleri gerçekleştirmek zorundadır. Diğerleri gibi bu kurumlar da, toplumsal gerçeklikler olarak ortaya çıkan din eğitimi taleplerini olabildiğince karşılama sorumluluğu çerçeve- 


sinde kendine düşen görevleri layıkıyla yerine getirme çabası içinde olmak durumundadır. Mevcut toplumsal gerçekler, bu kurumlarda yapısal dönüşüm çalışmalarının sürdürülmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Şöyle ki, her şeye rağmen bugün de insanlar, tarih içinde oluşmuş ve günümüzde de varlıklarını şu veya bu şekilde sürdüren farklı dini yorumları, muhtelif mezhepleri tercih etmektedirler. Dahası, bunların günümüz küreselleşme olgusunun getirdiği yeni şart ve imkanlar muvacehesin- de değişime uğradıkları gözlenmektedir. Bu farklı mezhep tercihi, dinin temel kaynağını farklı yorumlarla pratiğe yansıtma olgusu, farklı din eğitimi ihtiyaç ve taleplerini doğurmaktadır. Bu, dini ve sosyolojik bir gerçekliğin görmezlikten gelinmemesi gerekmektedir. insan hak ve özgürlüklerini koruyup geliştirme çerçevesinde ve onların gereği olarak, halkın bu tür taleplerini olabildiğince tatmin sağlayacak düzeyde karşılamaya çalışmak, dini olduğu kadar demokratik bir yükümlülüktür de. 


Haliyle Kur'an kursunun, ülkemizdeki İslam içi çoğulculuktan kaynaklanan çeşiti din eğitimi ihtiyaçlarını, farklı din eğitimi taleplerini karşılayabilme imkanlarının daha da artırılması, sürekli yapısal ve işlevsel yeniliklere açık tutulması gerekmektedir. Bu çerçevede, Kur'an kurslarının hangi din eğitimi yaklaşımını/ yaklaşımlarını benimseyip izleyeceği sorunu özellikle ele alınıp bilimsel zemin- de tartışılması önem arz etmektedir. Bütün bunların enine boyuna irdelenmesi, teorisinin geliştirilip yasal ve bilimsel açıdan iyi temellendirilmesi; uygulamanın bu teorik bilimsel temele oturtulması, uygulamaya yönelik standart/lar geliştirilmesi çalışmalarının sürekliliği gerekmektedir. (Gelecek yazıda bu bağlamda yapılanlar ve yapılaması gerekenler ele alınacaktır.) 
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Hoşgörü ile umursamazlı arasındaki 


KALIN ÇİZGİLER 


Toplumumuzda son yıllarda yaşanan değişim artık gözle görülür hale gelmiştir. Fakat bu değişimin rotası daha iyiye doğru değil, daha fazla dünyevileşme, daha fazla ben-merkezci ve bireyci bir telakkiye doğru yol almaktadır. 
Hatta bu klasik anlamda bireyselcilikten daha öte bir durumdur. 








hoşgörü ilkesine büyük ölçüde yer ve önem verildiği bilinen bir gerçektir. Fakat zamanımızda içi en fazla boşaltılmış ve aşındırılmış kavramlardan biri de belki yine hoşgörü kavramıdır. 


© i 
[ics hayat tasavvurunda müsamaha veya 


Hiç şüphe yok ki, İslam'ın hoşgörü telakkisi doğrudan doğruya peygamberlerin tutum ve davranışlarına dayanır ve Yüce Yaratıcı'nın esma ve sıfatlarından beslenir. Allah'ın isimlerinin yarıya ya- 


kınında O'nun sonsuz kerem ve ihsanı, bağışlayıcılığı, karşılıksız nimetler vermesi, ayıp ve günahları örtücülüğü, kullarına olan şefkat ve merhameti vurgulanır. (Örneğin Rahmân, Rahim, Raüf, Rezzâk, Afüvv, Vehhâb, Tevvâb, Latif, Kerim, Vedüd, Berr, Settâr gibi 


doğrudan doğruya Allah'ın kullarına olan sevgi, rahmet ve esirgeyiciliğini ifade eden isimlerinin yanı sıra dolaylı olarak bu manaları ihtiva eden birçok ismi de vardır.) O'nun gözetimi altında yetişmiş olan peygamberlerin tutum ve davranışları tarihte eşine rastlanmayan müsamaha örnekleriyle doludur. 
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Hz. Yusuf (a.s.)'un, kendisini kuyuya atan kardeşlerini yıllar sonra nasıl karşıladığı, onlara ikram ve lütufta bulunması ve neticede onları affetmesi (Yusuf, 91-92.) dillere destan bir geniş yüreklilik örneğidir. Hz. 
Musa'nın, İsrailoğullarının bitmek bilmeyen isyan ve nankörlükleri karşısında nasıl bir sabır ve metanet gösterdiği malumdur. (Bu husus Bakara, A'raf, Tâhâ, Kasas gibi birçok surede dile getirilir.) Son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Medine'ye hicret ettikten sonra şehirde ve civarda yaşayan gayrimüslimlerle başlattığı birlikte yaşama projesinin temelleri de hiç şüphesiz günün şartlarının yanı sıra ilahi vahyin yönlendirmesiyle olmuştur. O'nun müminlere olan düşkünlüğü Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın da isimlerinden olan “Raüf” (çok esirgeyici, müşfik) ve “Rahim” (daima merhametle muamele edici) kavramlarıyla ifade edilmiştir. (Tevbe, 128.) Kendisini ve müminleri doğup büyüdükleri ve kuşkusuz çok sevdikleri baba ocağından çıkaran, bütün mal varlıklarına el koyan ve Medine'yi dahi istilaya yeltenen müşriklere Mekke'nin Fethi sırasında, o günün geçerli harp hukuku konsepti- ne göre her türlü muameleyi yapabilir (Prof. Dr. M. 
Hamidullah, İslâm Peygamberi, 1, 268.) olmasına rağmen, hiçbir şey olmamış gibi bağışlayıp evlerine göndermesi gibi bir alicenaplık acaba tarihte zafer kazanmış kaç hükümdara nasip olmuştur? 


Örnekleri çoğaltmak mümkün ise de bu hususta Kur'an'da yer alan sayısız ayetler, tarihte yaşanmış ibretamiz olaylar müminlere geniş bir ufuk açmıştır. Dinde zorlamanın yasaklanması, gayrimüslimlerin hak ve kutsallarına saygı, insanların tümünün topraktan yaratıldığı ve etnik açıdan eşit olduğu İnancı, daima sulhun tercih ve tavsiye edilmesi, başkasının ayıplarının araştırılmaması (Bakara, 256; Hucurat, 12-13; A'raf, 199; Mümtahine, 8; Hac, 40; En'am, 108.) gibi temel ilkeler İslam coğrafyasında komplekssiz bir anlayışı var etmiştir. Mevlana, Yunus ve Hacı Bektaş Veli gibi uluların etraflarına yaydıkları hoşgörü ışığı da aslında peygamberane bir anlayışın dışavurumudur. Haddizatında dinimizin bizzat adı, yani “İslam” kavramı müsamaha, barış ve hoşgörü fikrini zaten kendi bünyesinde barındırmaktadır. Bu bakımdan hoşgörü İslam'ın tabiatındadır, ona eklemlenmiş veya giydirilmiş değildir. 


Fakat yazımızın başlığından da anlaşılacağı üzere, son yıllarda hemen her hatibin ölçüsüzce ve her platformda hoşgörüden bahsetmesi, onu anlatır- 


Hoşgörü İslam'ın tabiatındadır, ona eklemlenmiş veya giydirilmiş değildir. 


ken insanı bütün kayıt ve sorumluluklarından azat eden bir söylem tercih edilmesi geniş halk kitleleri nazarında bu kavram etrafında bazı yanlış anlama ve davranışlara da yol açıyor gibidir. Sırf bu yüzden değil belki ama, gerçekten olması gereken, “yaratılanı yaratandan ötürü sevme” gibi çok yüce bir mefküreye dayanan hoşgörünün yerini sokaktaki insanın zihninde bir nevi tepkisizlik, umursamazlık, nemelazımcılık ve lakaytlık gibi, islam ahlakının hiç de tasvip etmediği samimiyetten uzak huylar ve alışkanlıklar alıyor sanki. 


Toplumumuzda son yıllarda yaşanan değişim artık gözle görülür hâle gelmiştir. Fakat bu değişimin rotası daha iyiye doğru değil, daha fazla dünyevileşme, daha fazla ben-merkezci ve bireyci bir telakkiye doğru yol almaktadır. Hatta bu klasik anlamda bireyselcilikten daha öte bir durumdur. 
Kısacası, Kur'an'ın “hevâ” (Furkan, 43; Ra'd, 37; En'am, 150; Maide, 48-49.) dediği, insanı peşinden sürükleyen keyif ve arzuları, onu sınır tanımaz bir varlık haline getirirken, kendi çarkı döndüğü sürece etrafında olup-biten bir dizi menfi gidişe de gözü kör, kulağı sağır bir benliğe dönüştürmektedir. 


Örneğin, bizim ilkokulda veya ortadereceli okullarda okuyan bir çocuğumuz yoksa, uyuşturucu satıcılarının ilkokulların kapısına kadar dayanmış olmaları bizi çok fazla ilgilendirmemektedir. 
Engelli bir çocuğumuz veya yakınımız yoksa kaldırımların yüksek yapılması fazla problem edecek bir konu değildir. Bize henüz bir zarar vermemişse trafikte hız tutkunlarının, alkollü sürücülerin ve kırmızı ışıkta geçenlerin çoğalması çok da oralı olacak bir konu değildir. Hatta evimizin kapısı sağlamsa, hırsızlık haberlerini eğlenceli bulabiliriz. Bize laf gelmiyorsa sokakta nara atan, yerlere tüküren ve edep dışı bağırıp çağıran şehir kabadayılarına ve sarhoşlara diyecek bir sözümüz yoktur. 
Sokakları ve çevreyi istediği gibi kirleten, çöpünü oraya buraya atan, arabada yediği meyvenin kabuğunu, içtiği kolanın kutusunu camdan yola bırakıveren insanımızla ağız kavgası yapıp huzurumuzu kaçırmaktansa, boşver, böyle gelmiş böyle gider deyip işimize bakmak çoğumuz için en akıllıca iştir. 


Bu gibi durumlarda hoşgörülü olmanın bütün cemiyetin ve gelecek nesillerin hukukunu çiğnemek anlamına geleceğini bilmem ifade etmeye gerek 


SAYI:243 | MART 2011 | DİYANET AYLIK DERGİ 31 





var mı? Bu tavrın gerçekte hoşgörü ile bir alakası yoktur ama; acaba diyorum, bütün bu olumsuzluklara toplumun sessiz ve tepkisiz kalmasında ölçüsüzce anlatılan hoşgörü hikâyelerinin, insana mes'uliyetini unutturan söylemlerin de bir rolü 


yok mudur? Bu tavır biraz da, 
Müslüman ne yaparsa yapsın, tevbe ettiği zaman nasıl olsa Allah bağışlar şeklinde- ki yaygın ve yanlış kanaatten, biraz da dozu ayarlanamamış hoşgörü söylemlerinden doğmaz mı? 
Böyle düşünenlere, Allah bağışlasa bile cemiyetin aldığı yaranın da telafi edilmesi gerektiği hatırlatmalı ve insanımızı da bu yönde eğitmeliyiz. 


O halde, kimseyle kavga etmeme pahasına bu gibi durumları hoş görmek yerine şikâyet mercilerine başvurmaktan Üüşenmemeli, toplum olarak bu gibi konulara hassasiyetle ve ciddiyetle eğilmeli ve çözüm üretmeliyiz. Şikâyet mekanizması da bizi, şikâyet ettiğimiz kişiyle baş başa bırakmamalı, şikâyet ettiğimize pişman etmemeli, aksine kötülüklerin kısmen de olsa ortadan kalkması adına teşekkür etmelidir. işte bunlar yapılmayınca, sokağımızda sahte bir hoşgörü yahut hoşgörü kılıfı- na bürünmüş bir umursamazlık, ikiyüzlülük, tep-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İslam'ın ilkesel olarak kabul ve tavsiye ettiği hoşgörü, kötülüklerin aleni veya gizliden gizliye toplumu sarmasına göz yummak değildir. 


kisizlik, vurdumduymazlık ve nemelazımcılık yayılıp gitmektedir. 


Oysa biz biliyoruz ki, Kur'an'ın en temel toplumsal ve ahlaki ilkelerinden biri emr-i bi'l ma'ruf ve nehy-i ani" münkerdir, yani cemiyette kötülügün mümkün olduğunca azaltılması ve iyiliğin öne çıkarılması ödevi. (Âl-i imran, 104,114; Tevbe, 71, 112; Lokman, 17.) 
Bunun tersini isteyenlerin ise kimler olduğu gayet açık olarak ifade edilmiştir. (Tevbe, 67.) Ve tabii ki bunun için ehil olmak, yol ve yordam bilmek gibi kurallar, metotlar var. 


Yine biliyoruz ki, Peygamber Efendimiz rahmet peygamberi olmakla beraber toplumda adam kayırmaya ve merhamet duygularının ileri sürülerek hukukun altının oyulmasına, böylece aynı zamanda ahlaki bir yozlaşmaya kapı aralanmasına asla müsamaha göstermemiş, milletleri yıkan hastalığın da bu tür uygulamalar olduğunu kesin bir dille ifade etmiştir. (Buhari, Hudüd, 12.) 


Demek oluyor ki, islam'ın ilkesel olarak kabul ve tavsiye ettiği hoşgörü, kötülüklerin aleni veya gizliden gizliye toplumu sarmasına göz yummak değildir. 
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Kadın sorunlarını dinle buluşturmak: 


Aile irşat ve rehberlik 


buroları 


Kadınların modern dönemde sorunlarıyla baş etmeye çalışırken dine nasıl bir rol biçtikleri konusunda pek çok done ve imkân sunmaktadır. 
Bu anlamda kadına ilişkin geleneksel algıların modernlikle beraber yeniden sorgulandığı 

da gözden 
Fo g 





odemliğe paralel olarak sözlü kültür dünyasından kopan geleneksel düşünce bir yandan göç, bir yandan da eğitim ve öğretim yoluyla açılan kanallardan beslenerek yepyeni bir durumla karşı-karşıya gelmiştir. Din, modern olanın tahakkümü içinde yeniden tanımlanarak biçimlendirilmiş, dinin birey ve toplum üzerindeki fonksiyonları da değiş(tiril) miştir. Kadınların dindarlığı ekseninde ele alındığında bu dönüşüm modern değer, norm ve kurumlarla sağlanan ilişkilerin ortaya çıkardığı yeni dindarlık anlayışlarından söz etmemizi gerektirmektedir. 


Bugün artık belirli bir kesim ya da kategoriyle özdeşleştirmemize imkân vermeyecek şekilde kadınlar, ortaya çıkan yeni geleneği sorgulayan bireyselci ve toplumsal eğilimleriyle, son derece renkli ve çeşitli dindarlık tarzlarıyla ortaya çıkmaktadırlar. 
Diyanet İşleri Başkanlığının Aile irşat ve Rehberlik Büroları'na yapılan başvurular, günümüzde kadınların dinle kurdukları ilişkinin düzeyi, niteliği ve derinliğine ilişkin önemli ipuçları sunmaktadır. 


( m 
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Başvuruların gerek içeriği, gerekse danışanların yaş, statü, eğitim durumu ve dindarlık düzeyine ilişkin oldukça geniş bir yelpaze dikkat çekmektedir. Daha çok kadınlık dünyasında bir karşılığı olan emir ve yasaklar, doğru ve yanlışlar din üzerinden ele alınmaktadır. Ancak bu defa sorular ve beklenen cevaplar, modem bir diskur içinde yeniden üretilmekte; kadınlar diğer bütün toplumsal kategorilerden daha yoğun bir biçimde dinle ilişki kurmaya devam etmektedir. Pek çok eğitimli kadın, hayati kararlarını alırken, önemli adımlar atarken, hatta gündelik hayatın en ince detaylarında dolaşırken inanç eksenli bir yaklaşım sergileyebilmektedir. Bu durum modernleşmenin tam olarak gerçekleşmediği toplumsal kesimler kadar, modern hayatın bütün verimlerinden yararlanan kadınlar için de geçerliliğini korumaktadır. 


Kadınlık dünyasında dinselliğin, islam'ın en temel referansları arasında kabul edilen Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in sünnetiyle olduğu kadar, gelenekten tevarüs eden kültürel ögelerle de buluştugunu, pek çok farklı kabul ve algılarla hayata müdahil olduğunu biliyoruz. Bu kabullerdeki çeşitlilik, zaman-zaman dini öğretiler arasında yer almadığı halde kadının din adına mağdur edilmesine kaynak gösterilebilmiştir. Kız çocuklarının eğitimi- 


34 DİYANET AYLIK DERGİ | MART 2011 | SAYI:243 


Gündelik hayatın sekülerleşmesine paralel olarak yer- yer paradoksal sayılabilecek kimi eğilimlerin, kadınların dinsel duyarlılıklarının hilafına hareket etmelerine sebep olduğu da inkâr edilemez. 


nin engellenmesi, erken yaşta ya da zorla evlendirilmeleri, töre ve namus cinayetleri, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddet bu türden suçlamalar arasındadır. Bu tür yaralayıcı, incitici, yer-yer kompleks sayılabilecek uygulamalar karşısında dini kurumların gerekli tepkiyi ortaya koyma çabaları kurumsal itibar ve saygınlıklarının artmasına yol açmaktadır. 
Artık dini hassasiyetin sınırları, laik ya da seküler duyarlılıkları da içine alacak bir şekilde üst bir söylemle sorunların üzerine gitmeyi gerektirmektedir. 


Öte yandan, sözkonusu başvurular kadınların modern dönemde sorunlarıyla baş etmeye çalışırken dine nasıl bir rol biçtikleri konusunda pek çok done ve imkân sunmaktadır. Bu anlamda kadına ilişkin geleneksel algıların modemlikle beraber yeniden sorgulandığı da gözden kaçmamaktadır. 


Dinsel modern 


talepler 


duyarlılıklar, 


Kadınlar dinsel duyarlılıklarını, yeni zamanların etkileriyle derinleştirmeye çalışırken yaşadıkları çelişkilerden nasıl kurtulacaklarını bilememekte, dinin bir şekilde onayını almadan da adım atmamaktadırlar. Bu tür başvurularda kadınlar, yeni durumlar karşısında tavır alırken bir taraftan çevrelerinden aldıkları/ala- bilecekleri tepkiyi hesaba katarken, diğer taraftan kendi tercihlerini dini referanslar açısından doğrulatma ihtiyacı hissetmektedir. 


Kadının toplumsal rollerine ilişkin geleneksel kabullerin sarsılmasına bağlı olarak, erkeğin karşısındaki konumu, toplumsal statüsü, kamusal alandaki varlığı gibi konularda yaşanan dönüşümün de Aile Bürosu başvuruları arasında dikkate değer bir yeri bulunmaktadır. Kadının mahrem alandan çıkmasıyla birlikte ortaya çıkan türlü sorunlar, (herhangi bir işte çalışıp-çalışamayacağı, hangi koşullar- da çalışabileceği, giyim-kuşamı, eşiyle ilişkilerinde görev ve sorumlulukları, çocuklarına karşı yüküm- 


lülükleri gibi) hem erkekler hem de kadınlar tarafından sözkonusu edilmekte; genişleyen yaşam alanları karşısında modemliğin kadına sunduğu yeni imkânların dini açıdan yorumlanması talep edilmektedir. 


Pişmanlık, bağışlanma arzusu 


Gündelik hayatın sekülerleşmesine paralel olarak yer-yer paradoksal sayılabilecek kimi eğilimlerin, kadınların dinsel duyarlılıklarının hilafına hareket etmelerine sebep olduğu da inkâr edilemez. Kadınlar, kendilerini vicdanlarıyla hesaplaşma noktasına getiren bu eğilimlere bağlı olarak “işledikleri günah(lar)” konusunda bir itiraf mercii aramakta; affedilmek için ne yapmaları gerektiğini öğrenmek istemektedirler. 


Kader mi, ceza mı? 


Kadınlar uğradıkları haksızlıkları, aile içinde ve toplumsal alanda karşılaştıkları kötü muamele, aşağılanma, hakaret, taciz ve her türlü şiddet karşısında korku, panik ve endişe içinde dine sığınmakta, zaman-zaman da isyan ederek, özellikle “kader” inancı etrafında dolaşan sorularla (yaşadıklarının kader olup-olmadığı, uğradıkları haksızlığın karşılığında dinin kendilerine mükâfat vaad edip-etmediği ve en önemlisi de, kendilerine zulmeden kişi ya da kişilerin yakın-uzak gelecekte ceza görüp-görmeyeceği gibi) sözkonusu bürolara başvurmaktadır. Kadınların çaresizlik içinde, içinden çıkamadıkları sorunları dine taşımalarında “adalet” arayışının çok güçlü bir biçimde kendini hissetürdiği gözden kaçmamaktadır. 


İçsel güvenlik arayışları, istismara açık durumlar 


Kadınlar özellikle önemli karar aşamalarında, karşılaştıkları sorunların rasyonel çarelerine başvurmanın yanı Sıra, hatta bazen bu çareleri ihmal ederek özel birtakım ritüellerin peşine düşmektedir. 
Bunlar arasında evlilik ve boşanma gibi son derece hayati kararlar, sosyal ilişkilerin yürütülmesinde karşılaşılan türlü sorunlar dikkat çekiyor. 


Modemliğin akla, rasyonel ve müspet çarelere yaptığı vurguya rağmen halk katında yaygın bir şekilde varlık gösteren kimi ritüellerin öne çıktığı bilinmektedir. Bu gibi durumlar Aile Bürosu başvurularına da zaman-zaman konu olmakta; Türkiye'nin hemen her yerinden cami ve camiye bağlı türbeleri ziyarete gelen kadınlar çok çe- 


Kadınların dünyasında din, gündelik hayatın en ince ayrıntılarına kadar nüfuz etmiş ve onu adeta kuşatmış durumdadır. 


şitli sebeplerle, durumlarına uygun büyü, fal, muska ve özel dualar hakkında sorularla özellikle cami müştemilatları bünyesinde açılan 
Aile Büroları'na başvurmaktadır. 


Sağlık sorunları ve manevi destek arayışı 


Kadınlar yaşadıkları her türlü bedensel ve ruhsal sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalışırken iç dünyalarında taşıdıkları inançlarından güç almakta, “sifa"nın mercii olarak Allah'ı görmekte ve ona sığınmanın yollarını aramaktadır. Ağır hastalıkların tedavisi sürecinde hem hasta, hem de hasta yakınları manevi desteğe ihtiyaç hissederken; kimi zaman da yaşanan sağlık sorununun inanca ve ibadet hayatına etkisi söz konusu edilmektedir. 


Bazı müracaatlarda ruhsal sorunların dinsel duyarlılıkta artış ya da azalmaya; ağır tablolarda dini literatürde “vesvese” olarak bilinen takıntılara, aşırı suçluluk, pişmanlık ve günahkârlık duygusuna yol açtığı görülmektedir. Bu tür durumlarda pek çok kadın, sorunlarının asıl kaynağının yaşadıkları ruhsal durum olduğunu bilerek ya da bilmeyerek sorunlarını Aile Bürolarına taşıyabilmektedir. Yaşanan ruhsal sorun kimi zaman konuyu istismara açık hâle getirmekte, çeşitli şekillerde istismara uğrayan kadınların çaresizlikleri başvurulara konu olmaktadır. 


Aile irşat ve Rehberlik Bürolarına yapılan başvurular, kadınların dinsel dünyalarını daha ziyade sözlü kültür geleneğinden beslenerek şekillendirdiklerini göstermektedir. Bu tespit, örgün ve yaygın düzeydeki din eğitimi uygulamalarının toplumun içsel dünyasında yeterli düzeyde bir karşılık bulmadığını ortaya koymaktadır. 


Sonuç olarak dinle ilişkilerini ne düzeyde tanımlamış olurlarsa olsunlar, Aile irşat ve Rehberlik Bürolarına başvuran kadınlar, bir taraftan dinle daima gözle görülür bir mesafe öngören modern hayatı benimserken, bir taraftan da en mahrem, en hayati sorunlarını dinle ilişkilendirmeye, hatta onunla açıklamaya devam etmektedir. Denilebilir ki, söz konusu kadınların dünyasında din, gündelik hayatın en ince ayrıntılarına kadar nüfuz etmiş ve onu âdeta kuşatmış durumdadır. (Bu yazı 13-16 Ekim 2009 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi'nde sunulan bildirinin bir bölümü olup; gözden geçirilerek yeniden düzenlenmiştir.) 
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“isi 











ünlük yaşamda insanlarla olan ilişkilerimizde 

bazen kıran, bazen de kırılan taraf oluruz. Bir 

insanı kırdığımızda, onun çektiği acıcıyı ancak 

bir başkası tarafından kırıldığımızda gerçekten anlarız. 


Kalbimiz derin bir yara alır. Duygularımızda depremler olur. Gözler daha fazla dayanamaz ve yaşarırlar. 





Zordur insan ilişkilerinde gemiyi alabora etmeden denizde yürütebilmek. istemeden de olsa yenik düşersiniz dalgalara bazen. Duygularınız incinir veya incitirsiniz sevdiğinizin duygularını... 









Hata yapmak neredeyse insan hayatında kaçınılmazdır. Herkes hata yapabilir. Hata yapmamak için elinden gelen gayreti gösterenler bile gün olur bir yerde hata yapabilirler. Söz verdikleri bir konuda zaaflarına yenik düşebilirler. Veya bir kör noktanın kurbanı olabilirler. 
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Özrün özür olabilmesi, 

içinde pişmanlık taşımasıyla ilgilidir. 
İçinde samimiyet olmayan özür, özür sayılmaz. Ama ne olursa olsun, özür dileme tavrı, yanlış olanı savunmaktan her zaman daha ileride bir duruştur. 


ilk insandan itibaren insanın kaderine hata yapabilir olmak yazılmıştır. Hz. Âdem unutarak hata işlemiş, sonrasında pişman olup haddini bilerek, insan olarak yaratılmışlığının kabulü içinde özür dilemişti. İnsanın insan olması ve cennet ile cehennem arasında bırakılması da bu nedenleydi. 


şeytan da hata yapmıştı, ama özür dilemedi ve kendi haklılığını gerekçelendirme yolunu seçti. Kendisinin daha üstün olduğunu düşündü. 


Kendi davranışına gerekçe olarak insanın çamurdan, kendisini ateşten yaratıldığı için üstün olduğunu ve secde etmemesine bunun gerekçe olduğunu ileri sürdü. 


Bu senaryo insan ilişkilerinde hata yaptığımızda hangi yolu tercih ettüğimize bağlı olarak her gün yeniden yeniye yaşanıyor. Ya hata yaptığımızı kabul edip sığınıyoruz. 


Ya da kendi haksızlığımıza kendimizi de inandırmak istercesine gerekçeler bahaneler uyduruyoruz. Bahanelerin arkasına sığınarak kaçıyoruz. 


Hata yapmak mı kötü, hata yapmadığını iddia etmek ve özür dilemek yerine bahaneler üretmek mi? Kesinlikle ikincisi kötü olan. 
Kaçmak ve benliğimizi savunmak... 


Oysa hata yaptığımız insanın kalbini kıran, yanlışın kendisi değil. 
Yapılan yanlıştan geriye dönülmemesi ve yanlışın gerekçelendirilmesi, üstüne üstlük yanlış yapılmaya gerekçe olarak da karşı tarafın gösterilmesi. 


Özür dilemek kısa yoldur. Hatalar ancak bu şekilde insana bir şeyler 


öğreterek insan hayatında bir anlam kazanır. 


Mesela geç kalan bir insanı düşünelim. Geç geldiği halde, suçlu sizmişsiniz gibi, üstüne üstlük hiç oralı olmadan yüksek sesle sizi haksız çıkardığını düşünelim. 
Bekleyen insanın duymak istediği bu mudur acaba? 


Üste çıkmak yerine özür dilenebilse, bekleyen tarafın gönlü alınsa daha insanca davranılmış olacaktır. Bu kişi evde eşini bekleyen bir kadın, bayramda çocuğunu bekleyen bir ihtiyar, arkadaşını bekleyen bir adam olabilir... 


Özrün özür olabilmesi, içinde pişmanlık taşımasıyla ilgilidir. içinde samimiyet olmayan özür, özür sayılmaz. Ama ne olursa olsun, özür dileme tavrı, yanlış olanı savunmaktan her zaman daha ileride bir duruştur. 


Hatalarını savunma derdine yalancı olan insanları anmadan geçmemek lazım. Egonun kendini savunmak adına birbiri ardına dizdigi yalanlara, bir süre sonra kendisi de inanmaya başlar. Küçük bir yanlıştan kaçan insan, daha büyük yanlışların içine böylece düşmeye başlar. 


Aynen şeytanın düştüğü gibi, cennetten kovulmasına neden olan, lanetlenmesine neden olan büyük hatayı yaptı, kötü olanı seçti, kendi hatasını kabul edip özür dilemek yerine, savundu ve rahmetten kovuldu. 


insan olarak doğmamız insan olarak kalmamıza yetmediği için, insan olarak kemale ermenin yolu da hata yapmamaktan değil, yaptığımız hatalardan pişman olarak Yaratıcımıza sığınmaktan geçiyor olsa gerek. 
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DE Bir konu bir ayet Mm 


Doç. Dr. İbrahim Hilmi Karslı 
Din İşleri Yüksek Kurulu Uyesi 


BİR YÜCELİŞİN SEMBOLÜ; 
HZ. YUSUF 








“İste biz böylece 
Yusuf'u ülkede güç ve iktidar sahibi yaptık. Dilediği yerde konaklayabilir ve dilediğini yapabilirdi. 
Biz, merhametimizi dilediğimize bu sekilde nasip ederiz ve güzel hareket edenlerin mükâfatını asla zayi etmeyiz.” 


(Yusuf, 56.) 





Kıssa, Yusuf'un gördüğü bir rüyayı, babası Yakup peygambere anlatması ile başlar. Rüyasında on bir yıldız, güneş ve ay kendisine secde etmektedir. Bu rüya, bir anlamda Yusuf'un hayatının açılımını simgeliyordu. Küçük Yusuf'un ileride nail olacağı izzet ve şerefe işaret ediyordu. 
Aslında her birimiz, gençlik yıllarından itibaren içimizde bir hülya taşımıyor muyuz? Sonraki hayatımızı da o şekillendirmiyor mu? Evet, içimizde beslediğimiz o gelecek hayali, bir nevi bizim yol haritamızı tayin etmektedir. 


Ancak her nimete kem gözle bakanlar, onu içine sindiremeyenler olduğu gibi, Hz. Yusuf'un geleceğini de kıskanalar olacaktı. Nitekim babası bunu peygamber kimliği ve derin feraseti ile sezmiş ve rüyayı kardeşlerine anlatmamasını tembihlemişti. Çünkü aksi takdirde, kaprisleri- ne yenik düşer bir kötülüğe yeltenebilirlerdi. Biz, Hz. Yakub'un bu tavrından, çocukları arasında babaların kıskançlığa yol açacak gelişmelere fırsat vermemeleri dersini çıkarıyoruz. 


Yine bu uyarı, bizlere şunu hatırlatmıyor mu? ihanetler yakınlardan gelebilmektedir. Yakınımızda bulunanların husumetine kurban gidebiliyoruz. Yakınlarımız bizi seven, bizi koruyanlardır. Olması gereken de bu değil mi zaten? Ancak bir zaman geliyor ki, şeytanın tahrikiyle bize düşman haline gelebiliyorlar. Akla hayale gelmez ihanetlere alet olabiliyorlar. (Teğâbun, 14.) 


İşte Hz. Yusuf'un başına da babasının korktuğu gelmişti. Kardeşlerinin haince emellerine maruz kalmıştı. Ona yapılabilecek en büyük kötülüğü yani katlini dahi düşünmüşlerdi. Ancak sonuçta onu bir kuyuya atıp orada terk etmenin daha uygun olacağına karar verdiler. Babalarına da haberi çarpıtarak verdiler. Sözde Y usuf'u kurt yemişti. İşte kıskançlık bu denli tehlikeli idi; insanı en vahim tertiplere yalandan, ihanete her türlü kötülüğe sürükleyebiliyordu. 


Yusuf kuyuda iken Mısır'a doğru devam eden bir kervan çıkageldi. 
Kovalarıyla kuyudan su çekmek isterken bir de ne görsünler? Kuyunun dibinde bir çocuk, bu, gerçekten onlar için sürprizdi. Köle pazarına onu satmak için gizlice götürdüler. Mısır'a varınca onu çok ucuz bir fiyata, birkaç paraya sattılar. Zaten ona hatırı sayılır bir değer de biçmediler. 
Mısırlı bir yetkili evlat edinmek üzere onu satın aldı. 
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Kur'an konuyu anlatırken, işte tam x Ne, dığında hiçde iç açıcı bir durum yok- 

bu noktada kıssaya bir ara verir ve tu. Çünkü önce kardeşlerinin gadri- 

şu tespitleri yapar: “İşte böylece j ne uğramış bir kuyuya terk edilmişti. 
RARS e Insanın i 

Yusuf'un ülkede iyi bir konuma gel- ` Kuyuda onu bulanlar, üç beş kurumesine zemin hazırladık. Ayrıca ona hoşlanmadığı şa köle pazarında satmışlardı. Bütün 


rüyaları yorumlama, olayların gerçek mahiyetini anlayıp kavrama kabiliyeti verdik. Allah Teala iradesini gerçekleştirmede her zaman mutlak galiptir. Ne var ki insanların çoğu bu gerçeği bilmez.” (Yusuf, 21.) 


Bu ifadelere yer verilir. Ancak Hz. 


birçok şey vardır ki aslında bunlar onun hakkında hayırlıdır. 
Yine sevdiği birçok sey vardır ki bunlar da onun hakkında 


bunlar, aslında bir kimsenin yaşayabileceği en onur kırıcı ve en ağır imtihanlardı. Ancak Allah Teala ölüden diriyi yarattığı gibi, bütün bu talihsiz olaylarla da parlak ve izzet sahibi bir Yusuf'un geleceğini hazırlıyordu. Gelişen olaylar, rüyanın muştuladığı Yusuf'a gebe idi. Ancak zahi- 


e a yi sal iyi neticeler ren tablo farklı idi. Suyun yüzeyi ile e a vi doğurmaz. derinlerdeki akış farklı istikamettey- e ' ap di. Zahire, yüzeye bakanlar aldanafeti ağır basar, bu çirkin fiile bulaş- — 3 Eia : $ maktan kendisini kurtarır. Ancak ka- nP SG bilirdi, zaten çoğunlukla da öyle ol- 


dının ısrarı devam eder ve şu tehdidi savurur: “Andolsun, eğer emrettiğimi yapmazsa, mutlaka zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacaktır.” Fakat iffet abidesi Hz. Yusuf, bu şantaj karşısında Mevla'ya sığınır ve hepimize ibret olacak şu manidar cevabı verir: “Ya Rabbi! “Zindan, bu kadınların davet ettikleri o işten bana daha sevimli gelmektedir. Eğer sen onların hilesini benden uzaklaştırmazsan, onlara meyledip cahilce davrananlardan olabilirim.” (Yusuf, 33.) Allah Teala onun duasını kabul buyuruyor ve kadınların hilelerinden onu koruyor. 


Hz. Yusuf suçsuzdur, bununla beraber hapse konur. Hapis hayatı yıllarca sürer. Sonunda gördüğü bir rüyayı yorumlaması üzerine kralın iltifatına mazhar olur; çağrılır ve hazinelere bakmak gibi oldukça önemli bir makama getirilir. işte burada yine kıssanın akışına ara verilir ve şu ilahi beyanlar gelir: “Biz böylece Yusuf'u ülkede güç ve iktidar sahibi yaptık. Dilediği yerde konaklayabilir ve dilediğini yapabilirdi. Biz, merhametimizi dilediğimize nasip ederiz ve güzel hareket edenlerin mükâfatını asla zayi etmeyiz. Elbette ki, ahiret mükâfatı inananlar ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.” (Yusuf, 56-57.) 


Burada anlatılanlar Hz. Yusuf kıssasından seçilen bazı temalardır. Kıssa bunlarla sona ermiyor. 
Ancak naklettiklerimizden çok önemli birtakım sonuçlara varıyoruz. Onları da şu şekilde özetlememiz mümkündür: 


Hz. Yusuf'la ilgili gelişen olayların zahirine bakıl- 


muyor muydu? 


Kur'an bize olayın hem zahiri hem de batınını, perde arkasını gösteriyor. Zahiren parlak olanın batını her zaman parlak olmadığı gibi, zahiren acı olanın batını de her zaman acı olmaz. İnsanın hoşlanmadığı birçok şey vardır ki aslında bunlar onun hakkında hayırlıdır. Yine sevdiği birçok şey vardır ki bunlar da onun hakkında iyi neticeler doğurmaz. (Bakara, 216.) 


Görünenin arka planında ilahi kudret, parlak gelecekleri hazırlayabilir, hazırlamaktadır da. Buna hiç kimsenin mani olması da mümkün değildir. 
İnsanlar istemese de olaylar O'nun irade buyurduğu istikamette gelişecek ve neticelenecektir. 
Çünkü ırmağı tersine akıtmak mümkün değildir. 
Ancak olayların zahirine takılıp kalanlar, burada- ki ilahi planı göremezler. 


Aslında Hz. Yusuf'un başına gelenler, şu veya bu şekilde bizim de başımıza gelmiyor mu? 
Hasetçilerin fesat düşünce ve niyetlerine maruz kalmıyor muyuz? Sahip olduğumuz nimet ve güzellikleri çekemeyenler, hışım ve öfkelerinden kendilerini yiyip bitirmiyorlar mı? 


Netice olarak şunu söyleyebiliriz: Her birimiz şu veya bu şekilde Hz. Yusuf'un hayatını tekrarlamaktayız, sonuçta da Yüce Mevla'nın bizler hakkındaki iradesi gerçekleşmektedir. Çünkü O, mülkün gerçek sahibidir. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden geri alır. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltır. Her türlü iyilik O'nun elindedir. O her şeye kadirdir. (Al-i imran, 26.) 
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BİM Bir hadis bir yorum 


Prof. Dr. i. Hakkı Ünal 
Din İşleri Yönetim Kurulu Üyesi 





ATEŞTEN GÖMLEK 


Hz. Aişe (r.a.), Allah Rasulü (s.a.s.Ynün şöyle buyurduğunu nakletti: “Allah'ım! Kim ümmetimin işiyle ilgili bir göreve gelir de onlara zorluk çıkanrsa, sen de ona zorluk çıkar. Kim de 


ümmetimin işiyle ilgili ran.” (Müslim, İmâre, 19.) 


bir göreve gelir de yumuşak davranırsa, sen de ona yumuşak dav- 





W 
ELI 


Topluma hizmetin organize biçimi olan devlet mekanizmasının iyi işleyişiyle sorumlu olan yöneticiler, içinden çıktıkları topluma yabancılaşarak birer zorba haline gelirlerse, “ahkemu"!- hâkimin” olan 
Yüce Yöneticinin huzuruna, sorumlu oldukları kişilerin vebalini üstlenmiş olarak çıkacaklardır. 


C > >. ama 
AA 


Bu hadis, Hz. Aişe'ye bir şey sormak için gelen tabiundan Abdurrahman b. Şimâse (6. 90) tarafından nakledilmiştir. Aralarında geçen diyalog- da Hz. Aişe ona nereli olduğunu sormuş, Mısırlı olduğunu söyleyen Abdurrahman'a, “Bu savaşta emiriniz (Muaviye b. Hudeyc) (6.52) nasıl?” 
diye sorunca Abdurrahman, “Ondan bir kötülük görmedik. Birimizin devesi ölse deve verir. Kölesi ölse köle verir. Nafakaya ihtiyacı olsa nafaka verir,” şeklinde karşılık vermiştir. Bunun üzerine Hz. Aişe, “(Muaviye b. 
Hudeyc'in) kardeşim Muhammed b. Ebubekr'e yaptığı, beni, bunu söylemekten menetmez” diyerek yukarıdaki hadisi nakletmiştir. (Müslim, imâre, 19; ibnu'l-Esir, Üsdü'l-Gâbe, 5/206-7.) Muaviye b.Hudeyc'in, Amr b. el-Âs'ın emriyle Hz. Aişe'nin kardeşi Muhammed b. Ebubekr'i öldürdüğü kaynaklar- da zikredilmektedir. (Üsdü'l-Gâbe, 5/206.) Müslim'in Sahih'inde, bu hadisin arkasından, “hepiniz çobansınız” hadisi yer almakta, “emirin (yöneticinin), insanlar üzerine çoban olduğu ve halkından sorumlu olduğu” bildirilmektedir. (Müslim, imâre, 20.) 


Yöneticilik, toplumsal hayatta üstlenilen en büyük sorumluluktur. Yerine göre, yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca kişi adına karar veren insanların taşıdıkları mesuliyetin ağırlığı, bunun nihai hesabını Allah'a vereceklerine inanan müminler için büyük bir yüktür. Hakkını verebilenler için binlerce hayır dua ve ebedi mutluluk vesilesi olan bu görev, kendi çıkar ve ihtirasları uğruna halkına zulmedenler için, giyeni her iki dünyada da yakıp kavuracak ateşten bir gömlektir. Bunun bilincinde olan birçok islam büyüğü geçmişte kendilerine tevcih edilen görevlerden ısrarla kaçınmışlar, hatta bu uğurda hapsi ve ölümü bile göze almışlardır. 


Kur'an-ı Kerim'de, müminlere belirli bir yönetim biçimi öngörülmemiş olmakla beraber, iyi bir yönetimin nasıl olacağıyla ilgili ilkeler verilmiştir. 
Bunların başında ehliyet ve liyakat ilkesi vardır. İkincisi adalettir. Cenab-ı Hak, “Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hüküm 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verdiğinizde adaletle hükmetmenizi emreder.” 
(Nisâ,58.) buyurmaktadır. Adaleti emreden ve zulmü kötüleyen birçok ayet, (Bakara, 188; Nisâ,10; Maide, 8, 42; Enam, 152; Nahl, 90; Sad, 26.) âdil bir yönetim ilkesinin çok önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu önemi idrak eden atalarımız, “Devlet küfür ile payidar olsa da zulüm ile payidar olmaz” demişlerdir. İyi yönetimin diğer bir ilkesi günümüzün deyimiyle katılımcılıktır. Bu da seçimle olur. Y öneticiler ilâhi bir lütufla gelmeyeceğine göre insanların kendi yöneticilerini seçmeleri en uygun yöntemdir. Nitekim Allah Rasulü, İslam'a davet ettiği insanlardan, kendisini destekleyeceklerine dair söz (biat) almış ve onların desteğiyle toplumun lideri olmuştur. 
Bu yüzden, Allah'ın, kendisini elçi olarak gönderdiğini defalarca söylediği halde, hiçbir zaman, onlar üzerine yönetici olarak gönderildiğini beyan etmemiştir. inananların desteği onu, toplumun doğal lideri ve yöneticisi yapmıştır. 
Kendisinden sonra gelen ilk dört yönetici de, toplumun çoğunluğunun biatiyle yani onayı ile başa geçmişlerdir. Daha sonra halife olarak anılan bu yöneticilerin arkasından, silahlı güçlerini kullanarak başa geçen ve yönetimi bir hanedan mirasına dönüştüren idareciler, toplum üzerinde manevi nüfuz oluşturmak için “halifelik” gibi bir unvanı da kullanmışlardır. 


Bilindiği üzere İslam dininde “halifelik” diye bir yönetim biçimi olmadığı gibi, Kur'an ve sünnetten kaynaklanan böyle bir kurum da yoktur. Allah Rasulü'nün vefatından sonra başa geçen ilk yöneticilere “halifetü Rasulillah” (Allah Rasulü'nün halefi/ardılı) denmesinden kaynaklanan bu kullanım, sonradan özel bir anlam kazanmaya başlamıştır. Hicri 1. asrın ilk yarısında daha çok, “emiru'l-müminin, imamu'lmüminin” (müminlerin emiri/yöneticisi/önde- ri) hitabına muhatap olan idareciler, “halife” kullanımının giderek yaygınlık kazanmasından sonra Hz. Peygamber'in manevi halefliğine de aday olduklarını imâ eden bu unvanı bazen toplum üzerinde bir otorite aracı olarak kullanmışlar, bazıları daha da ileri giderek, “Allah'ın yeryüzündeki gölgesi” gibi nitelemelerle hâkimiyetlerine ilahi bir unsur katmaya çalışmışlardır. Halbuki Hz. Peygamber'in vefatından sonra başa geçen yöneticiler, onun peygamberlik görevinin değil, yönetim görevinin halefi olmuşlardır. Peygamberlik göre- 


vinin kendisiyle son bulduğu Hz. Muhammed (s.a.s.)'in elçilik görevine halef olmak doğal olarak mümkün değildir. ilk halifeler de zaten böyle bir iddiada bulunmamışlardır. Allah Rasulü, manevi mirası olan İslam Dinini ise bütün bir ümmete bırakmış ve onlardan bu mirasa layıkıyla sahip çıkmalarını istemiştir. 


iyi bir yönetimin vazgeçilmez unsurlarından birisi de meşverettir. Serahsi'nin (6. 490), “akılların birbirine aşılanması” (el-meşveretu telkihu"!- ukül) (Usül, 2/94.) olarak tanımladığı meşveret, bugünün ifadesiyle görüş alışverişinde bulunmaktır. Bu da yönetenlerle yönetilenlerin birbirlerine yakın olmalarını, ya doğrudan ya da dolaylı yoldan görüş ve önerilerini paylaşmalarını gerekli kılar. Demokratik bir yönetimin esası da budur. Hemen her konunun uzmanlık gerektirdiği günümüzde, ehil olanı istihdam etmek ve iyi bilenle istişare etmek başarılı bir yönetimin ön şartıdır. Cenab-ı Hak elçisine, çevresindekilerle istişare etmesini emretmekte (Âl-i imran, 159.) müminlerin işlerinin de kendi aralarında istişare ile olduğunu bildirmektedir. (şürâ, 38.) Peygamberi meşveretle emrolunan bir dinde, kerametleri kendilerinden menkul, her söyledikleri hikmet, her yaptıkları isabet kabul edilen kimselere yer olmadığı açıktır. İster dini, ister siyasi hangi alanda olursa olsun, akıllarını başkalarına rehin veren insanların, akıl nimetini kötü kullanmaktan hesaba çekileceklerin- de şüphe yoktur. Başkalarının komutlarıyla hareket edip kendi iradelerini kullanmayan, söz ve eylemlerinin arkasında duramayan kişilerin şahsiyetli mümin oldukları da söylenemez. 


Burada yorumunu yaptığımız hadis, her kademedeki yöneticinin toplumuna hizmet etmek, onlara yumuşak davranmak ve işlerini kolaylaştırmakla yükümlü olduğunu bildirmektedir. 
Sevgili Peygamberimiz'in buyurduğu gibi, bu kolaylığı sağlayanların öbür dünyadaki işleri de kolay olacaktır. Topluma hizmetin organize biçimi olan devlet mekanizmasının iyi işleyişiyle sorumlu olan yöneticiler, içinden çıktıkları topluma yabancılaşarak birer zorba haline gelirlerse, “ahkemu'I-hâkimin” (Tin, 8.) olan Yüce Yöneticinin huzuruna, sorumlu oldukları kişilerin vebalini üstlenmiş olarak çıkacaklardır. 
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Dönemleri ve öne çıkan hizmetleriyle Diyanet Işleri Başkanları - IIl 


Ömer Nasuhi Bilmen, 
Kur'an-ı Kerim'in 


Ömer Nasuhi Bilmen Türkçe M eåâål-i Âlisi 1908'de Medresetü"'l-Kudat'a girdi; üç yıl son- 
(1884-1971) ve Tefsiri adlı sekiz ra, 1911'de buradan mezun oldu. Bunu mü-Türkiye Cumhuriyeti'nin TE NE teakiben açılan ruus imtihanını da kazanarak b lu ire işleri ciltlik tefsirini seksen “Fatih Dersidmı” payesini aldı. 

Başkanı (Görev yılları: yaşından sonra Tahsilini ikmal eden Ömer Nasuhi Efendi, 30.06.1960-06.04.1961). yazmıştır. Darülhilafe Medresesinde ve Medresetü'l-Erzurum'un Salasor Vâizin'de fıkıh ve usul-i fıkıh dersleri okutköyünde doğdu. Babası, zamanın m tu. Sahn Medresesi âli kısmında kelam müderrisliği yap- 


alimlerinden Hacı Ahmed Efendi, annesi Muhibbe Hanım'dır. Kendisi daha küçük yaşlarda iken babası, hac için gittiği Mekke'de vefat etti; himayesini, Erzurum Ahmediye Medresesi Müderrisi ve Nakibü'l-Eşraf Kaymakamı olan amcası Abdürrezzak Alemi Efendi üstlendi. Erzurum'a gelerek mezkur amcası ve Erzurum müftülerinden Narmanlızâde Hüseyin Haki Efendi'den ders almaya başladı. Bu iki âlim vefat edince, eğitimine devam etmek üzere 1906'da İstanbul'a gitti. Fatih dersiâmlarından Tokatlı Şakir Efendi'nin derslerine devam ederek icazet aldı. Ayrıca huzur dersleri hocası Yusuf Talat Efendi'den okudu. Yapılan imtihanı kazanarak 





tı, bu görevini Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabul edildiği 3 Mart 1924 tarihine kadar sürdürdü. 1926 yılında imam ve Hatip Mektebinde meslek dersleri verdi. Öte yandan, Darüşşafaka Lisesi'nde on beş yıla yakın siyer ve ahlak gibi dersler okuttu. 1959-60 ve 1962-1965 yıllarında İstanbul Yüksek islam Enstitüsü'nde usul-i fıkıh ve ilm-i kelam dersleri verdi. 


Ömer Nasuhi Bilmen'in, hocalığı yanında bir de memuriyet hayatı vardır. O nun ilk resmi görevi olan Fetvahane-i Âli memurluğuna 1913'te başladı. 1920'de Fetvahane-i Âli Hey'et-i Te'lifiye azalığına, 1922'de de Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iye azalığına tayin edildi. 14 Şubat 1926'da İstanbul Müftülüğü müsevvitliğine (müftü muavinliği) getirildi, bu görevi uzun yıllar sürdürdü. MehmetFehmi Ülgener'in vefatı ile 16 Haziran 1943'te İstanbul Müftüsü oldu. 1960 yılına kadar yaklaşık 17 yıl bu görevde kaldı. 27 Mayıs 1960 ihtilalini müteakip, Diyanet işleri Başkanı Eyüp Sabri Hayırlıoğlu'nun 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Farklı eğitim kurumlarında 


emekliye sevkiyle, 15 
Haziran 1960'dan itibaren vekâleten, 30 
Haziran 1960 tarihinde de asaleten Diyanet işleri Başkanlığı'na getirildi. Başkanlıkta henüz bir yılını doldurmadan, 6 Nisan 1961 tarihli muciple, 6013 sayılı kanunun 40. maddesi- nin (c) fıkrası gereğince emekliye sevk edildi. 12 Ekim 1971'de, 
87 yaşında İstanbul'da 
vefat etti. Edirnekapı 
Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi. 


Başkanlığa getirilişi ve dönemin özelliği 

Ömer Nasuhi Bilmen, 27 Mayıs 1960 
İhtilalinin hemen akabinde Başkanlık görevine getirilmiş bir kişidir. Önceki dönemlerde de kendisine reislik teklif edildiği, ancak hocanın bunu kabul etmediği söylenmektedir. Gerek bu dönemde görevi kabul edişi ve gerekse kısa süre sonra emekliliği konusunda hocamız tarafından açıklanmış gerekçe veya gerekçelere rastlamıyoruz; dolayısıyla bu konuda söylenenler tahminlerden öteye bir anlam ifade etmemektedir. Şu kadarını belirtelim ki, yaşı bir hayli ilerlemiş ve daha çok ilmi kişiliği ile öne çıkan hocamızın, idari yönü ağır basan reislik göreviyle imtizaç etmediği anlaşılmaktadır. 


Hocanın kısa süren (yaklaşık 9 ay) Başkanlık dönemi, daha doğrusu reisli- ge başladığı günler için söylenebilecek tek şey, bunun, 27 Mayıs ihtilalinin ilk ayları oluşudur. ihtilalle yaşanan siyasi ve sosyal gelişmeler bir yana, toplumda, bilhassa ezanın tekrar Türkçe okunacağı, Kur'an'ın Türkçe tercümesiyle namaz kıldırılacağı kuşkularının arttığı anlaşılmaktadır. İhtilalle oluşturulan Milli Birlik Komitesi, halk arasındaki bu endişenin farkında olmalıdır ki, yayınladığı tebliğlerden 35'incisini bu konu- 


altmış yıl hocalık yapan; 
Islahat-ı Fıkhiyye Kamusu, 
Kur'an-ı Kerim'in Türkçe 
Meâl-i Âlisi ve Tefsiri, Büyük 
Tefsir Tarihi, Büyük Islam 
Ilmihali gibi eserleri ile halkımızın üzerinde önemli tesirler bırakıp milletimiz nezdinde haklı bir şöhrete ulasan Ömer Nasuhi Bilmen, inandığı değerlerden asla taviz kuvveti ile müdahale edilemez. Bu makvermeyen bir şahsiyet olarak tanınmıştır. 





ya ayırmış; dine, dinin icaplarına herhangi bir müdahale vukuu endişesine mahal olmayacağına ilişkin resmi ve açık bir teminat verme ihtiyacı duymuştu. Söz konusu tebliğde şöyle deniyordu: 


“Vicdan hürriyetinin hazinesi olan mukaddes dinimizin irticai ve siyasi cereyanlara âlet edilmeden, saf ve lekesiz kalması, Mili Birlik Komitesinin en büyük emelidir. Vatandaşlarımızın din hakkındaki inanış ve ibadetlerine ne kanun ne de zor 


satla, şunu kesin olarak belirtmek isteriz ki, bazı teşekkül ve şahıslar tarafından yapılan, ezan ve Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okutulması mecburiyeti gibi, vatandaşlarımızın zihinlerinde yanlış kanaatler uyandıracak istidatta- ki beyan, tefsir ve propagandalar hiçbir surette Milli Birlik Komitesinin fikirlerini ifade etmez.” 


Milli Birlik Komitesi üyesi Ahmet Yıldız (1921-2009) da Millet Kürsüsünden din konusu ve Diyanetin durumuna ilişkin yaptığı uzun konuşmada, Türkçe ezan ve Kur'an okutulması konusuna temas ederek, böyle bir zorlamaya kimsenin hakkı olmadığını açıklamıştı. Yıldız, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın devlet teşkilatı içindeki konumunun devam etmesinin ülkemize özgü bir zorunluluk olduğunu söylemiş, Diyanet hizmetlerini daha etkin hale getirmek üzere tedbirler alınacağını açıklamıştı. Bu cümleden olarak, Milli Birlik Hükümetinin 1960 yılı Eylül başlarında Ankara'da bir “Din şürası” toplamayı kararlaştırdığı haberleri gazeteler- de yer almıştı; ancak bu arzunun sonuçsuz kaldığı anlaşılmaktadır. 


1960'lı yıllara gelindiğinde de Başkanlık hâlâ ihmal edilmiş, etkisiz, hizmetleri sınırlı bir kurumdur. Personeli maaş ve ücret yönüyle de mağdur durumdadır. Süreç içinde resmi makamlarca zaman zaman din hizmetlilerinin maddi terfihleri üzerinde durulmuşsa da kuruluşundan itibaren o güne kadar bu yönde köklü bir çözüm ve kayda değer bir ilerleme sağlanamamıştır. Nitekim Milli Birlik Komitesi üyesi Ahmet Yıldız, söz konusu konuşmasında bu soruna da dikkat çekmişti. Çünkü Başkanlığın çok yetersiz bir merkez teşkilatı vardı. Etkin bir yayın faaliyeti bulunmuyordu. 
Özlük haklarındaki mağduriyetlerden dolayı, imam-Hatip okullarından mezun olanlar bu teşkilatta görev almakta isteksizdiler. 


Bazı çevrelere göre, din hizmetlerinin o tarihe kadar yıllar boyu etkisiz kalışında, Diyanet teşkilatının da birtakım “ihmal ve teseyyübü” vardı. Mesela deniyordu ki, her şey bir yana, Başkanlık yetkilileri, vazifeleri ehline vermek hususunda olsun biraz celadet gösteremezler miydi? Buna karşılık, önceki yazılarımızda da ifade ettiğimiz gibi, her türlü müdahale ve zorluğa rağmen Başkanlık yetkilileri, İslam'ın genel kuralları noktasında hiçbir tavizde bulunmamış, fırtınalı cereyanlar karşısında sarsılmamış, doğruyu söyleyip müdafaa etmek- te mukavemet etmişlerdir. Diyanet işleri reisleri ve din hizmetlileri, kurumun manevi varlığını korumak ve yetersiz de olsa din hizmetlerini sürdürebilmek adına, şahıslarına yönelik aşağılamalara ve maruz kaldıkları haksızlıklara sabırla mukabele edip teenniyi elden bırakmadıkları kuşkusuzdur. Bu erdemi gösterenlere, kuşkusuz merhum Ömer Nasuhi Bilmen hocamız da dâhildir. 


Görev süresinin kısalığı nedeniyle, Ömer Nasuhi Bilmen döneminde Başkanlık için fazla bir gelişmeden söz edemiyoruz. Esasen Bilmen, reisliği sırasındaki hizmetinden çok, İstanbul Müftüsü olarak yaptığı hizmetler ve daha da önemlisi, yazdığı çok değerli eserlerle öne çıkan bir hocamızdır. 


Yine de bu kısa süre içinde, Diyanetin toplum genelinde saygın bir yer ihraz etmesi gereğinden hareketle, Başkanlık kurumunun gelişmesi için birtakım rapor ve programlar hazırlanmıştı. Bu yıllarda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olan Türk ve islam Devletleri Tarihi hocası Prof. Dr. H. Adnan Ezgi'nin (1923- 1990), Diyanet İşleri Başkanlığını çağdaş bir kurum haline getirme doğrultusunda önemli çabalar sarf ettiği, birtakım çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Bu arada Başkanlık için daha uygun yeni bir bina arayışına girilmişti. 


Ayrıca, 1960 yılından itibaren Başkanlıkça aylık olarak “Hutbeler Dergisi”nin yayınlanmış olması, onun dönemi için özgün bir icraat sayılabilir. 


Kişiliği 
Son dönem Osmanlı ulemasının son 


halkası ve geçen yüzyılın en büyük islam bilginlerinden olan Ömer Nasuhi 


Bilmen, kendisini ilme vakfetmiş bir şahsiyettir. Bir Kur'an âşığı olarak ömrünü öğrenmek, öğretmek ve yazmakla geçirmiştir. O, İslami ilimlerin hemen her dalında ihtisas ve eser sahibi olan bir kişidir. Ülkemizde feraiz ve fıkıh ilimlerinin en önemli temsilcilerindendir. “Başka hiçbir şey yapmamış olsa bile, Büyük İslam ilmihali'ni yazmış olması, onun büyük âlim oluşuna yeterli bir delildir” sözü, onun hakkında söylenmiş sitayişkâr sözlerden biridir. Farklı eğitim kurumlarında altmış yıl hocalık yapan; Islahat-ı Fıkhiyye Kamusu, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meål-i Âlisi ve Tefsiri, Büyük Tefsir Tarihi, Büyük İslam ilmihali gibi eserleri ile halkımızın üzerinde önemli tesirler bırakıp milletimiz nezdinde haklı bir şöhrete ulaşan Ömer Nasuhi Bilmen, inandığı değerlerden asla taviz vermeyen bir şahsiyet olarak tanınmıştır. 


Ömer Nasuhi hocamız, görevli bulunduğu süre içinde politik tartışmaların dışında kalmaya son derece itina göstermiş, öyle ki, ders ve sohbetlerinde bile konunun siyase- te çekilebileceği endişesiyle genel anlamda tartışmalardan uzak durmuştur. Aynı hassasiyetle ve herhangi bir bilgi hatasına fırsat vermemek açısından, öğrencilerine ders verirken konuyu, bizzat kendi yazdığı kitaba bakarak anlattığı ve yine aynı mülahazalarla öğrencilerine fazlaca soru sorma fırsatı vermediği ifade edilmektedir. Bu titizliğinden olsa gerektir ki, İstanbul Müftü Yardımcısı ve İstanbul Müftüsü olarak otuz yıldan fazla görev yapmış olmasına rağmen, bir haber objesi olarak onu basında görmemiz neredeyse imkânsızdır. 


Ömer Nasuhi Bilmen; ilim, ahlak, kemal ve faziletiyle, keskin zekâsı, üstün kabiliyeti ve çalışkanlığıyla temayüz etmiş bir şahsiyettir; bütün bu meziyetleriyle o, milletimizin medarı iftiharı olmuştur. Meslektaşı, dersiâmdan Bekir Hâki Efendi, onun İstanbul Müftülüğüne getirilişi dolayısıyla kaleme aldığı şiirini, “Müftü oldu Nasuhi Bilmen / Donanıp şenlik etsin İstanbul” diye bitirmişti. 


Hocamızın şiirle de iştigal etmiş olması, ilmi kişiliği yanında onun edebi ve duygusal yönünün de güçlü olduğunu gösterir. 


Takvası, aile efradına karşı şefkati, insanlara karşı engin müsamaha ve hoşgörüsü, nüktedanlığı, son derece misafirperver oluşu da onun ayırt edici vasıflarındandır. 


İstanbul'da yaşayıp orada vefat etmiş bir Erzurumlu olarak, eserlerine “Erzurumlu Ömer Nasuhi” şeklinde imza koyardı. 


Eserleri 


Hocamızın daha çok yazdığı eserlerle temayüz ettiğini yukarıda belirtmiştik. Gerçekten de o, fıkıh, tefsir ve kelam alanlarındaki yazdığı muhteşem eserlerle haklı bir şöhrete ulaşmıştır. Ömer 
Nasuhi Bilmen, bir 
Müslümanın dünya ve âhiret mutluluğu için gerekli olan itikat, ibadet, muamelât ve ahlâka ilişkin İslami bilgileri geniş bir şekilde ele almış ve bu noktada duyulan ihtiyacı önemli ölçüde karşılamıştır. Yazdığı eserler, halkımızın dini irfanına önemli katkılar sağlamıştır. Hadis, ahlâk, mev'ıza, tarih ve şiir alanlarında da eserler vücuda getirmiştir. 


Ondan fazla yayınlanmış eseri bulunmaktadır. Eserlerinden bir kısmını şöylece sıralayabiliriz: 


ilm-i Kelâm Dersleri, 
Kur'âniyye (o (Kur'an-ı 
Dersler ve Öğütler), 
Hukük-ı İslamiyye ve Istılahât-ı Fıkhiyye Kamusu (6 cilt), Süre-i 
Fethin Türkçe Tefsiri, Sualli-Cevaplı Dini Bilgiler, Nazari ve Ameli Ahlâk-ı islâmiyye Dersleri, Büyük Tefsir 
Tarihi: Tabakatü'I-Müfessirin (2 cilt), Büyük islâm İlmihali, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri (8 cilt), Hikmet Goncaları (500 Hadis-i Şerif Tercümesi ve İzahı), Dini ve Felsefi Ahlâk Lügatçesi, Ashâb-ı Kiram 
Hakkında Müslümanların Nezih İ'tikadları, Nüzhetü'l-Envar (Farsça divançe), Kurban, Bir Amerikalının 23 
Sualine Cevap. 


Kurban, 1953; Büyük Tefsir Tarihi: Tabakatü'l-Müfessirin, c. 1, 1955, c. 
2, 1960; Bir Amerikalının 23 Sualine Cevap, 1956 ve Sualli Cevaplı Dini Bilgiler, 1959 adlı eserleri, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında neşredilmiştir. Bunlardan Sualli-Cevaplı Dini Bilgiler; müftülük, vaizlik ve hayrat hademeliği/cami görevliliği imtihanına girecekler için yardımcı kitap olmak üzere hazırlanmıştır. 


Muvazzah 
Nesâyih-i 
Kerim'den 


Ömer Nasuhi Bilmen; 
ilim, ahlak, kemal ve faziletiyle, keskin zekâsı, üstün kabiliyeti ve çalışkanlığıyla temayüz etmis bir sahsiyettir; 
bütün bu meziyetleriyle o, milletimizin medarı iftiharı olmustur. 





Ömer Nasuhi Bilmen'in İslam hukuku- na ilişkin altı ciltlik muhalled/âbide eseri Hukuk-ı İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kamüsu, ilk defa olarak 1949 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanmıştır. Fakültece basımından önce eser, Ord. Prof. Ebül'ulâ Mardin tarafından tetkik edilmiş ve basımının son derece faydalı olacağı doğrultusundaki mütalaasını fakülte yönetimine sunmuştur. Eser, akademik çevrelerin ilgisiyle karşılaşmış, dönemin ünlü hukukçuları Ord. Prof. Sıddık Sami Onar, Ord. Prof. Hıfzı VeldetVelidedeoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Nail Kubalı gibi bilim adamları, bu eser hakkında takdirlerini ifade eden yazılar ve takrizler yazmışlardır. Akademik kıymeti haiz olan Kamüs, İslam hukuku alanında olduğu kadar, hukuk fakültelerindeki hocalar için de kaynak bir eser olma özelliğine sahiptir. 


Eserlerinden Büyük islam ilmihali, Türkiye'de milyonlarca Müslümanın hem bir el hem de bir müracaat kitabı olmuştur. Halkımızın büyük bir kısmının evinde hocanın ilmihali'ni görmek mümkündür. Kur'an-ı Kerim'in Meal-i Âlisi ve Tefsiri adlı eseri de oldukça önemlidir. 


Hocamız, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri adlı sekiz ciltlik tefsirini ise seksen yaşından sonra yazmıştır. Şöyle ki, Diyanet İşleri Başkanlığından emekliliğini müteakip İstanbul'a dönmüş, Fatih'teki evine yerleşmiş, ilerlemiş yaşına rağmen tefsirini yazmaya başlamış ve beş senede tamamlamıştır. 


Halk arasında ilmihal, ilim çevrelerinde ise özellikle Kamus ve Tefsir Tarihi adlı eserleri rağbet görmüştür. 


Kitaplarından başka Ömer Nasuhi Bilmen'in bazı dergiler- de makaleleri de yayımlanmıştır. 1911-1912 yılları arasında Beyanü'I-Hak dergisinde 20 civarında yazısı çıkmıştır. 
Keza sekiz civarında makalesi de Sebilürreşad dergisinde neşredilmiştir. 


Sonuç yerine 


Yazımızı, onu yakından tanıyan bir meslektaşının, onun hakkındaki hüsnü şahadetiyle bitirelim: 


“İlim ehlinin ebedi hayat hüccetleri, geriye bıraktıkları mübarek eserleridir. Ömer Nasuhi Efendi Hazretleri, bu hüccetlerin şahanelerini bırakmış bulunmaktadır...” (A. 
Şeref Güzelyazıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, c. 10, sayı: 112-113, Ankara 1971, s. 375) 
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Dr. Ülfet Görgülü 
Din işleri Yüksek Kurulu Uzmanı 


D- Din görevlisinin hatIra defterin den Mmmm 


Gençlerden öğrenecek çok sey var 








enüz on yedi yaşındaydı... 


Yurt dışında görev yaptığımız günlerde 

cami derslerine katılan ve yüksek öğretime başlamanın arefesinde olan bir genç kızımız vardı. İkili görüşmelerimizden birinde üniversite için yapacağı tercihlerden bahsediyorduk. O güne kadar çok başarılı bir öğrenim hayatı geçirmiş olan bu kızımız, başarısının sadece kendi çaba ve çalışmasına bağlı olmadığının, sevgi ve anlayışla birbirine kenetlenmiş bir aileye sahip olmasının da bunda büyük rolü olduğunun bilincindeydi. 
Ancak şimdi seçmeyi düşündüğü meslek konusunda ailesiyle bir anlaşmazlık yaşıyor, onların görüş ve değerlendirmelerini dinlemekle birlikte ailesi gibi düşünmüyordu. Okumak istediği bölüm problemli çocukların eğitimi ve rehberliği ile ilgili bir bölümdü. Aile ileride çalışma hayatına başladığında kızlarının devamlı problemli çocuklar ve aileleriyle ilgilenmesinin yıpratıcı olacağını, böyle bir mesleğin getirebileceği zorlukları düşünerek, zihnen ve bedenen daha az yorulacağı ve belki daha çok kazanacağı bir meslek tercih etmesi konusunda biraz ısrarcı davranıyordu. 
Öğrencimize onların da haklı olduğu tarafların olabileceğini anlatıp, kararını bir kez daha gözden geçirmesini söylediğimde aldığım cevaptan çok etkilenmiş ve böyle bir gence sahip oldukları için ailesinin ne kadar şanslı olduklarını düşünmüştüm. Demişti ki: “Ben seçeceğim meslek vesilesiyle unvan ya da para 


kazanma derdinde değilim, dua ve gönül kazanmak istiyorum. Ölüm kapımı çaldığında, Rabbimin rızasını kazanmış, insanlara hizmet etmiş, dertlerine bir nebze de olsa derman sunabilmiş olmanın huzuruyla ahirete gitmeyi arzu ediyorum.” 


Üç kuruşluk dünya malı için kardeşlik ve akrabalık bağlarını koparan, dostlukları bitiren, gözünü diktiği yere ne pahasına olursa olsun ulaşabilmek için hırs ve ihtiraslarının esiri olan, yükselebilmek için, gerekirse ezip geçmekten çekinmeyenlerimizin bu gençten öğrenecek ne çok şeyi var! 


Henüz on altı yaşındaydı... 


Lise öğrencisi olan delikanlının, okul idaresi- nin kendince haksızlık olarak nitelendirdiği bazı uygulamalarına canı fena halde sıkılmışt. Annesi durumun farkına varıp oğlunu konuşturmak isteyince; “Artık kimseye güvenmeyeceğim. Herkes aynı. İnsanlar birbirini çıkarları için seviyor. Göz göre göre haksızlık yapılıyor, dayanamıyorum” diyerek içinde biriktirdiklerini tüm samimiyetiyle anlatmaya başladı annesine. Konuşmanın bir yerinde anne; “Bak yavrum elbette herkes aynı değildir. Yapılan bir yanlışı bütün insanlara mal edip, ön yargılı olursak hata ederiz. Tüm ilişkilerin ve sevgilerin çıkara dayandığını nasıl söyleyebilirsin? Mesela bir anne-baba evladını sevip, bağrına basarken, onun iyi bir eğitüm alıp, güzel bir insan olması için çırpınırken, bu yüzden maddi manevi pek çok sıkıntya katlanırken ne gibi bir çıkarı ya da menfaati olabilir ki?” diyerek oğlunun umutsuzlugunu tamire çabalıyordu ki delikanlı hiç beklenmedik bir cevap verdi: “O anne-babanın çocuğundan beklediği dünyevi bir çıkarı olmayabilir ama, onlar da ahirette kazanacakları mertebeyi düşünüyor olabilirler. Hani Peygamber Efendimiz salih evlat yetiştiren anne-babaların amel defterinin kapanmayacağını söylemiş ya, bu da bir menfaat değil midir?” 

Bir yandan ebeveynler diğer yandan din görevlileri olarak sohbet ve vaazlarımızda kullandığımız dini referansların ne tür akıl yürütmelere vesile olabileceğine dair gençlerden öğrenecek ne çok şeyimiz var! 


Henüz on dört yaşındaydı... 


Telefonun ucundaki genç kız on dört yaşında olduğunu söyleyerek söze başladı: “Büluğ çağına erdiğimden beri namaz kılıyorum. Fakat bir süre önce internette izlediğim bazı görüntülerden dolayı o kadar mahcubum ve pişmanım ki!” derken hıçkırarak ağlamaya başladı ve devam etti: “Ben çok günahkârım. Artık Rabbim benim abdestimi, namazımı kabul eder mi? Namaza durunca seyrettiğim şeyler aklıma geliyor ve o kadar utanıyorum ki 


Rabbimden. N'olur söyleyin artık benim namazım kabul değil mi?” 


Mehmet Akif, “Utandım ağlayarak, ağladım utanmayarak” derken, bir gün bu dizenin bir genç kızın hâlini anlatmaya bu kadar yakışacağını düşünmüş müydü acaba? Ya da Necip Fazıl; “O erler ki gönül fezasındalar / Toprakta sürünme ezasındalar / İçine nefs sızan ibadetlerin / Birbiri ardınca kazasındalar / Bir an yabancıya kaysa gözleri / Bir ömür gözyaşı cezasındalar.” mısralarıyla bu gençleri mi tarif ediyordu ki? 


Günaha günah bile diyemez olmuşlarımızın, seccadesinin üzerinde değil televizyonun, internetin başında sabahlayanlarımızın, kulluk icabı denilip affolunduğu bildirilen o “ilk bakış”tan dahi hicap duymak yerine yüzlerce, binlerce bakışla gözleri, gönülleri lekelenmişlerimizin, (bir daha rahmetle analım) Akif'in “ağlamıyorsan bari gülmekten utan” diye seslendiği, utanma kavramını lügatinden silip, edep perdesini yüzünden sıyırmışlarımızın, velhasıl nice ve nicelerimizin ağlamaktan konuşamayacak hâle gelen bu genç kızımızdan öğrenecek ne çok şeyi var! 


Gözyaşlarıyla gusletmek kaç kişiye nasip olur ki? 
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D. Kültür - sanat 
Musa Tektaş 





Şehit mektuplarındaki 
CANLI DUYGULAR 


Şehit mektupları, hiçbir maddi kıymetle ölçülemeyecek kadar paha biçilmez değerini, "gönüllerde saklanarak" ve hatırasına ve özündeki mana ve ideale sadık kalınarak ancak bulabilir ve koruyabilir. 
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arihe ismini altın harflerle yazdıran şanlı şehitlerimizden bizlere yadigâr kalan 

künyeleri, elbiseleri, kurşuna kalkan olmuş saatleri gibi mektupları da çok degerlidir. Şehitlerin mektuplarında ebedileşen destansı duygular, tarifi imkânsız hasretler ve tertemiz gönüllerin terennümleri vardır. 


Cesurca düşmana karşı savaşırken canını feda eden vatan evlatlarının kalemlerinden süzülen her harf bir altın nakış gibi değerlidir. Onların ebedi hatırları olan mektuplarında sevda vardır, teslimiyet vardır. 


Hiç şüphesiz şehitlerimizin olağanüstü kahramanlıkları, vatanımızın tapu senetleri ve aziz varlıklarının nişanesi hükmündeki kabirleri yanında, en az bunlar kadar kıymetli olan bir "ebedi hatıraları" da, tarihimizi taçlandıran "mektupları"dır. 


Mehmetçiğin harp esnasında yakınlarına yazıp da gönderdiği veya gönderemediği öylesine numu- ne mektuplar var ki, gerçekten insanın kalbini, hissiyatını, milli/tarihi ve manevi duygularını galeyana getirecek cinstendir. Harbin acımasızlığı- na inat, cehennemi ateş ortasında cepheden yazılan ve çoğu adresine ulaşamayan, belki de kendinden önce şehadet haberinin gittiği; kan, gözyaşı, ateş ve barut kokusuna bulanmış, sevgi, aşk, hasret, ideal, vazife şuuru, asalet ve duygu yüklü mektupları anlatmaya, hak ettiği edebi değere uygun hangi seçkin kelimeleri kullanırsak kullanalım yetersiz kalır. 





Şehit mektupları, hiçbir maddi kıymetle ölçülemeyecek kadar paha biçilmez değerini, "gönüllerde saklanarak" ve hatırasına ve özündeki mana ve ideale sadık kalınarak ancak bulabilir ve koruyabilir. (ismail Çolak, Ölümsüz Şehit Mektupları, Akis Kitap, s. 10, ist., 2006.) 


Selamım emanettir 


Mehmet Niyazi'nin Çanakkale Mahşeri adlı eserinden okuyalım: 


“Askerler, “Sai geldi! Sai geldi!” diye birbirlerine bağırıyorlardı. Binbaşı Abdülkadir, meraklı bakışlarını Binbaşı Lütfi'ye çevirince, o da bilgi vermek mecburiyetini hissetti. 


-Sai gelmiş. izmir'in köylerinde dolaşır; askerlere gönderilecek mektupları, küçük emanetleri toplar, getirir; sahiplerine verir. Sırdaş olduğu için de sevgililer selamlarını ona emanet ederler. Bu da onun gelişini çok değerli yapar. 


Askerler etrafına toplanınca, Sai sağ elini heybenin bir gözüne soktu; bir mektup çıkardı ve bağırdı: 


Mehmet oğlu Kara Ali!... 

Değişik yerlerden sesler yükseldi: -Cennet-i A'lâ'da!. 

-Mertebesine erdi!.. 


Mektubu heybenin diğer gözüne attı. Tekrar bir mektup çıkardı: 


-Alsancak'tan Hayati oğlu Salim! 


Kalabalığın arasından birisi elini uzatarak bağırdı: 


-Ver! Buradayım!... 


Yanındaki asker, Salim'in sırtına hafif bir yumruk vurdu: 


-Kimden geliyor?.. 
-Dur, hele zarfın arkasını okuyayım. 


Eline yeni bir mektup alan Sai, yüksek sesle bağırdı: 


-Kadir oğlu Hüseyin!.. 
Değişik yerlerden cevap geldi: -Şehit!... 

-Şehit!... 


Onu da diğer göze attı; bu kere işlenmiş bir men- dil çıkardı: 


-Hasan oğlu Rafet!... 


-A., 


Hiç ses çıkmayınca Sai tekrarladı: 


Tanıyanı kalmamıştı. Sai'nin yüz hatları değişti. 
Gözleri dalan Binbaşı Abdülkadir karargâha girdi; onu takip eden Binbaşı Lütfi kapıyı örttü; ama az da olsa Sai'nin sesini hâlâ duyuyorlardı: 


-Musa oğlu Muharrem!...” (Bkz: Mehmet Niyazi, Çanakkale Mahşeri, Ötüken Y ay., İst.,1999) 


Muallim Hasan Ethem'in duası 


Tarihini bilen bir milletin fertleri olarak ölümsüz 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hatıralarla yüce şehitlerimizi anmak bizler için hüzünlü de olsa, bir gurur vesilesidir. 


Çanakkale cephesine gönüllü katılmış yedek subay Muallim Hasan Ethem'in şehitlik mertebesine ermeden az evvel anasına yazdığı ve oradaki askerlerin manevi iklimini aksettiren mektubunun bir parçası: 


"Valideciğim! 
Dörtasker doğurmakla müftehir şanlı Türk annesi! 


Nasihatamiz mektubunu Divrin Ovası gibi güzel, yeşillik bir ovacığın ortasından geçen derenin kenarındaki armut ağacının gölgesinde otururken aldım. Tabiatın yeşillikleri içinde mest olmuş ruhumu bir kat daha güçlendirdi. Okudum, okudukça büyük dersler aldım. Tekrar okudum. Şöyle güzel bir vazifenin içinde bulunduğumdan sevindim. 


Gözlerimi biraz sağa çevirdim. Güzel bir yamacın eteklerindeki muhteşem çam ağaçları kendilerine mahsus bir sada ile beni müjdeliyorlardı. 
Nazarlarımı sola çevirdim; çağıl çağıl akan dere, bana validemden gelen mektuptan dolayı gülüyor, oynuyor, köpürüyordu. 


Şu anda bu güzel çayırın koyu yeşil bir tarafın- da, çamaşır yıkayan askerlerim saf saf dizilmişler. 
Davudi sesli yiğit bir ezan okuyordu. Herkes, her şey, bütün mevcudat onu, o mukaddes sesi dinliyordu. Ezan bitti, o dereden ben de bir abdest aldım. Cemaatile namazı kıldık. 


-Ey yerlerin ve göklerin Rabbi! Ey şu öten kuşun, şu gezen ve meleyen koyunun, şu secde eden yeşil ekin ve otların, şu heybetli dağların Halıkı! Sen, bütün bu Müslüman Türk milletine verdin. Yine onlarda bırak! Çünkü böyle güzel yerler ve şu nimetler, seni takdis ve senin yüceliğini tasdik eden bu millete mahsustur. 


Ey benim Rabbim! Şu kahraman askerlerin bütün dilekleri, senin ism-i celalini ingiliz ve Fransızlar'a tanıtmaktır. Sen bu şerefli dileği ihsan eyle ve huzurunda titreyerek böyle güzel ve sakin yerde sana dua eden bu askerlerin süngülerini keskin, düşmanlarını zaten kahrettin ya, bütün bütün mahveyle!...' diyerek dua ettim ve kalktım.. Artık benim kadar mes'ut, benim kadar bahtiyar kimse tasavvur edilemezdi... 


Valideciğim, çamaşır falan istemem, paralarım duruyor.” (Çolak, age., s. 69-71.) 
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Şehitlik rütbesi 


2 Haziran 1916 tarihinde Yüzbaşı (Kolağası) 
Mehmet Tevfik, Çanakkale harbinde bir ingiliz mermisiyle yaralanmış ve şehit olmadan önce şu mektubu yazmıştır: 


“Sebeb-i Hayatım, 
Valideciğim! 


Sevgili Babacığım ve 


Arıburnu'nda ilk girdiğim müthiş muharebede sağ yanımdan müthiş bir İngiliz kurşunu geçti. 
Hamdolsun kurtuldum. Fakat bundan sonra gireceğim muharebelerden kurtulacağıma ümidim olmadığından bir hatıra olmak üzere şu satırları yazıyorum. 


Hamd-ü senalar olsun Cenab-ı Hakk'a ki, beni bu rütbeye kadar ulaştırdı. Yine mukadderat-ı ilahi- ye olarak beni asker yaptı. Siz de ebeveynim olmak dolayısıyla, beni vatan ve millete hizmet etmek için nasıl yetiştirmek lazımsa öyle yetiştirdiniz... Sizlere çok teşekkür ederim. 


şimdiye kadar milletin bana verdiği parayı bugün hak etmek zamanıdır. Vatanıma olan mukaddes vazifemi yerine getirmeye çalışıyorum. Şehitlik rütbesine kavuşursam, Cenab-ı Hakk'ın en sevimli kulu olduğuma kanaat edeceğim. Asker olduğum için, bu her zaman bana pek yakındır. Sevgili babacığım ve valideciğim, göz bebeğim olan zevcem Münevver ve oğlum Nezihciğim önce Cenab-ı Hakk'ın sonra sizin himayenize bırakıyorum... 
Bana hakkınızı helal ediniz. Ruhumu şad ediniz. 
Refikama yardımcı olunuz. 


Hepiniz her gün beş vakit kılınız... Ruhuma fatiha okuyarak beni sevindiriniz... 


Elveda, elveda, cümlenizi Cenab-ı Hakk'a tevdi ve emanet ediyorum. Ebediyen Allah'a ısmarladık. 
Sevgili babacığım ve valideciğim.” 


Oğlunuz 
Mehmet Tevfik 
19 Mayıs 1331 (1915) (Çolak, age.,5.35-39.) 


Onlar ( şehitlerimizdir, vatanımızı müdafaa etmek için canından geçen askerlerimizdir. 
Büyüklerimizin yurdumuzu gözü arkada kalmadan emanet ettiği neferlerimizdir. İşte onlar başımızın tacı kınalı kuzularımız... Onlar bizim her şeyimiz, bitmeyen hazinemiz en kıymetli elmaslarımız... Onlar ölümsüzlük sırrına eren gönüllerde yaşayan kahramanlarımız... Onlar şehadet şerbetini içince, kendileri cennet-i a'laya göçünce, “Vatan Sağolsun” nidasını yankılandıran ulu canlarımız... 
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D Kültür - sanat 
Mustafa Özçelik 


> Örnek ve önder bir şair: 
|M EHMET AKIF ERSOY 


w 


art ayı, iki önemli olayla hep öne çıkar. Bunlardan 

ilki Çanakkale Deniz zaferimizin (18 Mart 1915) 

bu ayda gerçekleşmesidir. İstiklal Marşımızın 

TBMM'de milli marşımız olarak kabul edişi de 
(12 Mart 1921) bu ayın önemli diğer bir olayıdır. Tarihimizin bu iki önemli olayı, aradan geçen bunca zamana rağmen bizi ayakta tutan dayanak noktamız, manevi gücümüz olmaya devam ediyor. Bu vesile ile hem Çanakkale hem de İstiklal Savaşı şehitlerimiz rahmetle anıyoruz. 


Söz konusu olan Çanakkale ve İstiklal Marşı olayı olunca; doğal olarak rahmetle anmamız gereken bir ismi hatırlıyoruz. O da bu iki mücadelenin destanını yazan Mehmet Akif Ersoy'dur. Devletimiz de bir vefa örneği olarak 2011 yılını, bu 

iki olay münasebetiyle “Mehmet Akif yılı” ilan etti. Bu tür kararlar, her şeyden önce, bu vefa duygusunu yansıttıkları için 

- önemlidir. Diğer yandan, adına yıl ihdas edilen kişiyi anma- 

> ya, üzerinde yeniden düşünmeye, onu anlamaya çalışmaya 

We bir ihtiyaç duyduğumuzun bir göstergesidir. 








Mehmet Akif, bizim için doğrusu böylesi bir isimdir. Ona, fikirlerine ve yaptıklarına bugün de ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü onun değeri, sadece şair olmasıyla sınırlı değildir. O, bu özelliğinin yanı sıra, bir ahlak ve mücadele adamı, bir tefekkür ehlidir. Yetişmesinden yaptığı görevlere, sanat anlayışından yaptığı mücadeleye kadar her bakımdan örnek bir isimdir. Dolayısıyla Mehmet Akif üzerinde düşünmek, bugün için de karşı karşıya bulunduğumuz problemler karşında bize yeni ufuklar açacaktır. Öyleyse Akif'i büyük ve önemli kılan hususları onu anlamaya bir katkı olması açısından hatırlamakta fayda vardır. 

Eğitimi 

Mehmet Akif, her şeyden önce aldığı eğitimle örnek bir insandır. Çok başarılı bir eğitimden geçen Akif, ilk dini bilgilerini aile ortamında annesinden ve özellikle bir medrese hocası olan babasından almış, ardından Emir Buhari mahalle mektebini, Fatih ilkokulunu, Fatih Rüştiyesini, Mülkiye'nin idadi kısmını daha sonra da Baytar mektebini bitirerek Baytar olmuştur. 


Akif'in eğitimi, sadece saydığımız bu resmi kurumlarla sınırlı kalmamış, babasının yakın çevresindeki hocalardan Arapça, Farsça, Fransızca eğitimi almış, ciddi anlamda bir Kur'an eğitiminden de geçerek Baytar mektebinden mezun olduğu yıl, hafızlığını da tamamlamıştır. Tabii bu süreç içinde sosyal bilimlere de ilgisiz kalmamış ve yine babasının teşvikleriyle edebiyat ve diğer sosyal bilimler sahasında kendini çok iyi yetiştirmiştir. Dolayısıyla karşımızda hem fen hem edebiyat hem de dini ilimler alanında kendini mükemmel bir şekilde yetiştirmiş komple bir insan vardır. 


Kültürel donanımı 


Mehmet Akif, kendini yetiştirme sürecinde sadece okulda ve yakın çevresinde aldığı eğitimle kendini sınırlamamış, ciddi anlamda iyi bir okuyucu da olmuştur. Doğu ve Batı edebiyatının Lamartine, Emile Zola, Victor Hugo, Şekspir, Miltkon, Bayron, Firdevsi, Mevlana, Feridüddin Atar gibi önemli bütün büyük yazar ve fikir adamlarını okumuş, hatta onlardan çeviriler yapmıştır. Türk Edebiyatı'nda da durumu aynıdır. Namık Kemal, Ziya Paşa, Abdülhak Hamitve Muallim Naci, Şinasi, Recaizade Mahmut Ekrem ve Ahmet Mithat gibi devrin bütün 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Asla bir kösede oturup hadiselerin seyrini izlemekle yetinmedi. Onların müspet manada gelişmesi ve değişmesi için mücadele etti. Her seyden önce sanat anlayışını buna göre sekillendirdi. 


ünlü yazarları onun okuma alanı içindedir. Ayrıca, okuduğu kitaplar da bir sınırlama yapmamış, dini, edebi, felsefi, siyasi, fikri her tür esere ilgi duymuştur. İbn-i Sina, Muhyiddin Arabi ve İmam-ı Gazali gibi kadim alimlerin yanı sıra çağdaşı olan Muhammed Abduh, “Şark'ın yeüştirdiği fıtratların en yükseklerinden biri” saydığı Cemaleddin 
Afgani, Ferid Vecdi, Muhammed ikbal gibi isimleri de yakından takip etmiştir. Onun zaman içinde “şair Akif”ten sonra “mütefekkir Akif” olmasında bu geniş çaplı okumaların tesirli olduğu muhakkaktır. 


Okuma noktasında Akif için söylenmesi gereken en önemli husus ise Kur'an'la olan irtibatıdır. 
Hayatı boyunca onu elinden düşürmemiş, devamlı okumuş, üzerinde düşünmüş, ciddi bir anlama çabası içerisine girmiş, gerek fikri gerek ameli dünyasının şekillenmesinde asıl faktör hep Kur'an-ı Kerim olmuştur. Onun Balkan savaşı ve sonrası yıllarda Sebilürreşad mecmuasında Tefsir yazıları yazması, camilerde vaazlar vermesi ve Mısır yıllarında da Kur'an tercümesiyle uğraşması, Kur'an'ı hayatın ne kadar merkezinde tuttuğunu gösteren örneklerdir. 


Güzel sanatlara ilgisi 


Akif; güzel sanatların hemen her dalına, onların insan ruhunu güzelleştiren tarafını çok iyi bilen bir insan sıfatıyla hayatında sürekli olarak yer vermiş- tür. Bunun en müşahhas örneği ise bilhassa musikiye duyduğu yakın ilgidir. Bu yüzden devrin ünlü musikişinaslarından Neyzen Tevfik'ten ney dersleri alarak amatörce de olsa ney üflemiş, dost mecislerinde yapılan musiki fasıllarına sık sık katılmıştır. Bu yüzden dost halkasında Tanburi Aziz, Şerif Muhiddin, Ali Rifat Bey, Bursalı Hafız Emin gibi devrin ünlü müzisyenler bulunmaktadır. 

Sporcu kişiliği 

Akif, musiki gibi spora da çok önem vermiştir. 
Onun spora verdiği bu önem, sporun karakter eğitimin bir parçası olarak düşünüldüğünde çok büyük bir anlam taşır. Zira iradeyi güçlendirme, planlı çalışma, zorluklardan yılmama, kötü alışkanlıklardan uzak durma sporun kişiye bu anlamda sağlayacağı önemli faydalardır. Akif, bu yüzden daha öğrencilik yılarından itibaren sağlığı ve vakti müsait olduğu sürece sporla ilgisini hep devam 


ettirmiştir. Koşma, güreş, gülle atma, taş atma, yüzme, ata binme en çok tercih ettiği spor dallarıdır. Bilhassa güreşte çok başarılıdır. Devrin ünlü pehlivanı Kıyıcı Osman pehlivandan ders almış ve pek çok ünlü pehlivanla güreş tutmuştur. 


Hayatında hiçbir kötü alışkanlığı olmamıştır. 
İnandığı ahlaki prensipleri titizlikle uygulamış ve bu anlamda çevresinde örnek bir kisi olarak tanınmıştır. 


rinde konuştu, yeri geldi başka mahfillerde dinleyicileri aydınlatt. İnsanlarını toplumsal sorumluluklarını üstlenmeye, olup bitenler karşısında bilinçli tavır takınmaya çağırdı. Bilhassa Milli Mücadele öncesinde İstanbul'da ve Milli Mücadele esnasında 


Bürokrat kişiliği 

Âkif, eğitimini tamamladıktan sonra Ziraat nezaretinde baytar muavini olarak resmi görevine başladı. Vazifesi gereği Rumeli, 
Anadolu ve Arabistan'da pek çok yer dolaştı. Baytarlık yaparken halkla hep iç içe oldu. Onların sorunlarını yakından inceledi. Bu görevinin dışında ayrıca muhtelif okullarda öğretmenlik de yaptı. Ama hayatını sadece bir bürokrat olarak resmi işlerle geçirmedi. Baytarlık yaparken de öğretmenlik yaparken de aynı gözlemci tavrını sürdürdü. Halkı ve olayları yakından tanıdı. 
Safahat'ın bir “meselesi”, bir “dava”sı olan kitap olduğu düşünülürse; bu görevlerin memleket meselelerini kavrama noktasında kendisine çok şey kazandırdığı muhakkaktır. 

Toplumcu kişiliği 

Mehmet Akif, hayatı boyunca “fildişi kule” sanatçısı olmadı. O, bir toplum insanıydı. Toplumla ilgili meselelerde tam bir aydın sorumluluğuyla hareket etti. Toplumsal fayda sağladığını düşündüğü her oluşumun içerisinde yer aldı. İttihat Terakki Cemiyetine üyeliği, Müdafa-yı Milliye Hey'eti Neşriyat şubesinde görev alması, Darül hikmeti’lislamiye heyetindeki başkatiplik görevi, devlet adına yaptığı Berlin ve Necit seyahatleri, milletvekili oluşu, İrşat göreviyle Anadolu'nun pek çok şehrine ve cephelere gitmesi, Sebilür-reşad dergisinde yazması, muhtelif okullarda hocalık yapması, camilerde vaazlar vermesi onun münevver kişiliğinin toplumsal yansımaları olarak görülmelidir. 

Aksiyoner kişiliği 

Mehmet Akif, hayatı boyunca sürekli bir aksiyon insanı oldu. Asla bir köşede oturup hadiselerin seyrini izlemekle yetinmedi. Onların müspet manada gelişmesi ve değişmesi için mücadele etti. 
Her şeyden önce sanat anlayışını buna göre şekillendirdi. Toplumsal ve bireysel sorunlar hiçbir şairin eserinde onunki kadar yer almadı. Üstelik sadece yazmakla yetinmedi. Y eri geldi cami kürsüle- 


Çalışkanlık, sözünde durma, dürüstlük, vefa gibi müspet özellikle en güzel temsilini onda bulmuştur. 


Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde camilerde verdiği vaaz ve okuduğu hutbeler, onun en büyük aksiyonunu teşkil etti. 
Edebiyatçı kişiliği 

Mehmet Akif, şiire başladığı yıllarda devrin eğilimlerine uyarak klasik tarzda gazeller, terkib-i bendler yazdı. Fakat bu dönemi uzun sürmedi. Yaşadığı devrin zor şartları sebebiyle şiirini cemiyete adayarak cemiyetin meselelerini şiirinin ana konusu yaptı. Safahat'ı bu yüzden o devre tutulmuş bir ayna hükmündedir. Mısır yılları- na kadar bütün şiirlerinde bu toplumcu vasfını korudu. Mısır yıllarında ise yaşamak zorunda bırakıldığı münzevi hayat nedeniyle daha içe dönük ve mistik şiirler yazdı. 


Karakteri 


Mehmet Akif, tam bir karakter abidesi olarak karşımıza Çıkar. Şüphesiz bu durum ailesinin çocuk yaşlarda kendisine kazandırdığı din ve ahlak eğitimin bir sonucudur. Akif, aileden aldığı değerleri hayatı boyunca inanarak yaşamış, bunları içselleştirmiş ve yaşama üslubuna dönüştürmüş bir insandır. Hayatında hiçbir kötü alışkanlığı olmamıştır. 
İnandığı ahlaki prensipleri titizlikle uygulamış ve bu anlamda çevresinde örnek bir kişi olarak tanınmıştır. Çalışkanlık, sözünde durma, dürüstlük, vefa gibi müspet özellikle en güzel temsilini onda bulmuştur. Öte yandan müspeti kendi yaşayışıyla temsil eder ve yaygınlaşmasını sağlarken menfi olan kibir, tembellik, bilgisizlik, ikbal şımarıklığı gibi özelliklerle de hayatı boyunca mücadele etmiştir. 


Sonuç 


Akif, çok azını sayabildiğimiz bu özellikleriyle, yaşadığı dönemde ve vefatından sonra sadece bir şair olarak bilinmemiş, her zaman için bilgili, kültürlü, örnek samimi bir Müslüman olarak gönüllerde- ki yerini almıştır. Dolayısıyla o her dönemde hepimizin, özellikle de gençlerimizin önünde model bir şahsiyet olma vasfını taşımaktadır. 
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Sözün özü / Berceste beyitler 
Vedat Ali Tok 


Bas eğmeziz edaniye dünyaâ-Yyı dün için Allah'adır tevekkülümüz itimâdımız 


Bak 


(Asağılık/fani dünya menfaatleri için aşağılık olan kimselere baş eğmeyiz; çünkü biz sadece Allah'a tevekkül ederiz, yalnız O'na itimat ederiz.) 


nsan eşref-i mahlükat olarak yaratılmıştır. Yalıtılmışların en şereflisi olma payesine layık olmak için birtakım şartlar gerekiyor. Bunların en başında da kul olmak, yalnız ve sadece Allah'a, kendini şerefli yaratan Allah'a, kul olmak gerekiyor. Allah'a layıkıyla kul olan insan hayatında, O'ndan gayri ne varsa hiçbirini Yaratıcısının önüne geçiremez. 
Masivaya, yani Allah'tan gayrisine tapmaz. 


Bizi yaratan, bizim neler düşünebileceğimizi iyi bildiği için Zümer Süresinin 38. Ayetinde şöyle buyuruyor: 


“Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yaratt?” diye sorsan elbette, “Allah”, derler. De ki: “Peki söyleyin bakalım, Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya; eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse, onlar Allah'ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilese, onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi?’ Deki: “Allah bana yeter. 
Tevekkül edenler ancak O'na tevekkül ederler.” 


Kul karşısında eğilip bükülenlerin çoğunda rızık endişesi görülür. Rızkın da kuldan geldiğine inananlar için Peygamber Efendimizin şöyle bir uyarısı Var: “Sizler, Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, (sabahleyin) aç olarak gidip (akşam) tok olarak dönen kuşu rızıklandırdığı gibi, elbette sizi de rızıklandırırdı.” 


İnsanı yüce kılan en temel değerlerden biri onurlu duruşudur. Kendini bilen insan, dünya nimetleri için başkasına baş eğmez. Hiç kimsenin önünde bir makam, bir mevki için izzet-i nefsi ayaklar altına alan davranışlar sergilemez. 


Elbette insan bulunduğu konumdan daha iyi mevkilere gelmek için çaba sarf edecektir.54 Bu, herkes için olması gereken fıtri bir davranıştır. 
Çalışmak çabalamak ve daha iyi noktalara gelmek için mücadele etmek gerekiyor. iki günü birbirine eşit olan ziyandadır, hükmü yarını bugünden her bakımdan farklı olmayı da daha iyi ve üst makamlara gelmeyi de ihtiva eder. Yalnız bunun şartı da vardır: Çalışıp bütün tedbirleri aldıktan sonra işin sonunu Allah'ın takdirine bırakmak, yani tevekkül etmek... 


Sosyal hayatın sağlıklı bir şekilde yürümesi için saygı ve sevgi kurallarına dikkat etmek gerekir. 
Nitekim milletimizin köklü geleneğinde bu kavramlar bir terbiye şeklinde çocukluktan itibaren öğretilen ders niteliğindedir. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi güzel bir töredir. Aynı şekilde memurun amirine gösterdiği saygı da bir kurumda- ki işlerin disiplinli yürümesi için gereken kurallardandır. Ancak saygı ile dalkavukluğu birbirine karıştırmamak gerekiyor. Mesela bir memurun, amirinin odasına girerken amirinin kapısını vurması, amirinin karşısında laubali hareketlerden kaçınması, konuşma esnasında ciddi bir tavır alması, Saygı ifade eden sözlerin dışına çıkmaması normal bir davranıştır. Ancak amirinden farklı bir muamele görmek adına onun karşısında iki büklüm olması, hatta itibar görmek ve bir 


Menfaat için saygıya layık olmayan kimselere müdara eden, onlardan imdat ve şefaat bekleyen insan ne büyük bir gaflet içindedir. Zaten önemli mevkilerdeki bilge kişiler böylelerini yanına 


bile yaklaştırmaktan imtina ederler. 


menfaat elde etmek için arkadaşlarının sözlerini taşıması, dedikodu yapması saygı kavramı ile izah edilemez. Bugün filan amirine böyle davranan, yarın durum değiştiğinde filan amirine de yaranmak için belki önceki inancının tam tersine davranış sergileyecektir. 


Davranışlarda tabii olmak gerekiyor. Bu dünya hayatının kısalığını ifade etmek için “üç günlük dünya” tabiri kullanılır. Hakikaten öyledir. Ebedi bir âlem için bir bakıma imtihan merkezi olan dünyada kimin kulu olduğunu unutarak insanlara yaranmaya çalışan, rızık endişesinden kurtulmak için insana sarılan, hele hele menfaat için saygıya layık olmayan kimselere müdara eden, onlardan imdat ve şefaat bekleyen insan ne büyük bir gaflet içindedir. 
Zaten önemli mevkilerdeki bilge kişiler böylelerini yanına bile yaklaştırmaktan imtina ederler. 


İnsana rızık veren de makam, mevki veren de Allah'tır. Çalışıp oçabaladıktan sonra sonucu Rabbinden isteyen mütevekkil insan olmak ne kadar güzel bir makamdır. 


Tanzimat döneminin bilge şairi Ziya Paşa tevekkül hususunda güzel bir beyit söyler: 


Allah'a tevekkül edenin yaveri Hak'tır Nâşad gönül bir gün olur şâd olacaktır 


“Allah'a tevekkül edenin yardımcısı yine Allah'tır; (tevekkül sahibi olan) üzüntülü bir insan gün gelir sevinçlere gark olur.” 


Herhangi bir işin olumlu ya da olumsuz sonuçlan- 





ması asla insan iradesi ile açıklanamaz; çünkü her gün yaşadığımız olaylara şöyle bir baktığımızda görürüz ki netice bütün tedbirleri almamıza rağmen istediğimiz, beklediğimiz şeyin aksine çıkabilmektedir. Zaten böyle olmasa güçlü olan her zaman kazanır, zayıf olan her zaman kaybederdi. Fakat bakıyoruz ki Allah'ın iradesi ve adaleti basit bir mantıkla yürümüyor. Bu durum bize insanın ilah olmadığını, nereye kadar yükselirse yükselsin sonuçta kul olduğu gerçeğini ispatlıyor ve Rabbimiz bizden şöyle dua ve bu dua ile iman etmemizi istiyor ki insan fıtratına da yakışan budur: (Allahım!) Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine degil.” (Fatiha Süresi) 


16. yüzyılın şairler sultanı Bâki, ebedi dünyanın yanında esamisi bile okunamayacak kadar kısa ve fani bir dünyada mutlu olma adına aşağılık kimselere boyun eğmenin aşağılık kimselere yakışacağına dikkat çektiği beytinde, en sağlam kapının Allah'ın kapısı olduğunu ve yalnız O'na inanmanın, yalnız O'ndan yardım dilemenin gerektiğini ifade ediyor. 


“Marifetname” ismiyle meşhur eserin müellifi Erzurumlu İbrahim Hakkı ile sözümüzü bağlayalım: 


Sen Hakk'a tevekkül kıl 
Teslim ol da rahat bul 
Her işine râzı ol 

Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 
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Gil md m an e Ti kop m 


drill m A i r yila Dİ Camilerimiz 
Cevat Akkanat 


Fotoğraflar: Mustafa Bektaşoğlu 


C q MI ye alazgirt Savaşı'ndan sonra, bu savaşa komutan olarak katılmış olan Mengücek Gazi, Erzincan, 


Ş ifa h ane: Kemah, Divriği, şebinkarahisar dolaylarında hüküm sürecek olan Mengücekoğulları Beyliğini 

E e i kurmuştur (1080). Askeri alanda özellikle Gürcü, 

m verdi Abhaza ve Rumlara karşı çeşitli başarılar elde etmiş 

VAM olan Mengücekler, 1142'de Erzincan ve Divriği olmak üzere iki kola ayrılmıştır. Bunlardan Erzincan 

I kolunu 1228'de I. Alaeddin Keykubat sona erdirmiş- 

Va Jj tir. Divriği kolu ise 1252'de Selçuklular'ın yönetimine 

Ig ] | | dâhil olmuş, böylece Mengücekoğulları Beyliği tarihwv vi İİİ teki rolünü siyaseten tamamlamışlardır. 

















Bununla birlikte Mengücekler bilim ve kültüre ver- 

| 7 3 dikleri önemle varlıklarını asırlarca sürdürmüşlerdir. 
IN G IHI Vw İ Sözgelimi onlar, Erzincan, Kemah ve Divriği'de her d biri birer sanat şâheseri olan yapılar inşa etmişlerdir. 
Bir kısmı günümüze kadar erişen bu yapılar arasında Divriği'deki Kale Camii, Ulu Camii ve Darüşşifa yer almaktadır. 

















İşbu yazımızda Mengücekler'in bu eşsiz yapılarından Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi'ni takdim etmeye çalışacağız. 


Divriği'nin en önemli abidesi olan Ulu Camii Anadolu'daki Türk eserleri arasında en çok dikkat çeken eserlerden birisidir. 
Hatta bir benzerine rastlanmaz. Bu yüzden diyebiliriz ki Divriği Ulu Camii, dünya sanat tarihinin de en ilginç eserleri arasındadır. 


Bir bünyede iki yapı... 


Bugünkü şehir merkezinin dışında, Divriği Kalesi'nin güneyindeki tepenin batı yamacında olan Ulu Camii, kendisine bitişik vaziyetteki darüşşifa ile tek bir yapı kütlesi oluşturacak şekilde ve bir külliye düzeni içinde tanzim edilmiştir. Bu iki yapı görünüş itibariyle birbirinden ayırt edilemediğinden, halk arasında Ulu Camii deyimi her iki yapıyı da kapsar. Külliyenin ölçüleri, yaklaşık olarak 32x64 m.—1280 m2'dir. Cami kısmı, bu manzumenin 2/5'ünü oluşturur. Dikdörtgen şeklinde bir bütünlük oluşturan külliyenin uzun ekseni kuzey-güney doğrultusundadır. 
Bunun kuzey tarafını cami, güney kısmını İse darüşşifa oluşturmaktadır. 


Kitabesinde mimarının Ahlatlı Hurremşah (Kitabenin yıpranmışlığından ötürü Horşah şeklinde okuyan araştırmacılar da vardır.) olduğu belirtilen Ulu Camii, 1228-29'da inşa edilmiştir. 
Yapının banisi Mengücek hükümdarı Ahmed Şah b. Süleyman Şah'tır. Söz konusu kitabede Ahmed Şah'ın tâbi olduğu Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubâd'ın adı da kayıtlıdır. Bu kayıttan ötürü olsa gerektir, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde “Selçuklu Sultanı Sultan Alaaddin yaptırmıştır.” ifadesine rastlarız. Kâtip Çelebi'nin Cihannüma'sında ise camiin banisi doğru bir şekilde zikredilmekte ve hatta camii Ahmed Paşa Camii adıyla anılmaktadır. Bu arada, Ulu Camii'nin Ahmed Şah ve validesi Fatıma Hatun tarafından Divriği mahkemesinde düzenlenmiş 1243 tarihli bir vakfiyesi vardır. Bazı kaynaklar- da medrese olarak da anılan darüşşifanın banisi ise Ahmed Şah'ın hanımı Turan Melik'tir. 


Ulu Camii, kesme taşla örülmüştür. Taş işlemeciliğinin abidevi örneklerinden olan yapı, bu işlemeciliği doruğa çıkaran özgün üslubuna bağlı olarak sanat âlemlerinde “Divriği mucizesi”, “Divriği muamması” gibi istiarelerle anılmaktadır. Bu noktada en iyisi, camiin kıymetini belirleme işini Evliya 


Divriği Ulu Camii'nin güzel bir mihrabı ve abanozdan yapılmış 


bir minberi vardır. 



















Çelebi'ye verelim: “Mermer ustası bu camie öyle emek harcayıp öyle nakışlar işlemiştir ki, ne Ayasluğ'daki Sultan Yakup, ne 
Bursa'daki Ulucami, ne Sinop'taki nakışlı minber, ne Rum'daki Ebul- 
Feth Camii, ne Budin hududundaki Estergon Kalesi Camii buna benzer olamazlar. Kısacası, övmede diller aciz kalır.” 


Cazibe unsurları: Taç Kapılar... 


Yapı, dıştan sade bir görünüme sahiptir. Az sayıda pencereyle delinmiş beden duvarlarının kalınlığı 140 cm. olup bunlar üstte basit saçak silmeleriyle son bulur. Camiin birbirinden ilginç taç kapıları duvarlardaki yalınlıkla karşıtlık oluşturacak şekilde oluşturulmuştur. Esasen Ulu Camii'yi benzersiz kılan asıl öğeler çok zengin taş işçiliğiyle bezeli olan bu taç kapılardır. 


Külliyenin dört kapısı vardır. Bunlardan üçü camiye, birisi şifahaneye aittir. Bu kapılar kuzey, doğu ve batı yönlerdedir. Batı yöndeki kapılardan birisi camiye diğeri (güney-batıdaki) şifahaneye açılır. 


Ulu Camii'nin ana girişi kuzey cephenin ortasındaki taçkapıdır. Kıble kapısı olarak da bilinen bu kapı aynı zamanda yapıdaki dört taçkapının en görkemli olanıdır. Barok üsluptaki bu kapı, genellikle Selçuklu mimari eserlerinin kapılarında görüldüğü gibi, yapıya göre daha yüksek ve dışa taşıntılı biçimdedir. Bu kapının yüksekliği 14.5 m., eni 11.5 
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Ana girisi kuzey cephenin ortasındaki taçkapıdır. Kıble kapısı olarak da 





m. derinliği ise 4.5 m.dir. Ayrıca duvar cephesinden dışa doğru 1,6 m. taşırılmıştır. 


islam sanatının en şaşaalı eserlerinden birisi sayılan bu kapı, zengin dal, çiçek ve girift şekillerle yüklüdür. iri yapraklar, palmet, lotüs, yuvarlak aynalar ve yıldız motiflerinden oluşan bir kuşakla çevrili olan bu taçkapıda motiflerin içleri bitkisel ve geometrik bezemelerle doldurulmuştur. Bütün yüzeyi kaplayan motifler, oyma, yüksek ve alçak kabartma tekniklerinin kullanımıyla oluşturulmuştur. Böylece ışık-gölge etkisi meydana getirilmiş, bezeme unsurlarının birbiri üzerine taşmasıyla büyük bir derinlik görüntüsüne ulaşılmıştır. Dışarı fışkıracakmış gibi plastik bir etkiye sahip olan motifler, kapı boşluğu- na göre hayli büyük olan sivri kemerli kapı nişin- de de devam etmektedir. Sonuç olarak diyebiliriz ki bu kapı, gerek planı gerekse bezemeleriyle, benzerine rastlanamayacak bir tasarım hüneri sergilemekte, düzeni, malzemesi, kabartmaları, abidevi etkisi, ışık-gölge oyunlarına açık derinlikleri, velhasıl bütün bir güzelliği ile üstün bir nitelik taşımaktadır. 


Yeri gelmişken bu taçkapıda yapıya ait iki kitabesinin de bulunduğunu belirtelim. Bunlardan ince iki satırlık olanda eserin Alaeddin Keykubad dev- 


58 DİYANET AYLIK DERGİ | MART 2011 | SAYI: 243 





bilinen bu kapı aynı zamanda yapıdaki dört taçkapının en 


görkemli olanıdır. 





rinde yapıldığı, iri harfli, yüksek kabartmalı ve zemini çiçek motifli olanda ise Ahmed Şah tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. Bu kitabenin çiçek zemini içindeki bülbül ve gül kabartması ilgi çekicidir. Bu taçkapının kompozisyonu içinde ayrıca, Alaeddin Keykubad'ın arması kabul edilen çift başlı kartal figürü ile yanında Ahmed Şah'ın arması sayılan tek ayak üstünde duran doğan figürü bulunmaktadır. 


Diğer kapılar: Şah Kapı, Tekstil Kapı, Darüşşifa Kapısı... 


Divriği Ulu Camii'nin ikinci taçkapısı doğu yönündedir. “Şah Kapısı”, “Taht Kapısı” gibi adlarla da bilinen bu taçkapının daha geç tarihlerde yapılmış olduğu zannedilmektedir. Doğu kapısının yüzeyi bitkisel, geometrik, yıldız, düğüm, saç örgüsü motifleri ile bezenmiştir. Mukarnas dolgulu kapı nişinin çevresi, düğümlü geçmelerden oluşan silmelerle sınırlandırılmıştır. Camiin doğu zemini öteki cephelere göre daha yüksekte olduğu için, bu taçkapı doğrudan hünkâr mahfiline açılır. Doğu taçkapının oldukça küçük olan kapı boşluğu bugün bir pencere haline getirilmiştir. 


Yapının batı cephesin bulunan iki taç kapısından 





kuzeye yakın olanı camiye açılan üçüncü giriştir. Selçuklu sanatında örneği görülmeyen özelliklere sahip olan kapıda 1228 tarihini veren bir kitabe bulunmaktadır. Yüksekliği 9.5 m., eni 6 m., derinliği 2.6 m. ve dışa taşıntısı 1.4 m. olan bu kapının bütün yüzeyi, doğu taçkapısındaki gibi bitkisel ve geometrik örmelerden oluşan iç içe bezemeler kaplamaktadır. Bu süsleme, bir halıya ve çeşitli desenlerle bezenmiş bir kumaşa benzetildiğinden bazı bilim adamlarınca bu kapıya “Tekstil kapı” adı verilmiştir. Kapı çıkıntısının sağ ve solunda çift başlı birer kartal, nişin yan yüzeyinde ise tek başlı bir kartal bulunmaktadır. 
Kudret ve egemenlik simgesi olarak kullanılan bu sembol, oldukça zarif işlenmiştir. Bu kapı, 13. yy'da lale motifinin kullanıldığı ilk yapı olması yönünden de önemlidir. 


Batı cephesindeki ikinci taçkapı yapının güney bölümünde olup dürüşşifaya açılmaktadır. Yüksekliği 
14 m., derinliği 10.5 m. olan bu darüşşifa kapısı, 
dışa doğru basamaklar halinde genişleyen büyük bir sivri kemer biçimindedir. Burada dikkat çeken bir husus, taçkapının dış sütun demetlerinin üzerinde biri sol diğeri sağ tarafta olmak üzere bir erkek ve bir kadın (şah-melek) başından oluşan kabartmadır. Aynı sütun demetlerinde yer alan geometrik bordür, Selçuk kaftanlarının kollarındaki kolbağlarına benzetilmektedir. Tabandan yükselen bu sütun demetleri, kapı üzerinde yer alan diskler, kartuşlar plastik biçimli palmetler, ışık-gölge oyunları İle olağanüstü bir sanatı sergiler. Kapı kavsarsının altına gelen alınlık da beş köşeli yıldız motifleri ile dekore edilmiştir. Alınlığın altında, son derece zarif işlenmiş bir sütuncukla ikiye ayrılmış olan pencere yer almaktadır. Pencerenin iki yanında yer alan ikişer adet yüksek kabartma rozet, bu taçkapıya farklı bir özellik katar. Bu taçkapıda, büyük ve kitlesel taşlar ustalıkla ve özellikle yıldız ve ay motifleri, palmet örnekleri, yaprak frizleri, yuvarlak dilimli yelpazeler uyum içindedir. 


Caminin minaresi kuzeybatı köşesinde yer alır. 
Yapının bu noktasında duvarı sarmalar biçimde geniş ve yüksek, silindir biçiminde bir payanda bulunmaktadır. Minare, bu payandanın üstünde yükselir. Tek şerefeli, silindirik gövdeli bu minare, caminin asıl minaresi yıkıldıktan sonra, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1523 yılında yenilenmiştir. 
Minarenin koni biçimli peteği çok kısadır. Oldukça basık külahı ise taş kaplamadır. 


kata çıkar. 
















Şifahanede orta mekânının güney batı köşesinde bulunan dik bir merdiven üst 


Harim ve unsurları... 


Caminin harimi, mihrap duvarına dikey veya yatay her iki vaziyette de beş sahına ayrılmıştır. Bu sahınlardan mihrap duvarına dikey vaziyette ortada olanı diğerlerine göre daha geniştir. Sahınları birbirinden ayıran her dizide dört sütun vardır. Sütunların her biri sekiz köşelidir. Harimdeki toplam 16 sütun, kemerlerle birbirine bağlanmaktadır. Mihrap önü kubbesinin üstü dıştan piramit biçiminde taş kaplı bir çatıyla örtülüdür. Harimdeki diğer kubbe kuzey ve batı kapılarının eksenleri- nin kesiştiği bölümdür. Harimin merkezi noktasında bulunan bu kubbenin ortası açık bırakılmış olup, altına da bir kar kuyusu açılmıştır. 


Divriği Ulu Camii'nin güzel bir mihrabı ve abanozdan yapılmış bir minberi vardır. 


Yapının mihrabı, şekil ve dekoratif özellikleri açısından Anadolu'da eşsizdir. Bu mihrap yarım daire planlı, üstü sivri kemerli bir niş hâlindedir. içi girift bitki örgeleriyle kaplıdır. Mihrap nişini geniş, pah- l, üstü bezemesiz birkaç silme çevrelemektedir. Bu pahlı silmelerin üstünde kuzey taçkapısındakileri andıran yüksek kabartma palmetler dikkati çeker. 


Mihrabın sağındaki kıvrık dallar ve rumi panolarla bezeli abanoz minber ahşap işçiliğinin nadir örneği olup 1240-41 tarihlidir. Minberin doğu yan aynalığındaki madalyonda, ahşap ustası Tiflisli ibrahim oğlu Ahmed'in adı yazılıdır. 


Darüşşifada bir dem... 


Külliyenin darüşşifası, cami eksenine dik bir eksen üzerinde düzenlenmiştir. Camiye güney yönünden bitişik olan darüşşifa 18.yy da medrese haline getirildiği için Şifaiye Medresesi olarak da anılmaktadır. 


En eski Selçuklu tp merkezlerinden birisi olan bu 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darüşşifaya özelliklerini daha önce anlattığımız güneybatıdaki taçkapıdan girilir. Şifahanenin plânı, kapalı ve açık avlulu dört eyvanlı medrese şemalarının bir sentezi gibidir. Taçkapıdan geçilerek girilen üzeri bir yıldız tonozla örtülü mekân dört eyvandan biridir. Bu eyvanın sağ ve sol duvarlarında- ki birer kapıyla iki yan odaya geçilir. Yapının orta mekânının iki yanında ikişer ayaklı birer revak vardır. Bu revakların gerisinde, üstleri değişik yıldız tonozlarla örtülmüş yan eyvanlar yer alır. İki yanındaki mekânlardan sağında beşik tonozlu oda, solunda ise kubbeli türbe yer alır. Bu türbenin kubbesi dışarıdan sekiz yüzlü piramit biçiminde, taş kaplı bir külahla örtülüdür. Türbenin kuzey duvarında- ki iki pencere camiye açılır. Türbedeki 16 sandukadan birisi Turan Melik'e birisi de Ahmed Şah'a aittir. 


şifahanede orta mekânının güney batı köşesinde bulunan dik bir merdiven üst kata çıkar. Üst kat, giriş eyvanıyla iki yanındaki odaların ve sağ yan eyvanla onun iki yanındaki mekânların üzerine kaplamaktadır. Giriş eyvanının üzerine gelen oda değişik düzende zengin bir yıldız tonozla örtülüdür. 


Darüşşifa'da iki kitabe vardır. Girişinin üzerindeki ilk kitabede binanın 1228 tarihinde Melike Turan Melek tarafından yaptırıldığı, iç mekandaki diğer kitabede ise mimarının Ahlatlı Hürremşah olduğu belirilmektedir. 
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Görüp geçirdiği onarımlar... 


Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi çeşitli dönemlerde yapılan onarımlarla bazı değişikliklere uğramıştır. 
Sözgelimi daha Selçuklular döneminde önce kuzeybatı köşesine silindirik payanda yapılmış, ardından bunun üzerine minare çıkılmıştır. 
16. yüzyılda cami bölümünün batı duvarı, taçkapıyla birlikte sökülerek yeniden örülmüştür. Aynı onarımda taşlarının arası açılan cami tonozlarını taşıyan ayaklar demir çemberlerle sağlamlaştırılmış ve taş kılıflar içine alınarak kalınlaştırılmıştır. Yapı 18. yüzyıl ortalarında da bir takım onarımlardan geçirilmiştir. 20. 
yüzyıldaki çeşitli onarımlarla cami ve darüşşifadaki ortası açık kubbelerin üstü camlı birer aydınlık feneriyle kapatılmış, caminin mihrap önü kubbesini örten taş külah yenilenmiş, türbe kubbesinin üstündeki yıkık külah bugünkü biçimine getirilmiştir. 1954'te bütün yapının üstü eğimli ve kurşun kaplı bir çatıyla örtülmüş, 1967'de de bu çatı örtüsü saca dönüştürülmüştür. 1985 yılında UNESCO'nun “Dünya Kültür Mirası” listesine alınan külliye, artık daha çok göz önünde bulunur hâle gelmiştir. Son olarak 2003'te Bakanlar Kurulu kararıyla restore edilmesi kararlaştırılan yapı 2008'den itibaren yapılan çalışmalarla bakım ve onarıma alınmıştır. Günümüzde hâlâ devam eden bu çalışmalar ile hem yapı restore edilmiş, hem de çevresindeki olumsuz unsurlar ortadan kaldırılmıştır. Bütün bu bakım ve onarımlarla külliyenin ilk şekli bozulmuş, fakat yapı tamamen yok olmaktan kurtulmuştur. 


“Divriği mucizesi” davet ediyor... 


Hayatının kırk yılını bu yapıyla ilgili çalışmalara ayıran Prof. Doğan Kuban, emeklerini abidevi yapıya yakışır nitelikte bir isimle taçlandırmıştır: “Divriği Mucizesi”... Bundan ilham alarak şöyle diyelim: Bu mucizevi yapı, hem ehl-i şifayı, hem de şifa bulmayı arzulayanları kendisinde cem olmaya çağırıyor. Şimdi, bu çağrıya tercümanlık eden Prof. Bilal Kemikli'ye kulak verelim: “Mimar Hurremşâh'ın yontuğu taşlarla ve Tiflisli Ahmed'in oyduğu ahşaplarla “hâl olan’ ve nice âşık için asırlarca ‘hâl evi” olan o koca mabed, (...) halleşmek isteyen gönülleri bekliyor. Ne duruyorsunuz? Yola çıkma zamanı değil mi?” 


Ed ebi yat 


Sadık Yalsızuçanlar 





Küçük sırlar 


şağıya bir ip sarkıtsaydınız, Hakikatin üzerine düşerdi. 
Fkk 


Âdem (a.s.)e isimleri öğretti. O'na ise sözlerin özünü verdi. Sana bir kapı açıyor, oradan girer- sen âlemde konuşan her şeyin konuşması sana açılır. 
Fkk 
Varlığın öncesi olduğu gibi sonrasıdır. Çünkü varlık dönen, devinen ve başa gelendir. Son başlangıçtır. 
Gelin öyleyse öncesine dönelim sonrakiler. Ardımıza dönmeyelim. Ardımız dünyadır. Dönebilseydik onda önce bulamadığımızın sonrasını bulurduk. 

Fkk 


Ben sahip olduğuma muhtacım. Sen benim ihtiyacımı karşılamak için onun kalbini hareketlendiriyorsun. 
Fkk 


Ya yoktan varediyorsun veya yeniden yaratıyorsun. 
ikisinin arasında bir berzah var, karışmazlar. 
Fkk 


Onlara hiçbir hüzün ve korku yoktur. 
Fkk 


Ad yerine konulmuş bir masdarsın sen. 
Fkk 


Sadece Celil'le bilinebilirsin. 
Fkk 


Varlıkla örtünürsün. 

Fkk 

Sen varolansın, varolanın gözüsün, varolanın gözbebeğisin. 

Fkk 

Körlüğün örtüsünü kaldırınca görüyorsun ki varlık hâlden hâle geçiyor, sürekli değişiyor başkalaşıyor. 
Varlığın başka halleri beliriyor hep. Her solukta gece ve gündüz değişiyor, senin dışında hayretten başka ne var ki! Senden başkası mı var? Başkası hayret midir, başkası olunca mı hayret doğmuştur? O yleyse yargılar başlıyor ve öteki çıkıyor. Sen gerektiğin için Haksın, mümkün oluşun açısından halksın. 

Fkk 


Rüya, imkânsızı mümküne katar. 
Fkk 


Meleklerin güzel sanarak keyifle yazdığı amellerin bir kısmı alınır ve sahibinin yüzüne çarpılır. 
Xk 


Bir şeyi yaratmayı bitirince başka bir yaratıya döner- 


sin, varlıktan giden şeyi geri vermezsin. Buna gerek duymazsın, sen halkı oluşturur sonra onu iade edersin. 

İade ettiklerinsin sen ne ki iade edilenlerin tümü sen değilsin. 

Fkk 

Gerçek ölü, yaşamın görünümlerinin kendisine eşlik etmediği kimsedir. Görülmeyince o, yaşamı kendisine bağlar, çünkü o böyle perdeli bir kişi için ölmüştür. 
Xk 

Varlığı olmayan şeyi dile getiriyorsun sana nasıl acısın? Acıma Örter çünkü, örtülebilmesi için varolması gerekmez mi? Ortak koşarsan yoksun, yokluğun nasıl örtünsün? 

Fkk 


Nitekim dağlar ve gökler ve yeryüzü de emaneti yüklenmekten kaçındı. 
Xk 


Günahın karşılığı kendisidir. 
Fkk 

Dileğin karşılığı kendisidir. 
Fkk 


Bana ışık ver, onunla insanların içinde yürüyeyim. 
Benim adımlarımı at, seninle yürümek istiyorum. 
Sensiz yürüyemem bana ayak ver. Sen ışıksın, ışıkta gizlendin, kendini ışıkla örttün, beni ört onunla sen- de yürüyeyim. Sen varlıksın, eli açıksın, senin göğünden yayılıyor kimliğim. Bana seninle yürümeyi öğret. 
Öğret ki, onunla insanları yürüyeyim. 

žk 


Örneği olmaksızın yaratıyorsun varlığı. Oysa âlemde her şey birbirine benziyor. 
Xk 


Hangi günahım Senin rahmetinden büyük olabilir? 
Fkk 


Varlık tek'ten doğmuştur bir'den değil. 

Fkk 

Bir şeyde herşey gizlidir. Birine bakarsan tümünü görürsün. Bu ancak isimlerin birbiriyle ilişkisindendir. 
Fkk 

Sen bizzat kendi güneşinin önündeki perdesin. Çekil aradan! Çekil de gerçekle aranda bir şey kalmasın. 
Yüreğin varlıkların suretlerini kabul edecek hâle gelsin. 
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D- Portre 


Mustafa Özçelik 


XIV. Yüzyılda bir gönül eri 


EŞREFOĞLU RUMİ 


Eserde asıl referans kaynakları ayet-i kerimeler ve hadis-i seriflerdir. Fakat bu 

iki kaynaktaki derin anlamları halkın algısına sunabilmek için 
Doğu edebiyatlarının 
“kıssa” geleneğinden yararlanılmış, 

tıpkı Mevlana'nın 
Mesnevi'sinde olduğu gibi hikâyelere, mesellere, evliya menkıbelerine ve nazım parçalarına da yer verilmiştir. 





iir, öncelikle lirizme dayalı bir edebiyat türüdür. Şair, şiirinde şiirin bu özelliğine bağlı olarak şahsi duyuş ve düşüncelerini dile getirir. Amacı, bir yandan kendini ifade ederken bir yandan da estetik düzeyi yüksek ürünler ortaya koymaktır. Fakat bunu yaparken şiirini besleyen dünya görüşünün kendine yüklediği toplumsal kaygılardan kendini soyutlamaz. Ya şiirinin içine hikmet unsuruna dayalı didaktik bir söyleyiş katar ya da manzum veya mensur başka eserlerle okurlarının manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelir. 


Türklerin İslam dinine girdikleri Karahanlı çağından beri, hemen her şairimizin bu hususa riayet ettikleri görülür. 
Kutadgubilig adlı eseriyle İslami dönem Türk edebiyatının ilk şairi sayılan Yusuf Has Hacib'den beri böyle bir gelenek vardır şiirimizde... Divan edebiyatımız bu şekilde kendini kurarken Tekke edebiyatımızda da durum aynı anlayış çerçevesinde kendini gösterir. Hatta denilebilir ki, Tekke edebiyatı didaktizmi daha bir önceler ve önemser. Çünkü bir sufi şairin derdi asla şairlik değil şiir yoluyla halkı irşat etmektir. Türkistan sahasında Ahmet Y esevi'yi, Anadolu sahasında ise Yunus Emre'yi bu geleneğin kurucuları olarak görebiliriz. 

XIV. asrın büyük sufi şairi Eşrefoğlu Rumi'yi de hikmet geleneğinin devamcısı bir şair olarak görmekteyiz. Mısır'dan İznik'e göç etmiş bir ailenin çocuğu olan Eşrefoğlu, muhtemelen 1353'te iznik'te doğdu. iznik ve Bursa medreselerinde eğitim gördü. Tasavvuf yoluna girmek isteyince, 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Gi) 


Müzekki'n-Nüfüs'tan 


Kanaat ve Tevekkül 


İİİ bi A GE e ül gs sağla! gb 
İY DAL Nİ GE GAS İş e ez Yİ sl ilga. sy Ran 1o plal pib K a Bİ Wi öy Epe 
| atn AA Bi i daia ge Di ei all 
plie iae aS İİ IM el lk gi ie eS LAL ne o ie AS a eb iy ge? ii aya. e ahii İH dS PLES O Spila aalsa Jgd Teire eda jarla ie -rii a i öze iş A Sa daa 
Yy e olie ioe sga i i na Ae ai 
EŞ İN özle Dla e aS S Go Ean ips zl 
Jy ilgli çar z jig sali tira ptl dog işi sal d Gİ ya tass pla e la m À ll a aa aa gey iin eln yopti d J yegg iz dhoras. d api igl Ks Splet 


Bursa'da bulunan Emir Sultan'ın huzuruna gitti. Emir Sultan, onun tasavvuf aşkıyla yandığını görünce, onu Ankara'ya gönder- di. Hacı Bayram-ı Veli'nin ve kısa süre de Abdülkadir Geylani hazretlerinin beşinci kuşaktan torunu Seyyid Hüseyin Hamavî'nin yanında tasavvuf eğitimini tamamladı. Hacı Bayram-ı Veli'ye on bir yıl hizmet etti. Hacı Bayram-ı Veli, kızı Hayrünnisa'yı Eşrefoğlu Rumi'ye nikâhlayıp damat olarak evlat edin- di. Rumi, 1484'te (H. 889) iznik'te vefat etti. 
Türbesi iznik'tedir. 


Hayatını kısaca bu şekilde özetleyebileceğimiz Eşrefoğlu'nun üç önemli eseri vardır. 
Bunlardan ilki şiirlerini topladığı Divan”, diğerleri de Tarikatname ve Müzekki'n-Nüfus adlı tasavvufi eserleridir. Eşrefoğlu'nun her üç eseri de çok ünlüdür. Divanındaki şiirleriyle Yunus Emre yolunda bir şiir ortaya koyan şair, Divan'ındalirik söyleyişlerin yanında didaktik şiirlere de yer verdi. Şiirleri tıpkı Yunus Emre'ninki, gibi bestelenerek okundu. Anadolu insanın ruhsal eğitiminde çok tesirli oldu. Tarikatnamesi de kurucusu olduğu Eşrefiyye tarikatın esaslarını, adap ve erkânını anlatan bir eser olarak önem taşır. 


L laby a lasl sim r ig Yal sis pailis ALİ gat by Sil e iş öne pi saylan yeğ Söze sie si İİ AS e 3 Süre 
| yili e Saygi öle iye 
lk ir ll El İS zl Yl Soli 
Sm öğle aze diy üye Sa Pe ye e Sağ hi Cm ğer zel ii SS e ğa ğe sü 
.k iel dıy, Si Ji BEY al dls ipsas SE „jil Sh IS ama japas pyy Ul 3 0 Siz p d Oa a ge ez Sath Sİ Sl al Sp ali 
OL İ Yağa azizi DAŞ al yaşi İİ 3 
es özi Yal 3 Biye a aş Beg Lal ayy 
BEM rr iş öl yay öy GR y 
Siss -Jy s Drai di pla İs if sila çel İğ çö iz al ii SS YS Sİ 


Eşrefoğlu, diğer yandan tıpkı yolunu takip ettiği Yunus Emre'nin Risaletü'n-Nushiyye'si gibi tamamen didaktik bir eser olan Müzekki'n-Nüfus isimli eserini yazdı."Nefislerin temizleyicisi” anlamına gelen bu eser, şairin ahlakçı tavrını ortaya koyar. Anadolu halkı, şiirlerini çok sevdiği Eşrefoğlu'nun bu eserini de aynı içtenlikle benimsemiş, asırlarca elinden düşürmemiş, okumuş okutturmuş, manevi ve ahlaki eğitiminde bir başucu kitabı yapmıştır. Müzekki'n-Nüfus, bütün Anadolu coğrafyasında tıpkı Süleyman Çelebi'nin Mevlidi, Yazıcızade Mehmet Efendi'nin Muhammediyesi, gibi tesirli olmuş bir eserdir. 


Müzekki'n-Nüfus, ilk bakışta bir mutasavvıf şairin tasavvufi görüşlerini anlatan bir eser olarak görülebilir. Bu tespit elbette doğrudur ama esere sadece bu gözle bakmak onun misyonunu daraltmak olur. Bu tür eserlerin ne anlama geldiğini kavramak için Anadolu'yu yurt edinmek isteyen Müslüman Türklerin bu coğrafyadaki ideallerine de bakmak lazımdır. Bilindiği üzere Anadolu'da XI. yüzyıldan itibaren yeni bir 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Anadolu halkı, siirlerini 


toplumsal yapı kurulmaya başlandı. Askeri ve siyasi hareketlerle bu yurdun siyasi çehresi ve yapısı teşekkül ettirilirken bir yandan da aynı teşekkül faaliyeti manevi çehresi ve yapısı için de söz konusu oldu. işte bu noktada bu misyonu eli kılıçlı gazilerin yanında gönül mimarı olarak isimlendireceğimiz şahsiyetler üstlendi. Her biri, bir ocak kurup halka bu ocakta ruh, gönül eğitimi verirken, bu eğitimin daha kalıcı olmasını Sağlamak ve bizzat ulaşılamayan yerlere ulaşabilmek için bu tür eserler verdiler. 
Eşrefoğlu'nu ve onun eserini bu özellikler çerçevesinde düşünmek gerekir. 


Müzekki'n-Nüfus, temel amaç olarak halka din ve ahlak eğitimi vermeyi amaçlayan bir eserdir. Anadolu'da benzer tarzda yazılan Türkçe eserlerin ilkinden olan ve İstanbul'un fethinden beş yıl önce 1448 de yazılan eser, dini, ahlaki ve tasavvufi bir kaygıyla yazılmıştır. Kendisi bu durumu “Gördüm ki bizim müritlerimizin ve karındaşlarımızın halleri bir türlü dahi oldu ve dünya muhabbeti üzerlerine galip oldu ve nefs-i emmare- nin çirkin huylarını huylanmaya başladılar.” 
şeklinde açıklar. Dolayısıyla eser, bu hallerden nasıl kurtulunabileceğinin bilgilerini vermektedir. 


Eser, iki bölümden oluşmaktadır. ilk bölümde dünya sevgisi üzerinde durulduğunu görüyoruz. Şair, ahireti unutacak kadar dünyaya bağlanmanın kişiyi nasıl bir felakete götüreceği üzerinde durur. ikinci bölümde de; gurur, kibir, kendini beğenme, cimrilik gibi yine kişiyi felakete sürükleyen hususlar üzerinde durulduktan sonra kişinin bu hallerden nasıl kurtulacağı, nefsini nasıl temizleyip terbiye edilebileceği gibi tasavvufi ahlakın temel konuları ele alınır. Bu kavramlar arasında zikir (Allah'ı anma) namaz, oruç, sabırlı olma, cömertlik, az yemek az uyumak az konuşmak, tövbe etmek, iyilik ve ihsan- 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çok sevdiği Eşrefoğlu'nun Müzekki'n-Nüfus adlı eserini içtenlikle benimsemiş, asırlarca elinden düşürmemiş, okumuş okutturmuş, manevi ve ahlaki eğitiminde bir başucu kitabı yapmıstır. 


da bulunmak, edepli olmak... üzerinde daha çok durulur. 


Eserde asıl referans kaynakları ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerdir. Fakat bu iki kaynaktaki derin anlamları halkın algısına sunabilmek için Doğu edebiyatlarının “kıssa” geleneğinden yararlanılmış, tıpkı Mevlana'nın Mesnevi'sinde olduğu gibi hikâyelere, mesellere, evliya menkıbelerine ve nazım parçalarına da yer verilmiştir. Yine eserde Hasan-ı Basri, Mevlana, Yunus Emre, Feridüddin Attar, Gazali, ibrahim Edhem gibi önemli şahsiyetlere de atıflarda bulunarak onlardan söz ve kıssalar da nakletmektedir. 


Müzekki'n-Nüfus, muhtevası kadar diliyle de dikkati çeken bir eserdir. Eserde son derece temiz, güzel ve yalın bir Türkçe kullanılmıştır. Bu, şairin bilinçli olarak yaptığı bir tercihtir. Kendisi bu durumu “Bu kitap âsan Türk dilince söylendi kim mübte- diye yol âsân ola” sözleriyle açıklar. İşte bu özelliği de eserin geniş halk kitlelerince benimsemesinin en önemli bir sebebidir. Zira, halk bu eserde kendi dilini, kendi üslubunu görmüş, kullanılan dil bu yüzden eserle okuru arasında bir engele dönüşmemiştir. 
Eserin üslup olarak da çok belirgin özellikleri vardır. Tahkiyenin dışında konu anlatılırken doğrudan muhataba hitap etme yani hitabet yöntemini kullanma, soru cevap yöntemine ve tekrarlara başvurma belirgin özellikler olarak dikkati çeker. 


Müzekki'n- Nüfus, yazıldığı günden bu yana önemini sürekli olarak koruyan bir eser olmuştur. Asaf Halet Çelebi'nin ifadesiyle “tasavvufi ahlakın halk muhitine inmesi hususunda en büyük vazifeyi bu eseriyle Eşrefoğlu görmüştür.” Eser, bu yönüyle kendisinden sonraki benzer eserlere de kaynaklık etmiştir. 





Clil 
774 UNUZ 








* Kırk ayette Kur'an Kartelası 
* Kırk ayette Hz. Peygamber Kartelası 


Yurt içinde Diyanet yayınları satış yerlerinden, yurt dışında Müşavirlik ve Ataşeliklerimizden temin edebilirsiniz. 





“...(Güzel bir söz) kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir... Kötü bir sözün durumu da; yerden koparılmış, ayakta durma imkânı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir.” 


(İbrahim, 24-25.) 











